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Bu hafta bir kitap tanıtımıyla başlamak istiyorum. 
Çünkü bu kitap, İstanbul'u dünyaya tanıtacak olan 
bir kitap... Nevbahar Koç'un, Assouline Türkiye'nin 
sahibi İrem Kınay ile birlikte İstanbul'u tanıtmak 
için hazırladığı “Bosphorus Private! adlı bir kitaptan 
söz ediyorum. 14 Aralıkta Londra'da lansmanı 
yapılan kitap geçen hafta da İstanbul'da görücüye 
çıktı. Nevbahar Koç'un ev sahipliğinde gerçekleşen 
Bebek Assouline'deki tanıtım davetine, iş ve cemiyet 
hayatından birçok ünlü isim katıldı. Davetliler, 
İstanbul tüm güzelliklerini gözler önüne seren 

ve Boğaz'daki 20 yalının da yer aldığı Bosphorus 
Private'ı çok beğendi ve Nevbahar Koç'u tebrik 
etti. Ben de böyle özel ve anlamlı bir kitabı hayata 
geçirdiği için Nevbahar Hanım'a teşekkür ediyorum. 
Davetle başladık öyle devam edelim... Karaköy'deki 
“10 Karaköy' adlı otel, geçen hafta üçüncü yılını 
kutladı. Kutlama daveti, iş dünyasından ünlü isimleri 
buluşturdu. Konuklar, tarihi binadaki otelde, Devlet 
Opera ve Balesi'nin özel gösterisini izleyerek hem 
otelin yeni yaşını kutladı hem de keyifli bir gece 
geçirdi. 

İş ve cemiyet hayatından bir grup ünlü isim 

de Canto 21 Mimarlık'ın, Kuruçeşme'deki 
showroom'unda düzenlediği yeni koleksiyon 
tanıtımındaydı. Sıra dışı doku, desen ve tasarıma 
sahip malzemelerden oluşan koleksiyon 
davetlilerden büyük ilgi gördü. 

Geçen hafta bir de mağaza açılışı vardı. Hemington 
adlı erkek giyim markası, Akmerkez'de beşinci 
mağazasını açtı. Açılışa katılan ünlü isimler, bol bol 
alışveriş yapmayı da ihmal etmedi. 

Geçen hafta dernek etkinlikleri de oldu. Bunlardan 
biri Türk Kanser Derneği'nin rahim ağzı kanserine 
dikkat çekmek için düzenlediği toplantıydı. 
Shangri-La Bosphorus Istanbul'daki toplantıya, 
Dernek Başkanı Burak Duruman ev sahipliği yaptı. 
Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Doç. Dr. Gül Alço 
ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. 

Dr. Betül Görgen de toplantıya konuşmacı olarak 
katıldı. 

Parıltı Derneği de geçen hafta görme engelli 
çocuklar yararına bir sergi açılışı gerçekleştirdi. Ebru 
sanatçısı Ahmet Çoktan'ın eserlerinden oluşan 
serginin, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah 
Demircan ve Monik İpekel'in ev sahipliğinde 
yapılan açılış davetine, birçok yardımsever katıldı. 
Biliyorsunuz bu hafta sonu sömestr tatili başlıyor. 
Biz de her yıl olduğu gibi cemiyet hayatının ünlü 
isimlerine, sömestr tatilini nerede geçireceğini 
sorduk. Kayak merkezlerinden sıcak ülkelere ve 
dünyanın ünlü şehirlerine kadar farklı cevaplar 
aldık. Ünlülerin sömestr tatili adreslerini merak 


İstanbul'un elitleri Bosphorus 
Private” için bir araya geldi 


ediyorsanız bu dosyamızı mutlaka okumalısınız. 
Yurtdışından haberlerimiz arasında bu hafta yine 
bir ödül töreni var. Critics Choice (Eleştirmenlerin 
Seçimi) Ödül Töreni, geçen hafta Santa Monica'da 
düzenlendi. Ödül töreninde televizyon ve 
sinemanın yıldızları bir araya geldi. 

Bu haftaki röportaj konuğumuz da, bir 
organizasyon şirketi kuran, Mustafa Denizli'nin 
Çiğdem Kayalı'dan olan kızı Lal Denizli... Lal 
Hanım, ortağıyla birlikte işini ve gelecek planlarını 
anlattı. 


Haftaya görüşmek üzere.. 
Hoşçakalın 


AN 


027 


ALİ KOÇ'UN ZARİF, EŞİ NEVBAHAR 
KOÇ'UN ÇIKARDIĞI BOSPHORUS 
PRİVATE” KİTABININ TANITIMINA : 
ÜNLÜ İSİMLER YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ. 


KARAKÖY'DEKİ 
ÜNLÜ BİR OTEL, 
KURULUŞUNUN 
3. YILINI İŞ 

VE CEMİYET 
HAYATINDAN 
ÜNLÜ İSİMLERİN 
KATILDIĞI | 
GÖRKEMLİ 

BİR PARTİ İLE 
KUTLADI. 


DELA EVENTS İLE 
ORGANİZASYON 
SEKTÖRÜNE GİRİŞ 

YAPAN LAL DENİZLİ VE 
DENİZ KÖLETAVİTOĞLU 
ÜGÜMÜ İLE YENİ 
HEYECANLARINI 
KONUŞMAK 

İÇİN BİR ARAYA 
GELDİK. ORTAKLAR, 
HAYALLERİN ÖTESİNDE 


BU YIL 23. KEZ GERÇEKLEŞTİREN 
CRITICS CHOICE ÖDÜL TÖRENİ 


SANTA MONİCA'DA DÜZENLENDİ. YARATACAKLARI 
TÖRENDE, TV VE SİNEMANIN YENİ DÜNYALARIN 
BAŞARILI İSİMLERİ SEÇİLDİ. PEŞİNDELER... 


TAV PASSPORT ÜYELİĞİ'NDE 


7415 İNDİRİM VE 
12 TAKSİT FIRSATI 


& 


TAV PASSPORT 
» — ŞİMDİ HANALİME 
BENİM ÖZEL ALAN 


/WingsCard 


f 


WINGS VE AXESS'PLATINUM UN İNDİRİMLİ. SAHİP OLABİLECEĞİ TAV-PASSPORT AYRICALIKLARI 


» TERMİNAL GİRİŞLERİNDE ÖZEL GÜVENLİKTEN HIZLI GEÇİŞ « VALE & 30 GÜN ÜCRETSİZ OTOPARK 

e BUSİNESS CHECK-İN » ÖZEL PASAPORT & GÜVENLİK KONTROLÜ » ÜCRETSİZ LOUNGE KULLANIMI 
e DUTY. FREEDE ÖZEL ALIŞVERİŞ AYRICALIKLARI & ÖDEME KASASI » HAVALİMANINDA İNDİRİMLİ 
RESTORAN & KAFELER 


TAV Passport Üyeliği Wings ve Axess Platinum sahiplerine özel ilk alımlarında 
“015, yenilemelerde 9020 indirim ile sunulacaktır. 12 taksite Kadar taksıt imkanı 
da sunulacaktır. Kampanya 1 Haziran 2018'e kadar geçerlidir. İndirim ve taksit 
fırsatından sadece Wings, Wings Black, Axess Platinum asıl/ek kart sahipleri 
faydalanabilir. Bir müşteri aynı anda en fazla 9'adet TAV Passport satın 
alabilir. Duty Free'deki indirimler indirim yasaklı ürünler, alkol ve tütünlü 
mamulleri için geçerli değildir. TAV Passport Kart'a: başvurmak. için 
HAYAT. ŞİMDİ. BENZERSİZ. 444 25 79'i arayabilir, hizmetlerin geçerli olduğu Şehirler ve detaylı bilgi için 
WWw.tavpassport.com web adresinden bilgi'alabilirsiniz. 


Wings'e hemen başvurmak için WINGS yazın, 5990'a kısa mesaj gönderin. 


AKBANK 


SOKAKLAR 


MELİH TÜRK, MEHMET ÜSTÜNDAĞ, SONER GÖMLEKSİZ 


SOĞUK HAVAYI 
UMURSAMADI 


CEMİYET HAYATININ GÜZEL İSİMLERİNDEN EDWİNA 
SPONZA, BEBEK'TE YÜRÜYÜŞ YAPARKEN SÜREKLİ 
KARŞILAŞTIĞIMIZ BİR İSİM... HAVALARIN SOĞUMASINA 
RAĞMEN SPORUNDAN VAZGEÇMEYEN SPONZA, YİNE 
GÜNEŞLİ AMA SOĞUK BİR HAVADA SIKI GİYİNEREK 
SPORUNU YAPIYORDU. 


MR ALA 
INA SPONZA 
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RONİT HAKKO 


© 

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem 
Hakko'nun güzel ve zarif eşi Ronit Hakko, 
ecçtiğimiz hafta Abdi İpekçi Caddesi'nde 
objektiimize yansıdı. Her zaman şık stiliyle 
bakışları üzerine toplayan Hakko, yine hem 


modaya hem de havaya uygun stiliyle dikkatleri 
üzerine çekti. 


—— 


N 
e 
N 


| 


Ni 


MİNİK OĞLUYLA 
ZAMAN GEÇİRDİ 


BİLGİLİ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI SERDAR 
BİLGİLİ, 2013'TE FRANSIZ MODEL SEVGİLİSİ AMELE 
LATOURNALD'DAN OLAN OĞLU ALİ İLE BEBEK'TE KAHVALTI 
SONRASI KARŞIMIZA ÇIKTI. BABA-OĞUL, GÜNEŞLİ HAVADA 
BİRLİKTE KAHVALTI YAPMAK İÇİN DENİZ HAVASINI TERCİH 
ETMİŞ. HUZUR DOLU KAHVALTILARINDAN SONRA SEMTTE 
KISA BİR YÜRÜYÜŞ DE YAPAN BİLGİLİ VE MİNİK ALİ, DAHA 
SONRA BİRLİKTE SİNEMAYA GİTTİ. 


HEM YÜRÜYÜŞ 
HEM SOHBET 


Cemivet hayatının ünlü isimleri Bülent ve Oya 
Eczacıbaşı'nın kızları Esra Eczacıbaşı'na düzenli 
olarak y apüğı sabah vürüy üşünde rastladık. 
Yürüyüş için Bebekli i tercih eden Esra Hanım'a bir 
ai kadaşı da eşlik ediyordu. Uzun bir süre yürüyüş 
yapan Eczacıbaşı ve yakın arkadaşı, bu sirada bol 
bol muhabbet de etti. 
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JOHANNA 
ORTIZ 
BLUZ OLARAK 
JOHANNA 
ORTİZ'İN, ÖN 
TARAFINDA 
BÜYÜK FİYONK 
DETAYI BULUNAN 
TASARIMINI 
TERCİH EDEN 
FERYAL GÜLMAN, 
DÜŞÜK OMUZ 
KESİMİYLE DE 
TRENDLERİ 
YAKINDAN TAKİP 
ETTİĞİNİ ORTAYA 
KOYDU. 
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SİYAH ZARAFETİ TERCİH ETMİŞ 


CEMİYET HAYATININ ŞIK İSİMLERİNDEN FERYAL GÜLMAN, KATILDIĞI DAVETTE 
SIYAH ŞIKLIĞIYLA GOZ DOLDURDU. GULMAN, SIYAH PANTOLONU VE JOHANNA 
ORTIZ, FIYONK DETAYLI BLUZUNA, AKŞESUARLARIYLA RENK KATMIŞ. FERYAL 
HANIM'IN KIRMIZI HERMES PORTFOYUNUN YANI SIRA ADLER KUPELERİ VE 
HINDISTAN'DAN ALDIĞI YAKUT YUZUĞU ÇOK ŞIK PARÇALAR... 


HERMES 
ÇANTA TERCİHİNİ 
GENELDE 
İKONİK MARKA 
HERMES'TEN YANA 
KULLANAN FERYAL 
GÜLMAN'IN BU 
SEFERKİ MODEL 
TERCİHİ, KELLY 
MODELİNİN 
PORTFÖYÜ OLMUŞ. 
RENK OLARAK 
KIRMIZIYI TERCİH 
ETMESİ DE STİLİNE 
RENK KATMIŞ. 


GIANVITO ROSSI 
FERYAL HANIM'IN 
KOMBİNİNDE 
KULLANDIĞI GIANVITO 
ROSSI'NİN EĞLENCELİ 
MODELLERİ, 
GÜLMAN'IN KÜÇÜK 
DOKUNUŞLARLA 
STİLİNİ 
HAREKETLENDİRMEYİ 
SEVDİĞİNİ 
GÖSTERİYOR. 


creme İralche“ de beaute 


Kendinizi nemlendirici ferahlık hissine bırakın. 


Doğanın cömertliğiyle zenginleşmiş bu krem, ipeksi 
2 2 SAAT yumuşaklığıyla cildi sarmalar. Creme fraiche“* de beaute€, 
i yoğun yatıştırıcı ve nemlendirici etkisiyle cilde hızlıca nüfuz 
NEMLENDİRME 


— eder. Kadifemsi yumuşaklığı ve muhteşem bitkisel kokusuyla 
KIRLILIK KARŞITI ışıltılı bir güzellik için doğal nemlendirme sağlar. 


PARABEN, HAYVANSAL İÇERİK VE MİNERAL YAĞ İÇERMEZ. 
SEÇKİN ECZANELERDE - WWW.NUXE.COM.TR - Oz I2 290 /O0 77 
(©) FACEBOOK/N UXETURKIYE - INSTAGRAM/ NUXETURKIYE 


48 SAAT NEMLENDİRME: 10 GÖNÜLLÜ İLE YAPILAN ALETLİ TEST SONUCU. GÖRSELLER BAĞLAYICI DEĞİLDİR. 


Photo credits: Cedric Bihr - Iris Velghe. BABEL 


SOKAKLAR 


BERABER HEDİYE 
BAKTILAR 


Açık Kapı Derneği Kurucu üyelerinden Didem 
Kurdoğlu, oğlu Ertuğrul ile birlikte Etiler'de 
bulunan bir alışveriş merkezine gelerek, alışveriş 
yaptı. Oğlunun yakın bir arkadaşı için doğum 
günü hediyesi almaya gelen Didem Hanım, kendisi 
için de mağazaların vitrinlerini incelemeyi ihmal 

| etmedi. 


KİTAP ALIŞVERİŞİ YAPTI 


HOTEL LES OTTOMANS/IN SAHİBİ AHU AYSAL, SOĞUK 
HAVALARDAN DOLAYI GEZMEK İÇİN ALIŞVERİŞ | 
MERKEZİNİ TERCİH EDEN İSİMLERDENDİ. HER ZAMANKİ 
GİBİ GÜLERYÜZÜYLE, DİKKAT ÇEKEN AYSAL, TORUNLARI 
İÇİN İLK ÖNCE HEDİYE ALDI VE SONRASINDA KENDİSİ 
İÇİN KİTAPÇIYA GİREREK, KİTAP BAKTI. 
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ÇANTASINDA 
NELER VARe 


FENDİ, 
GÜNEŞ 
GÖZLÜĞÜ 


MAC 
COSMETİCS, 


HERMES, 
PARFÜM 


Kendine özgü 
etiliyle her zaman 
dikkat çeken IPHONE X 
Bahar Şer'in 
çantasını mercek 
altına aldık. AN 


ÇANTA garda İKONİK 


CEMİYET HAYATININ ŞIK İSİMLERİNDEN BAHAR ŞER, GEÇTİĞİMİZ HAFTA KATILDIĞI 
DAVETTE OBJEKTİFİMİZE YANSIDI. HER ZAMANKİ GİBİ MODAYA UYGUN, ŞIK STİLİYLE 
DİKKAT ÇEKEN ŞER'İN ÇANTA TERCİHİ İSE HERMES'İN İKONİK MODELİ BIRKIN” DEN, 
YANA OLMUŞ. SOHBETİMİZ ANINDA BAHAR HANIM'A ÇANTASINDAN AYIRMADIĞI 
ÜRÜNLERİ DE SORDUK. ŞER, FENDİ GÜNEŞ GÖZLÜKLERİNİ, HERMES PARFÜMÜNÜ, 
ÇANTASIYLA AYNI MARKA OLAN HERMES CÜZDANINI VE MAC COSMETİCS RUJUNU 
YANINDAN AYIRMADIĞINI SÖYLEDİ. 
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SeturSelect | Amalfi'de gün batarken şehrin en yüksek noktasında, 


sizin için ayrılmış özel bir terasta tatlı tatlı 


esen rüzgarı hisset İ “e sahilden dalgalar 


halinde gelen deniz pi . ; ©. $, kokusunu içinize çekerken, 


kendi elleriyle topladığı di çiçekleri gözlerinizin içine 


bakarak veren, bundan sonraki hayatınızı birlikte geçireceğiniz 


eşinize yeniden aşık olmanın deneyimi. İ 


| Bizimle istediğiniz şehre, dilediğiniz zaman gidersiniz. 


Seyahatinizi kendi isteklerinize göre, özel bir şekilde 


tasarlarsınız. 
Deneyimli seyahat danışmanlarıyla dünyanın neresinde 
olursanız olun, SeturSelect güvencesini her zaman 


yanınızda hissedersiniz. 


50 yılı aşkın Setur kalitesiyle benzersiz anılara sahip olursunuz. | 


GP Koç 444 97 79 | seturselectcom| BöYyedc Setur 


RÖPORTAJ 


“Amacımız 
insanların 
yüzünü 
güldürmek” # 


Dela Events ile organizasyon 
sektörüne giriş yapan Lal Denizli ve 
Deniz Köletavitoğlu Ugümü ile veni 

heyecanlarını b. için bir araya 
geldik. Bu işte sınırların olmadığına inanan 
ortaklar, hayallerin ötesinde yaratacakları 
yeni dünyaların peşindeler... 


RÖPORTAJ BADE ÇAKAR bade.cakar©sabah.com.ir 
FOTOĞRAFLAR CANAN YETİŞTİ SATKIN 


nsanların en önemli günlerinde tercih edebilecekleri, güvenecekleri 

bir marka olmak zor... Bunu kurduğunuz yeni bir marka ile yapmak 

ise çok daha zor! Ancak Mustafa Denizli ile Çiğdem Kayalı'nın 

kızları Lal Denizli ve arkadaşı Deniz Köletavitoğlu Ügümü, bunu 

başaran iki isim. Dela Events ile organizasyon sektörüne adım 

atan Denizli ve Ügümü, şu an kendi işlerini kurmanın mutluluğunu 
yaşıyorlar. Kısa sürede beğenileri toplamalarının ardında ise kendilerine olan 
güvenleri ve sektöre yepyeni bir renk katacaklarına dair inançları yatıyor. 
“Uçuk hayaller kurmaktan ve onları hayata geçirmekten korkmuyoruz” diyen 
bu iki genç kadının kendilerine olan inançları, karşısındakileri de kolaylıkla 
etkisi altına alıyor. Kısa sürede yarattıkları markalarına olan talepler de bu 
duruşun hiç boş olmadığını kanıtlar nitelikte. Girdikleri işin ciddiyetinin 
farkındalar ve karşılarındakini etkileyen mükemmel bir enerjiye sahipler. 
“Bizimki zıt kutupların ortaklığı” sözüyle açıkladıkları farklı karakterlerin 
bir araya gelmesi ise kesinlikle yaptıkları işe bambaşka bir renk katıyor. 
Uğraşlarının, emeklerinin karşılığını kısa sürede almaktan mutlu olan 
ancak bununla yetinmeyip, gelecek için daha büyük hayaller kurmaktan da 
vazgeçmeyen Denizli ve Ugümü ile DeLa Events'i konuşmak için bir araya 
geldik ve iş hayatına girmelerini, işlerini ve gelecek planlarını konuştuk. 
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Deniz 
Köletavitoğlu 
gümü 


Öncelikle şirketiniz Dela Events hayırlı olsun. Nasıl bir duygu kendi işinizi kurmak? 
Lal Denizli: Kendi işimi kurmuş olmak beni inanılmaz özgür hissettiriyor. 
Bu elbette daha öncesinde özgür hissetmediğim anlamına gelmesin 

ama kendi emeklerimizle, çabalarımızla kurduğumuz ve büyütmeyi 
hedeflediğimiz bir iş. Renkleri, alanları, sınırsızlığı olan bir sektör. Bu 
nedenle de hem işin kendisi özgür hissettiriyor hem de emeklerimizle 
sıfırdan bir dünya yaratma fikri... 

Deniz Köletavitoğlu Ügümü: Kendi işimizi kurmak hem çok heyecanlı 
hem de tedirgin edici... Başta kendimize “Acaba yapabilecek miyiz?” diye 
sorarken, daha sonrasında “Yaptık, yorumlara bak!” dediğimiz bir dönemden 
geçmemize sebep oldu. 


İkiniz de farklı alanlar okumuşsunuz aslında; Lal Hanım siz siyaset bilimleri 
mezunusunuz, Deniz Hanım siz de endüstri yüksek mühendisisiniz, ayrıca kendi 
çanta tasarım markanız da var; Jaunette. Nasıl oldu da organizasyon sektörüne 
girmeye karar verdiniz? 

Ügümü: İkimiz de farklı alanlar okuduk aslında ilk bakıldığında “Ne alaka?” 
dediğinizin farkındayım (gö/üyor). Ama farklı açılardan bakış açısı, lojistik, 
süreç takibi, optimizasyon gibi konularda eğitim ve birikimimin faydasını 
şu anki işimde kullanacağıma inanıyorum. Jaunette hala devam ediyor. O 
benim bebeğim gibi. Kurumsal hayata geri dönmemeye karar verdiğim 

bir anda her şeyi ile kendi emeğimle ortaya çıkardığım markam. Aslında 
DeLa Events olarak ilk organizasyonlarımıza 
başladığımızda da fark ettik ki, Jaunette sayesinde 
birçok yere, çok daha kolay ulaştık. Artık iki 
bebeğim var yani, beraber büyüyecekler. 

Denizli: Evet, siyaset bilimi mezunuyum, çok 
severek, çok küçük yaşta karar vererek okudum. 
Yüksek lisansımı da uluslararası iişkiler üzerine 
tamamlamak üzereyim, hatta geç bile kaldığımı 
düşünüyorum. Ardından da doktorama başlamayı 
istiyorum. Akademik kariyer yapmayı son derece 
önemli ve değerli buluyorum. Sevdiğim bir şeyi 
okumak, araştırmak veya üzerine sayfalarca 
yazmak bana sadece keyif veriyor. Organizasyon 
sektörü, benim kendi birikimimi yaptığım alandan 
çok uzak ama beni mutlu hissettiriyor. Yıllardır 
kendi çapımda aileme, sevdiklerime, onların özel 
günlerinde onlar için bir şeyler yaptım. İnsanların 
hayallerini gerçekleştirmelerine aracı olmak gibi 
görüyorum bu işi veya onlara yeni bir dünya 
sunmak. Bu işteki sınırsızlık fikri beni en çok 
etkileyen şey, o sunduğumuz dünyada karşımızdaki 
kişinin yüzünü güldürdüğümüzde de bizden mutlusu olmuyor. 


Lal Hanım daha önceden eminim tecrübeleriniz olmuştur ama sizi aslında biz ilk 
defa iş hayatında görüyoruz. Kendi işini kurma fikri var mıydı aklınızda? 
Denizli: Daha önceden de çalıştım elbet; hem stajyer olarak hem de 
CNNTürk'te haber muhabirliği yaptım, özel bir tiyatroda koordinatörlük 
yaptım... Fransızca özel dersler verdim hala da vermeye devam ediyorum. 
Ve şimdi A'dan Z'ye kendi kurduğumuz bir düzen, bir disiplin bambaşka 
mutluluklara neden oluyor benim hayatımda. Yıllarca kadın hakları 
üzerine çalışma yaptım. Kadınların yalnızca bireysel bağımsızlıkları kadar 
ekonomik bağımsızlıklarının önemi üzerine eğitim aldım ve verdim. Bu da 
aslında benim hayatım boyunca edinmeyi hedeflediğim yol haritamda son 
derece belirleyici oldu. Sahip olduğumuz zihni, fikri ve fiziksel enerjiyi ne 
şekilde kullandığımız, kimliğimizi çizmeyi hedeflediğimiz rotada fazlasıyla 
yer kaplıyor. Ben de hayatımda yapmayı istediklerim listesinde yer alan 


'INSANLARIN 
HAYALLERİNİ 
GERÇEKLEŞTİRMELERİNE 
ARAÇI OLMAK GİBİ, 
GÖRÜYORUM BU İŞİ, 
VEYA ONLARA YENİ BİR 
DÜNYA SUNMAK. BU 
İSTEKİ SINIRSIZLIK FİKRİ 
BENİ EN ÇOK ETKİLEYEN 

ŞEY, O SUNDUĞUMUZ 
DÜNYA DA KARŞIMIZDAKİ 
KİŞİNİN YÜZÜNÜ 
GÜLDÜRDÜĞÜMÜZDE 
DE BİZDEN MUTLUSU 
OLMUYOR.” L.D. 


kendi işimi kurmayı, bu doğrultuda hayata geçirdim. Emek benim için 
gerçekten çok önemli bir olgu, hiçbir işi yapmaktan gocunmayacağım gibi 
birebir kendi emeğimi ve enerjimi sarf etmeyeceğim hiçbir işte de mutlu 
olamayacağımı biliyorum. İnsanın kendi işi dahi olsa o alanda işçi olmaktan 
hiç vazgeçmeden emek vermeyi devam ettirmesi gerekiyor. Başarının başka 
türlü geleceğine inanmıyorum. 


Peki, ne zamandan beri tanışıyorsunuz? Yakın arkadaşınızla ortak olmanın 
avantajları ve dezavantajları var mı? 

Denizli: Deniz ile aslında çok geçmişe dayanan bir arkadaşlığımız yok. 
Kısa sürede birbiriyle iyi anlaşan, hayata bakışları belli noktalarda örtüşen 
iki yakın arkadaş olduk. Birbirimizi tanımakta çok zorlanmadık çünkü 
ikimiz de düz, hayata karşı net tarzları olan iki farklı insanlarız. Zevklerimiz 
aynı olduğu gibi çok ayrı tonlara da sahip olabiliyoruz. Bu da aslında bize 
keyifli bir ahenk katıyor, fikir alışverişlerimizi 
zenginleştiriyor. En büyük avantajımız 
birbirimizin kırmızı çizgilerini biliyor ve bu 
doğrultuda birbirimize karşı nasıl davranmamız 
gerektiğini çözüyor olmamız. Bir arkadaşlık veya 
ortaklıkta avantaj ve dezavantajların kişilerin 
kendileri tarafından yaratıldığına inanıyorum. 
Eğer herkes fikirleri ve sözleri konusunda 

doğru diyaloğu kurmaya özen gösterir ve 
başarırsa, çözülemeyecek hiçbir sorun olduğuna 
inanmıyorum. Biz Deniz ile arkadaşlığımız 
haricinde güzel ve enerjisi yüksek bir ortaklık 
kurduk. 

Ügümü: Yakın arkadaşla ortak olmanın tabii 

ki avantaj ve dezavantajları vardır ama bunun 
negatif enerjiye döndüğü bir durum bizde 
yaşanmadı.'lam tersine karakterlerimiz sayesinde 
yani ikimizin de iş bitirici, bir sözü iki kere 
söylemeye gerek kalmadan o görevi tamamlayan, 
sorumlu ve işimize karşı özenli insanlar olmamız 
bunu tamamen avantaja döndürüyor. Ama en 
önemlisi birbirimizin sınırlarını biliyoruz. Bir bakışımızla, hiç konuşmadan 
birbirimizin ne demek istediğini anlayıp, başka bir konuya geçebiliyoruz. 
Zamanı da iyi değerlendirmiş oluyoruz böylece. 


Peki, bir araya gelerek Dela Events”i kurma kararı nasıl oldu? 

Denizli: Bu proje Deniz'in kendi düğününü kendisinin yapmaya karar 
vermesi ile ortaya çıktı. Hayallerini en güzel biçimde kendisinin hayata 
geçirebileceğine inandığı için hiçbir organizasyon şirketi ile anlaşmadan 

en özel gününü kendi yapmak istedi. Bu sürede ben de ona yardım 

etmek için kolları sıvadım. Sonradan gelen güzel yorumlar üzerine dedik 

ki başkalarınında hayallerini aynı bu şekilde hayata geçirebiliriz. Daha 
önceden söylediğim gibi rengi, zevki o kadar yoğun bir iş ki, bunu yaparken 
eğlenmemenin hiçbir ihtimali yok. Yoruculuğu ve harcanması gereken vaktin 
fazlalılığının bilincinde olarak biz iş düzenimizi en keyif verecek şekilde 
kurmaya karar verdik. 

Hem kendi düğününüz hem de organizasyon stresi... Sanki biraz riskli bir karar 
olmuş, sizin için nasıl bir tecrübe oldu? 

Ügümü: Hem de nasıl! Kendi düğünüm için kaç organizasyon firmasıyla 
görüştüm ben bile hatırlamıyorum. Hangisinden çıksam eşime; “Yok 

yok bu da değil” dediğimden artık kendisi benle görüşmelere gelmemeye 
başlamıştı (gö/üyor). Düğünden bir gün önce tüm yerleşimleri yapmak 
için Casa Lavanda'daya gittik, ekip olarak hazırız sanıyorduk. Ama düğün 
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“HİÇBİR İŞİ YAPMAKTAN GOCUNMAYACAĞIM GİBİ KENDİ EMEĞİMİ SARF 
ETMEYECEĞİM BİR İŞTE DE MUTLU OLAMAM. İNSANIN KENDİ İŞİ DAHİ OLSA O 


ALANDA İŞÇİ OLMAKTAN HİÇ VAZGEÇMEDEN EMEK VERMEYİ DEVAM ETTİRMESİ 


GEREKİYOR. BAŞARININ BAŞKA TÜRLÜ GELECEĞİNE İNANMIYORUM” LD. 


sabahımı hatırlıyorum da; Lal elinde başaklarla masalara yerleşim yapıyor, 
ben ise yukarıda beni bekleyen kuaförüme 5 dakikaya geleceğimi söyleyip 
hala aile masalarına eksik yosunları yerleştiriyordum. Ama en keyifli an, 
düğünü bizim yaptığımızı bilmeyen misafirlerimin, düğünü kimin yaptığını 
sormalarıydı. En çok ben olmak üzere, hepimiz öyle çok eğlendik ki tüm 
yorgunluklara değdi. 


Karakter olarak benziyor musunuz? 
Ügümü: İş dışındaki hayatımızda karakter olarak neredeyse hiç 


benzemiyoruz diyebilirim. Bizimki zıt kutupların ortaklığı. Yani Lal bir 


şeyden hoşlanır, “Güzel bu” der; ben ise bambaşka bir şeyden hoşlanabilirim. 


Sonra oturup fikir alışverişi yaparız, ortaya bambaşka, ikimizi de yansıtan 
bir sunum çıkar. Özellikle organizasyon işinde bu çok renklilik önemli... 
Bu nedenle yaratmaktan, yeniyi aramaktan hiç vazgeçmiyoruz. Güzel bir 
birleşim olduğunda, hitap edebileceğimiz kitle de genişliyor. Bu nedenle 
bizim zıtlığımızın bizi beslemesini sağlamaya özen gösteriyoruz. 


Lansman öncesi internet paylaşımlarından kuzeniniz Ceylan Çapa, arkadaşlarınız 
Raisa ve Vanessa Sason gibi birçok kişinin size destek olduğunu gördüm. Bu 
desteği hissetmek çok keyiflidir eminim... 

Denizli: Beni tanıyan bilir ki ailem benim hayatım. Hayatta yaptığım her 
şeyde onların hem manevi hem de fiziki destekleri dalma yanımda oldu 
çok şükür. Ceylan, benim sadece kuzenim değil, aynı zamanda kardeşim, 
biz öyle büyüdük. Onun veya benim yapacağımız her şeyde mutlaka 
parmağımız olur, hiçbir şey yapamıyorsak da yan yana dururuz bize yeter. 
Raisa ve Vanessa benim çocukluk arkadaşlarım, moda konusunda kesinlikle 
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bir bilen olmamamla birlikte, Türkiye'den yetişmiş benim gözümde 

en başarılı tasarımcıların başında onlar var, lansmanımızda da tabii ki 
onların güzel tasarımlarıylaydık. Hepsi lansman gecemiz için bize yardım 
ettiler, sabahladılar. Dea Events'in ismine de, hedeflerine de bir günde 
karar verildi, bir buçuk ay içinde de lansmanını yaptık. 'Tabii ki görünen 
kahramanlar dışında, daha fazla görünmeyen kahramanlarımız var; Tuncay 


Şaşi, Gaydar Mırcık gibi. 


Dela Events olarak nasıl bir hizmet veriyorsunuz? 

Denizli: Della Events olarak hedefimiz sınırsızlık ve yaratıcılık. Bizimle 
işbirliği yapmak isteyen müşterilerimizin özel günlerini hayallerinin ötesinde 
yaratmayı istiyoruz. Kurumsal organizasyonlar, düğün, kına, doğum günleri, 
açılış, lansman... Kendimize koyduğumuz katı bir sınırımız yok bu noktada. 
Sadece organizasyonun yapıldığı alan kadar değil, işin her kademesinde bizi 
tercih eden kişilerle de uyumlu ve koordineli olma hedefindeyiz. Doğru ve 
güzel ilişkiler kurup, unutulmaz hatıralar biriktirmeyi istiyoruz. Yaratmayı, 
üretmeyi, paylaşmayı çok seviyoruz, bu nedenle şimdiye kadar birlikte 
çalıştığımız insanlardan hiçbir şikayet almadık. 

Ügümü: Biz işimizin yaratıcı ve organizasyon bölümüne endeksli olarak 
ilerliyoruz. Kendimizin içine sinmeyeceği hiçbir şeyi bir başkasına yapmayız. 
Kurumsal müşterilerimizin talepleri doğrultusunda kendilerine basın ve 
medya desteği sağlayabilecek ekibimiz de mevcut. Biz reklam ve dolayısı ile 
PR hizmeti veren firmalarla çözüm ortağıyız. Gelen talepler doğrultusunda 
müşterilerimizi memnun edecek her türlü altyapıya da sahibiz. 


Dela Events yeni bir marka olmasına rağmen şimdiden birçok iş teklifi almışsınız. 
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Nasıl hissettiriyor, bu kadar kısa sürede tercih ediliyor olmak? 

Ügümü: Gururlu ve mutluyuz diyebilirim. Bildiğiniz gibi 12 Aralık'ta 
addresistanbul'da lansman yaptık. Dela'yi kurmaya karar verdiğimiz ilk 
günden lansman gününe kadar hiç durmadan daha farklı neler yapabilir 
diye ürettik ve davetlilerimizin görüşlerine sunduk. Bu kadar kısa bir sürede 
insanların bizi tercih etmelerinin sebebi ise o gece onlar için yarattığımız 
özel dünyamızdır. Beş farklı konsept kurulumu yaptık. Kumsal düğünü, şık 
düğün, bohem kına, çocuk doğum günü ve yılbaşı masası. Geri dönüşlere 
baktığımızda büyük ölçüde hayata geçirmeyi istediğimiz dünyamızı 
yansıtabildiğimizi görüyoruz. Bu da bize büyük bir mutluluk veriyor. 
Denizli: Çok gururlu hissettiriyor. Biz bir yola çıktık, bu yola çıktığımızda 
bizi nelerin beklediğini tahmin ediyorduk ama aslında bilmezliğin ve 
yeninin de verdiği tatlı bir heyecan vardı. Lansmanımız için çok emek 
harcadık, gece-gündüz demeden çalıştık, yaratmaya çalıştık, ellerimizde 
kolilerle oradan oraya koşturduk. Sonunda gece geldi çattı, bir buçuk aylık 
bir emeğin sevdiğimiz insanlarla buluşması ellerimizi ayaklarımızı birbirine 
dolaştırdı. Ve sonunda, hatta birkaç gün boyunca öylesine güzel yorumlar 
aldık ki birkaç kere ağlamamı bile tutamadım mutluluktan. İnsanın emek 
harcadığı şeyin ardından takdir edilmesi kadar gururlu ve huzurlu hissettiren 
başka bir duygu olamaz. O gece ile beraber bize, zevkimize inanan insanlar 
bizimle çalışmayı istedi, bundan daha büyük mutluluk olabilir mi? 


Dela Events'i kurarken aklınızda nasıl bir organizasyon firması fikri vardı? Diğer 

firmalardan farkı nedir? 

Denizli: ürkiye, organizasyon konusunda gerçekten son derece iyi işler 

yapan şirketlere sahip. O yüzden müşteri yelpazesi de o doğrultuda fazlasıyla 

geniş. Bizim kuruluş fikrimizin altında sınırsızlık ve yenilikçilik var. “ 


Yapımız gereği belki de, Deniz de, ben de tekdüze olan şeyleri sevmiyoruz. w # 


Araştırıyoruz, yaratıyoruz, nasıl yaratabileceğimiz üzerine uzun tartışmalar 

yapıyoruz. Kendimizi asla sınırlandırmıyoruz, uçuk hayaller kurmaktan ve 

onları hayata geçirmekten korkmuyoruz. Biz sektöre farklı bir renk katmayı, 

insanların da yaptığımız işlerde yeni bir doku bulmalarını sağlamayı - 
hedefliyoruz. Aldığımız geri dönüşler, ulaşmayı istediğimiz noktayla uyumlu “ v 
ilerliyor. Bunun böyle devam edeceğine inanıyoruz. 

Ügümü: DeLa Events'i kurarken aklımızda daha önce hiç yapılmamış olan 

şeyleri yapalım ve bu noktada sınırsız olalım düşüncesi vardı. Organizasyon 

işi de biraz öyle değil midir? Herkesin yaptığının dışında öyle bir şey 

göstermeliyiz ki “Tamam, işte buydu istediğim” diyebilsin müşterilerimiz. » 
Biz yeniliklere çok açık bir firmayız. Sektörel olarak dünyadaki tüm 

gelişmeleri takip edebilmek adına önümüzdeki hafta Paris'e, Maison 

Objet'ye gidiyoruz. Daha sonra olacak olan fuarlara da katılım sağlayacağız. 

Yeniyi takip etmek bizim işimizin mayası. Orada da gerekli görüşmeleri 

yapıp, önümüzdeki organizasyonlara daha çok fikirle dönebileceğimize 

inanıyoruz. 


Babanız Mustafa Denizli başarılı bir spor adamı, anneniz Çiğdem Kayalı da 
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“DELA'YI KURMAYA 
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DURMADAN DAHÂ 
FARKLLNELER 
YAPILABİLİR DİYE 
DÜŞÜNDÜK VE 
DAVETLİLERİMİZİN 
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BİZİ TERCİH 
ETMELERİNİN SEBEBİ 
İİSEOGECE ONLAR 
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ÖZEL DÜNYAMIZDI? 
DKÜ. 


uzun yıllar dekorasyon dünyasında yer almış bir isim. Onlarla bu iş projenizi 
paylaştığınızda neler dediler? İş hayatı ile ilgili verdikleri bir öğüt var mı? 
Denizli: Demin de söylediğim gibi ailem benim dünyam. Babamdan 
anneme, ablamdan ağabeyime, anneannem, teyzem, eniştelerim, kuzenlerim 
ve tabii ki yeğenim Mustafa Cem'im, 5 yaşında ama, ona bile anlattım. Her 
birinin şahsım adına fikrini aldım. Onların desteği, fikri, tavsiyesi olmadan 
hiçbir şeyin parçası olmam. Bu demek değil ki her zaman aynı görüşlere 
sahibiz. Tabii ki ayrıştığımız, fikir alışverişi yaptığımız çok konu olabiliyor. 
Benim hayattaki en büyük şansım, ailemle her şeyi konuşabiliyor olmam, bu 
konuda son derece eşitçi bir yaklaşımımız olduğunu söylemeliyim. Onların 
bunca yıldır edindikleri tecrübelerden yararlanmak benim için yalnızca 
gurur verici olabilir. Annemin zevkine ve fikirlerine çok güvenirim, kolay 
kolay bir şeyi beğenmez ve daha iyi olmamız için daha sert yorumlar yapar. 
Bana koşulsuz şartsız bir güveni vardır, bu nedenle de genelde yaptığım her 
şeyin ve aldığım her kararın arkasında durur. Babam ise lansman gecemiz 
için en az bizim kadar heyecanlıydı, nasıl bir iş çıkaracağımız konusunda 
merak içerisindeydi. Çünkü sanırım biraz da mesleği gereği, son derece 
objektif yorum ve gözlemleri olan biridir, eksik gördüğü şeyler konusunda 
uyarılarını mutlaka yapar. Bizim birbirimizi anlamak için uzun cümlelere 
ihtiyacımız yoktur, o gece onun gözlerine baktığımda gözlerinin içinin 
güldüğünü gördüm, dedim ki “Oldu bu iş!”... Onların yanımdaki varlıkları 


olmadan kesinlikle eksik bir insan olurdum. 


Ailenizden dolayı aslında merak edilen bir isimsiniz ancak çok göz önünde olmayı 
tercih etmiyorsunuz sanırım... Bunun bir nedeni var mı yoksa içten gelen bir şey mi? 
Denizli: Göz önünde olmaktan hoşlanmıyorum. Bu tavrım yıllarca antipatik 
karşılandı ama bu benim yapım. Sosyal medya hesaplarımın kapalı olması 
bile insanlara garip geliyor. Ben çocukluğumdan beri attığım her adımı bir 
değil, 10 kere düşünmek zorunda kaldım. Magazin dünyası acımasız bir 
dünya, onun içerisinde olmak bir tercih meselesi olması gerekirken benim 
çocukluğumdan itibaren bir parçası olup olmamayı seçme şansım maalesef 
olmadı. Hayatım boyunca insanların göz önünde olmalarının gerçek bir 
nedeni olması gerektiğine inandım; bu bir iş olabilir, yarattıkları yeni bir şey 
olabilir... Ama birinin kızı olarak yer almak, günlük rutinimi, ne yaptığımı 


anlatmak fikri bana biraz anlamsız geliyor. Sağa da çeksen, sola da çeksen 
insanız işte (gü/üyor). Ben bir gazete veya dergide röportaj veriyorsam, 
anlatacak ilginç bir şeyim olması gerektiğine inanıyorum. Yeni işimiz, benim 
de yapmayı kabul ettiğim ilk röportaja vesile oldu. 


Gelecek planlarınız arasında neler var? 

Ügümü: Bu işe ilk başladığımızda kendimize hedefler koyduk, hep bir 
adım daha fazlasını isteyerek tabii ki. İlk işimizi düğünle yapan bir ekip 
olarak, hedeflerimizi de düşük tutamadık tahmin edersiniz ki. Şimdi de o 
hedefleri en güzel ve doğru bir şekilde yapıp, 5 sene sonra da geriye dönüp 
baktığımızda,“Başardık!” diyebilmeyi isteriz. 
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10 KARAKÖY 
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0 KARAKÖY 
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A 
KEREM TUMAY, EYLEM ATALAY, CHADI FARHAT 
> 


e UÇUNCUYILINI 
ei KUTLADI 


KARAKÖY'DEKİ ÜNLÜ BİR OTEL, 
KURULUŞUNUN 3. YILINI IŞ VE 
sbe , CEMİYET HAYATINDAN UNLU 
ISİMLERİN KATILDIĞI RENKLİ BIR 
PARTİ İLE KUTLADI 
0 Karaköy, 3. yılını önde gelen konaklama 
sektörü şirketlerinden Sbe ile birlikte 
görkemli bir partiyle kutladı. Butik yaşam 
sk tarzı otellerinin öncüsü olan Sbe, 23 otelin, 
70 restoranın ve 41 salonun bulunduğu 
eşsiz bir dünya portföyüne sahip olması 
ve misafirlerine 360 derece eşsiz bir deneyim 
sunmasının yanı sıra birinci sınıf tasarım mekanlar, 
ödüllü eğlence ve olağanüstü yemek deneyimi de 
yaşatıyor. Geceye, Sbe'nin Ortadoğu ve Avrupa'daki 
Operasyonlar Başkanı Chadi Farhat ve 10 Karaköy 
Genel Müdürü Eylem Atalay'ın ev sahipliğinde 
birçok ünlü isim katıldı. Konuklar, tarihi 18. yüzyıla 
dayanan, 3 yıl önce kapılarını açan 10 Karaköy'e ait 
binanın muhteşem atmosferinde, Devlet Opera ve 
pp Balesi'nin bu geceye özel hazırladığı gösteriyi izledi. 


Gece, eğlenceli parti ile devam etti. 


-MEHMET ÜSTÜNDAĞ 


.. 


> 


DİLEK 
TÜRKER 


MELİS 
AZAGAT 


KK NU Kİ AR, Tu ARİLİ Lİ 18. 
YÜZYILA DAYANAN, 10 
KARAKÖY'E AİT BİNANIN 
MUHTEŞEM ATMOSFERİNDE 
KEYİFLİ BİR GECE GEÇİRDİ. 
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UMUT-DUYGU BOZ 


YENİ MAĞAZASINI 
DAVETLE AÇTI 


ÜNLÜ BİR ERKEK GİYİM MARKASI, 5. MAĞAZASINI 
BIR AVM'DE IŞ VE CEMİYET HAYATINDAN UNLU 
İSİMLERİN KATILDIĞI BİR DAVETLE AÇTI 
ünyanın en özel yerlerinden gelen saf kalite elyafları, 
“smart casual giyimin şıklığı ve rahatlığı ile buluşturan 
Hemington, 5. mağazasını Akmerkez'de ünlü isimlerin 
katıldığı bir davetle açtı. Modern konsepti ve saf kalite 
ürünleri ile dikkat çeken serkek giyim markası, yeni 
açtığı mağazalar ile büyümeye devam ediyor. Mağaza 
açılışında aynı zamanda yeni koleksiyonu da tanıtıldı. Yeni koleksiyon 
davetlilerden tam not aldı.'Tanıtımın ardından Oben Budak'ın DJ 
performansı ile konuklar eğlenceli saatler geçirdi. 


-MEHMET ÜSTÜNDAĞ 


RAŞİT BAĞZIBAĞLI 


MAGAZA AÇILIŞINDA, AYNI, 
ZAMANDA MARKANIN YENİ 
KOLEKSİYONU DA TANITILDI. YENİ 
KOLEKSİYON DAVETLILERDEN TAM 
NOT ALDI. 


EMİL 
GÜZELİŞ 


EMRE - 
 YUSUFİ 


BAŞAK GÜROZ, 
GURUR AYDOĞAN 


HANDE CAN 
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KİTABA 
RENKLİ 
TANITIM 


UNLU SIMLERİN KALEMİNDEN 
ÇIKAN “SES VER,ILHAM VER 
KITABININ TANITIM DAVETINE 
IŞ VE CEMİYET HAYATINDAN 
UNLU ISIMLER KATILDI 

ara Kitap, alanında başarılı, BERAT EFE PARLAR, SELCEN GÜR 
çevrelerine ilham veren kişilerin 
ve ünlü isimlerin kaleminden 
çıkan “Ses Ver Ilham Ver 
kitabının lansmanını, Ihe 
Ritz-Carlton İstanbul'un ev 
sahipliğinde gerçekleştirdi. Raflarda yerini alan 
ve görme engellilerin dünyasına ışık tutan “Ses 
Ver Ilham Ver kitabı, okurlar, iş dünyası ve 
sanatçılar tarafından ilgi odağı oldu. Türkiye'nin 
önde gelen sanatçıları, akademisyenleri, 
gazetecileri ve iş insanlarının bugüne kadar 
duyulmamış hikayelerini buluşturan “Ses Ver 
İlham Ver kitap projesine destek verenler 
de gecede hazır bulundu. Ihe Ritz-Carlton 
İstanbul'un eşsiz manzarası eşliğinde ünlü 
fotoğrafçı Sefa Yamak'ın da objektifiyle 
davetlilerin siyah - beyaz portre fotoğrafları 
çekilerek hediye edildi. 
-TAMER TURAN 


JÜLİDE ATEŞ 


AYŞEN 
ZAMANPUR 
nm 


YIRTHDAY 


MURAT, MEHMET-MELİSA, CEZMİ MERT MUTLU 
AŞA — © 


4. YAŞA . İD v4 


EĞLENCELİ Hf ©$ 
KUTLAMA ZXğ'“ 


CEMİYET HAYATININ ÜNLÜ 
ÇİFTLERİNDEN OLAN MELİSA- 
MEHMET MUTLU'NUN 
OĞULLARI İÇİN YAPTIĞI 
DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNDE 
KEYİFLİ ANLAR YAŞANDI 

e 


nlü işadamı Mehmet Mutlu 
ve güzel eşi Melisa Mutlu, 
oğulları Murat için doğum 
günü partisi organize etti. 
4 yaşına giren Murat'ın 
Ortaköy'deki Gymboree'de 
gerçekleşen doğum günü etkinliğine çiftin 
ünlü dostları çocuklarıyla birlikte katıldı. Çift 
oğulları Murat'ın 4. yaşını kutlarken, ailece 
hatıra fotoğrafı çektirdi. Cezmi Mutlu da 
torununu bu özel günde yalnız bırakmadı. 
Çocuklar özel oyun alanında eğlenirken aileler 
ise restoran bölümünde çay, kahve içip sohbet 
ettiler. Temalı doğum günü partisinde eğlenen 
19 çocuklar pasta üflemek için bir araya geldi ve 
> fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmediler. 


BURAK DURUMAN “e, YILMAZ 


.. 


ÜNLÜ İSİMLERDEN 
BÜYÜK DESTEK 


TÜRK KANSER 
DERNEĞLPNIN DÜZENLEDİĞİ 
RAHIM AGZI KANSERİNE 
FARKINDALIK YARATMA 
TOPLANTISINA CEMİYET 
HAYATINDAN UNLU 
ISIMLER KATILDI 
ürk Kanser Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Burak Duruman 
öncülüğünde rahim 
ağzı kanseri farkındalığı 
, o üzerine Shangri-La 
Bosphorus İstanbul'da bir toplantı 
gerçekleşti. Anlamlı etkinliğe cemiyet 
ve iş dünyasından ünlü kadınlar katıldı. 
Dernek Başkanı Burak Duruman, 
Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Doç. 
Dr. Gül Alço ve Kadın Hastalıkları ve 
” i Doğum Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen'in 
| SİTARE KALYONCUOĞLU konuşmacı olarak katıldığı Türk Kanser 
7” Derneği toplantısında rahim ağzı 
kanserinde erken teşhisin önemine dikkat 
çekildi. Ünlü kadınlar konuşmacıların 
anlattıklarını dinleyerek konu hakkında 
bilinçlendi... | 
-MEHMET ÜSTÜNDAĞ 


SERAP 
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ANSER DERNEĞİ 


İRME KABİNİ 


RAHIM AGZI KANSERİNDE 
ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİNE 
VURGU YAPMAK ADINA 
GERÇEKLEŞEN TOPLANTIDA 
“RAHİM AĞZI KANSERİ KADER 

DEĞİLDİR” MESAJI VERİLDİ. 


IŞIL REÇBER 


İPEK KÖSE 
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* HASTA HAKLARI 

İberorosi KOÇLUĞU 


| ralvarirgaxım 


SILANGRELA BOSPHORUS | 
İSTANBULDA GERÇEKLEŞEN | 
ANLAMLI TOPLANTIYA 


CEMİYET HAYATINDAN ÜNLÜ 
İSİMLER KATILDI. 


N Y 
BUKET TAŞDELEN | 
EM 


m 


ARÇELİK ANKASTRE İLE 
YEMEK SANATA DÖNÜŞÜYOR 


Şıklığı ve modern tasarımıyla mucize lezzetler yaratan ankastreler 
ev teknolojilerinin öncüsü Arçelik'te. 


örcelik 


Koç Yeniliği askla tasarlar 


Si İSTANBUL KİTABINA 
wv. CEMİYETTEN YOĞUN İLGİ 


ALİ KOÇ'UN EŞİ NEVBAHAR 
KOÇU N ASSOÜLINE TÜRKİYE'NİN 
SAHİBİ İREM KINAY İLE BİRLİKTE 
ÇIKARDIĞI BOSPHORUS PRIVATE 
KİTABININ TANITIMINA ÜNLÜ 
İSİMLER YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ 


emiyet hayatının ünlü ismi Nevbahar 
Koç, Assouline Türkiye'nin sahibi 
İrem Kınay ile birlikte İstanbul'u 
tanıtmak için “Bosphorus Private 
adında bir kitap hazırladı. 14 
Aralık'ta Londra'da gerçekleşen bir 
tanıtımla piyasaya sürülen kitabın geçtiğimiz hafta 
Bebek Assouline'de Türkiye lansmanı gerçekleşti. 
Davete, Istanbul cemiyet dünyasının tanınmış 
isimleri yoğun ilgi gösterdi. Tanıtım kokteyline 
katılan konuklara ilk olarak sokak kestanesi ikram 
edildi. Istanbul'un tüm güzelliklerinin 
gözler önüne serildiği, 
Boğaz'da 20 yalının yer 
aldığı, Emre Güven'in 
fotoğraflarını çektiği 
kitapta, Tommy Hillfiger 
ve Cher gibi isimlerin 
İstanbul anıları da yer 
alıyor. Nevbahar Hanım'ı, 


bu özel gününde eşi Ali 


Ae 


SPHORUS 


Bö pniYATE 


5 


A KOÇ BNN 


Koç ve çocukları da yalnız e 0) Vİ 
bırakmadı. had 


-MEHMET ÜSTÜNDAĞ 
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ÖZDEN AKAY, AFET KARACAN, SAADET TUĞBAY 


N NEVBAHAR KOÇ'U, BU 
ÖZEL GÜNÜNDE BESİ 
ALİ KOÇ'UN YANI SIRA, 
ANNESİ AFET KARACAN, 
8 ANNEANNESİ SAADET 
TUĞBAY VE TEYZESİ 
AHU TUĞBAY DA YALNIZ 
BIRAKMADI. 


DERİN MERMERCİ AYDIN 


4 


MW BELMA 
SİMAVİ 
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AHU TUĞBAY, ATIL KUTOĞLU 


YASEMİN GÜÇKAN, MURAT ÖZYEĞİN 


TANITIM DAVETİNE UNLU 
IŞADAMI MURAT ÖZYEĞİN, 
SEVGİLİŞİ YASEMİN GUÇKAN İLE 
BIRLIKTE KATILDI. 


MAİDE EMRE 
KURTTEPELİ 
e 
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DEMET SABANCI N 
ÇETİNDOĞAN v 
CAROLİNE KOÇ, YURTDIŞINDA 
OKUYAN KIZL ARININ YANINDA 
OLDUĞU İÇ İN DAVETE KATILAMADI, 
| ANCAK TELEFONLA AR/ AYARAK. 


NEVBAHAR HANIM'I TEBRİK ETTİ. 


EDİZ-GABRIELA 
ELHADEF 
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ŞİRİN YALÇIN 


AYŞE ÇAVUŞOĞLU ERTURAN 


İN. 
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ESRA OFLAZ 
GÜVENKAYA 
—. 


NEVBAHAR KOÇ, 
DAVETLİLERLE | 
, YAKINDAN *. 
ILGİLENDİ VE 
, KITAPLARI 
IMZALAMAYI DA 
IHMAL ETMEDİ. 


VE 
i 


FERYAL 
GÜLMAN 


AYLİN TAHİNCİOĞLU 
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ASSOULINE 
BEBEKTE 
GERÇEKLEŞEN 
“BOSPHORUS 
PRIVATE 
KİTABININ 
TANITIM 
DAVETİNE 
CEMİYET 
HAYATINDAN 
ÜNLÜ İSİMLER 
KATILDI. 
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2 BANU 
EDA TAŞPINAR CAN ALFASA 


MİNE b 
KALPAKÇIOĞLU 
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SİREN ERTAN 


DUNYA LANSMANI, 
GEÇTİĞİMİZ 
AY LONDRADA 
YAPILAN KTTAB 
20 BOGAZ 


YALISINLTÜM 
e | “ | GÜZELLİĞİYLE 
8  GÖZLERÖNÜNE 
SERİYOR. 


TAHİRE DEMİRCAN 
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BERRİN YOLERİ 


ALİYE SİMAVİ Fi 
İREM KINAY İLE BİRLİKTE İMZA ATTIĞI t 
KİTABININ MUTLULUĞUNU YAŞAYAN . 
NEVBAHAR KOÇ'U, YAKIN DOS TLARI il 
YALNIZ BIRAKMADI. —$ 


BEGÜM. 
GAZİOĞLU BALLI 


ASLIGÜL ÇEBİ |“ 
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TUĞÇE ŞİMŞEK, VLADIMIRO BALDIN, ÇİLER YILDIZ, GIULLA SCUCCIMARRO, SERDA GÖKGÖR 


YENİ GÖZLÜK KOLEKSİYONU 


Safılo Safılo 


N  Safılo 


MM skip 


Bilo 


RENKLİ BIR DAVETLE TANITILDI 


DÜNYACA ÜNLÜ İTALYAN GÖZLÜK 
ÜRETİCİSİ SAFILO GROUP, ELİE 

SAAB 2018 İLKBAHARYAZ GÖZLÜK. 
KOLEKSİYONUNU VERDİĞİ ÖZEL BİR 
DAVET İLE TANITTI 


lie Saab 2018 ilkbahar-yaz gözlük 

koleksiyonunu, dünyaca ünlü İtalyan 

gözlük üreticisi Safilo Group üst 

düzey yöneticileri ve cemiyet hayatının 

tanınmış isimlerinin katıldığı özel 

bir davet ile tanıttı. Organizasyona 
katılan ünlü isimler tasarım üzerine keyifli bir sohbet 
gerçekleştirmenin yanı sıra, Elie Saab'ın yeni gözlük 
modellerini inceleme fırsatı buldu. Safilo Türkiye, 
Orta ve Doğu Avrupa Başkanı Çiler Yıldız, Safilo 
Group Ürün Tasarım Başkanı Vladimir Baldin ve Elie 
Saab gözlüklerinin tasarımcısı Giulia Scuccimarro'nun 
katılımıyla gerçekleşen yemekte, davetlilere yeni sezon 
Elie Saab gözlük modelleri tanıtıldı. 


v— a. 4 
“— VLADIMIRO BALDIN, ÇİLER YILDIZ 
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BAHAR ŞER, FERYAL GÜLMAN 
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İ e AROMATERAPİNİN İ 
veni sir vt eğil SIRRINI KEŞFETTİLER 


YENİ BİR İİ KLİNİK AROMATERAPİST ECZACI SİNEM US TOKOĞLU, 
OZEL BIR ETKİNLİKLE AROMATERAPI ILE KENDİNİ 
YENIDEN KEŞFETMEYE HAZIR OLAN' CEMİYETİN ÖNDE 
GELEN ISIMLERIYLE BULUŞTU 
linik Aromaterapist â 


Eczacı Sinem Us 
Tokoğlu, geçtiğimiz 
hafta ayuverdik mönü 
eşliğinde Four Seasons 
Hotel Bosphorus'un 
ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte 
“aromaterapi ile kendini yeniden 
keşfetmeye hazır olan cemiyetin 
önde gelen isimlerini bir araya 
getirdi. Etkinlikte Aromaterapist 
Eczacı Sinem Us Tokoğlu, sirkadyen 
ritme göre yaşamayı ve buna uygun 
aromaterapi yağlar yapmanın 
faydalarını anlattı. Her katılımcının 
kendine uygun aromaterapik yağını 
hazırladığı workshop'tan ünlü isimler 
büyük keyif aldı. Eğitici ve bir o 
kadar da eğlenceli geçen etkinliğe ilgi 
büyüktü. Bu bilgilendirici ve keyifli 
etkinlikte, cemiyet hayatının önde 
gelen kadınlarının kendi biyolojik 
. Ç — ritimleri ve ona uygun aromaterapik 
SİNEM US TOKOĞLU, EBRU ŞINIK yağları keşfetmesi sağlandı. 


SEDEFHAN OĞUZ, NİL ÖZBEK 
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DİLARA KOÇAK, REVNA DEMİRÖREN, ÖZLEM GUSAR MERAL YAZICI 
i 


FOUR SEASONS 
HOTEL 
BOSPHORUS'TA 
ENİ (GERÇEKLEŞEN 
ETKİNLİĞE, 

CEMİYET 
Nİ HAYATININ ÜNLÜ 
İSİMLERİ KATILDI. 


A 


BATYA KEBUDİ 


NAZLI SERT 


GÜLDEN 
BÜYÜKUÇAK 


N i 
BEGÜM ÖZER, YÖNTEM SUNAR 
ma ma EE 
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ELEŞTİRMENLER 
EN İYÜLERİ SEÇTİ 


Bu yıl 23, kez gerçekleştiren Critics" Choice 
- Eleştir me in Seçimi Ödül Töreni, Santa 
Monica'da düzenlendi. Ödül töreninde hem 


televizyon hem de sinemanın başarılı isimleri seçildi 
BADE ÇAKAR bade.cakar&sabah.com.tr 


FCA (Yayın-Film Eleştirmenleri Birliği) tarafından her 

yıl geleneksel olarak düzenlenerek, televizyon ve sinema 

dünyasındaki başarılı isimlerin ödüllendirildiği Critics 

Choice, 23. defa gerçekleşti. Santa Monica'da bulunan 

Barker Hangar'da gerçekleşen ödül törenine Hollywood'un 

ünlü yıldızları katıldı. Ödül töreninin yıldızı 14 adaylığı 
bulunan,'En İyi Film ve “En İyi Yönetmen'de dahil olmak üzere dört 
ödüle layık görülen “The Shape of Water' oldu. “Ihree Billboards Outside 
Ebbing, Missouri ise üç ödül kazanarak Oscar için iddialı bir rakip 
olduğunu ortaya koydu. Gecede bir beraberlik de oldu. 'En İyi Kurgu 
OÖdülü'ni “Dunkirk ve “Baby Driver” filmleri paylaştı. Kazanan isimlerin 
geçtiğimiz hafta gerçekleşen Altın Küre ile hemen hemen aynı olması 
Oscar tahminlerini de arttırdı. Bu yıl verilen “Critics Choice SeeHer 
Ödülü! ise Wonder Women filminin başrolü Gal Gadot'un oldu. Rolü ile 
beyazperdede kadın imajını farklı bir boyuta taşıdığı için onurlandırılan 
Gadot, konuşmasında ödülünü cinsel taciz mağdurlarına adadığını söyledi. 
Fatih Akın'ın “In the Fade''filmi de Critics Choice'dan boş dönmedi. “En 
İyi Yabancı Film Ödülü'nü kazanan Akın, Altın Küre'de de aynı ödüle 
layık görülmüştü. Akın, bu ödülle Oscar'daki şansını da arttırmış oldu. 


GUİLLERMO DEL TORO 
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NICOLE KIDMAN 


EWAN MCGREGOR 


Sinema 

En İyi Film: The Shape of Water 

En İyi Erkek Oyuncu: Gary Oldman - Darkest Hour 

En İyi Kadın Oyuncu: Frances McDormand - 

Three Billooards Ovtside Ebbing, Missouri 

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Sam Rockwell - 

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri 

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Allison Janney - |, Tonya 
En İyi Genç Oyuncu: Brooklynn Prince - The Florida Project 
En İyi Oyuncu Kadrosu: Three Billboards Ouside Ebbing, Missouri 
En İyi Yönetmen: Guillermo del Toro - The Shape of Water 
En İyi Özgün Senaryo: Jordan Peele - Get Out 

En İyi Uyarlama Senaryo: James or - Call Me by Your Name 
En İyi Sinematografl: Roger Deakins - Blade Runner 2049 
En İyi Prodüksiyon Tasarımı: Paul Denham Avsterbery, 
Shane Vieau, Jeff Melvin - The Shape of Water 

En İyi Kurgu: Paul Machliss, Jonathan Amos - 

Baby Driver ve Lee Smith - Dunkirk 

En İyi Görsel Efekt: War for the Planet of ihe Apes 

En İyi Aksiyon Filmi: Wonder Woman 

En İyi Komedi Filmi: The Big Sick 

En İyi Komedi Kadın Oyuncu: Margot Robbie - I, Tonya 
En İyi Komedi Erkek Oyuncu: James Franco - The Disaster Artist 
En İyi Yabancı Film: In the Fade 

Critics Choice SeeHer Ödülü; Gal Gadot 


wireless 


GAL GADOT 


Televizyon 

Drama, En İyi Dizi: The Handmaid's Tale 

Drama, En İyi Erkek Oyuncu: Sterling K. Brown - This Is Us 
Drama, En İyi Kadın Oyuncu: Elisabeth Moss - 

The Handmaid's Tale 
Drama, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: David Harbour - 
Stranger Things 
Drama, En Iyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Ann Dowd - 
The Handmaid's Tale 
Komedi, En İyi Dizi: The Marvelous Mrs. Maisel 

Komedi, En Iyi Kadın Oyuncu: Rachel Brosnahan - 

The Marvelous Mrs. Maisel 

Komedi, En İyi Erkek Oyuncu: Ted Danson - The Good Place 
Komedi, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Walton Goggins 
- Vice Principals 

Komedi, En Iyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Mayim Bialik - 
The Big Bang Theory 

En İyi Midi Dizi: Big Little Lies 

En İyi Televizyon Filmi: The Wizard of Lies 

En İyi Reality Dizi: The Voice | 

Mini Dizi/Televizyon Filmi En İyi Erkek Oyuncu 

Ewan McGregor - Fargo 

Mini Dizi/Televizyon Filmi En İyi Kadın Oyuncu: 

Nicole Kidman - Big Little Lies 

Mini Dizi/Televizyon Filmi En Iyi Yardımcı Erkek Oyuncu: 
Alexander Skarsgard - Big Little Lies 

Mini Dizi/Televizyon Filmi En İyi Yardımcı Kadın 
Oyuncu: Laura Dem - Big Little Lies 
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JAY PHAROAH, OLMA MUNN 


“ELİZABETH MOSS, GARY OLDMANI 


RALPH&RUSSO 
COUTURE 
TASARIMI 

- TÜY DETAYLI, 


ANGELİNA JOLE NİN 
YÖNETTİĞİ FIRST THEY 
KILL MY FATITER ADLI 
FILM DE EN IYI YABANCI 
FİLM KATEGORİSİNDE 
ADAYDI ANCAK ÖDÜL 
FATİH AKININ OLDU. 


HEIDI KLUM JESSİCA BİEL 


IN THE FADE FİLMİ İLE 
EN İYİ YABANCI FİLM 
ÖDÜLÜNÜ KAZANAN 
FATİH AKIN TÖRENE 
KATILAMADI, ONUN 

YERİNE ÖDÜLÜ, FİLMİN 

BAŞROL OYUNCUSU DİANE 
KRUGER ALDI, 


Ta 


KATE BOSWORTH- 
| MICHAEL POLAND 


KIZIL SAÇLARIYLA , ç. : m | | 
HARİKA DURAN | ; , p | 
ZÜMRÜT YEŞİLİ 
VIONNET ELBİSESİNİ 
JESSICA CHASTAİN, 

GİUSEPPE ZANOTTİ 

AYAKKABI VE PIAGET 

MÜCEVHERLERLE bu, 

KOMBİNLEMİŞ. Mİ JESSICA CHASTAN 
ii. EM MM e ae ee a, maa 


e. 


SON JANNEY 
JASON YARDI 
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DERYA BİGALI, HASAN BÜLENT KAHRAMAN, SUSIE MACMURRAY, HAKAN BİNBAŞGİL ei N 


25. YILA ÖZEL SERGİ 


t4 > i AKBANK SANATIN, KURULUŞUNUN 25. YILDÖNÜMÜ 


ta 


KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRDİC “GARİP MEYVE ADLI 
4 SERGİNİN AÇILIŞINDA SANATSEVERLER BIR ARAYA GELDİ 
kbank Sanat'ın BERTRAND 
25. yıldönümü BUCHWALTERZ 


kapsamında, 13 i 
Ocak- 10 Mart 


tarihleri arasında 


İngiliz sanatçı 


s 
i 


Susie MacMurray'ın Garip Meyve 
(Strange Fruit) sergisini sanatseverler 
ile buluşturuyor. Küratörlüğünü 
Hasan Bülent Kahraman'ın yaptığı, 
sanat-kadın ikilisinde ve ikileminde 
tamamlayıcı olanla eksik olanı 
irdeleyen serginin açılış daveti 12 
Ocak Cuma günü gerçekleştirildi. 
Davete, Akbank Genel Müdürü 
Hakan Binbaşgil, Akbank Sanat 
Müdürü Derya Bigalı, sanatçı Susie 
MacMurray ve küratör Hasan Bülent 
Kahraman'ın yanı sıra Akbank 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Hayri Çulhacı, Fransa İstanbul 
Başkonsolosu Bertrand Buchwalter, 
Ceri Benardete, Myra Ryan ve Carol 
Corey'in de aralarında bulunduğu çok 
sayıda ünlü davetli katıldı. 


BERNA ATAHAN, CERİ BENARDETE 
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MYRA RYAN, EN CAROL COREY niye ag > 
nd N SUSIE MACMURRAY'IN 
'GARIP MEYVE ADLI 


3-3 
-g 


5 « SERGİSİNİN AÇILIŞINA , 
.. r.a 8 KATILANLAR, ESERLERİ 
ye | i ÇOK BEĞENDİ. 

öğ İN 


. > . . fi 
N 4 | 2 DERYA 
n * BİGALI 


” 


; « 
l 


ANE 
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a” 
YASEMİN-HASAN BÜLENT KAHRAMAN ” 


gg 


ü 


N : y N İ | | 
> | si 


. La a 3 — a GE a na 
BEGUM KARAMAHMUTOĞLUU, BURCU HANIF mi AYLIN SOZER, AYŞE DEMİR 


YENİ KOLEKSİYON 
TAM NOT ALDI 


CANTO 31 MİMARLIK, m 
YENİ ÇIKARDIĞI BİRKAN 
KOLEKSİYONUNU 


KURUÇEŞME'DEKİ v , 7 

Ni SLLOWROOM'UNDA ÜNLÜ LU VEE, 
K3 

b. 4 


| ISIMLERIN KATILDIĞI BIR 
DAVETLE TANITTI 1 
| ugüne kadar yalı, villa, 
“ “a ” v : li mücevher mağazası, 
e |, giyim mağazası gibi 
N 7 a projelere imza atan 
Canto 21 Mimarlık, 
iç mimariye değer 
j j katacak, sıra dışı doku, desen ve 
—.. tasarıma sahip malzemelerden oluşan 
“Enchanted Objects” koleksiyonunu 
tanıttı. Firmanın ortakları Ayşe Demir 
ve Aylin Sözer'in ev sahipliğinde 
gerçekleşen davete iş, moda, mimari, 
sanat ve cemiyet hayatından isimler 
katıldı. Yeni koleksiyon ünlü isimlerden 
ar R : ü tam not aldı. 
IDIL LULECİ, AYŞEGUL HOTİÇ .. -MELİH TÜRK 
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IÇ MIMARIYE DEGER 
KATACAK, SIRA DIŞI 
MALZEMELERDEN 
OLUŞAN ENCHANTED 
OBJECTS' KOLEKSİYONU, 
, KONUKLARIN 
BEGENİSİNİ KAZANDI. 


BİANCA SOMER-ÖNDER TÜRKMEN 


İREM-UĞUR KARABAYIR 


TUVANA 
BÜYÜKÇINAR 
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ACARLAR ŞİRKETLER i 
TOPLULUĞU YENİ PROJESİ 
ACARBLU REZIDANSILE 
ÇAĞDAŞ SANATA DESTEK 
OLMAYA DEVAM EDIYOR 


carBlu, rezidans sakinleri için 
özel olarak tasarladığı yaşam 
alanında gerçekleştirdiği 
sergilerle, konut sakinlerini 
şehrin önde gelen sanat 
etkinlikleriyle buluşturuyor. 
AcarBlu, çağdaş sanata ev sahipliği yaptığı 
projeler çerçevesinde bu kez Art On 
Istanbul sanat galerisini özel bir karma 
sergi ile ağırladı. Art On Istanbul, sanatın 
dinamik yapısından ilham alarak galeri 
mekanının dışında Art On the Move başlığı 
altında açtığı pop-up sergilerle hareket 
eden bir galeri kurgularken, sanatın daha 
fazla izleyiciye ulaşmasını sağlıyor. Acarblu 
Rezidans'ta Acarlar Şirketler Topluluğu'nun 
ev sahipliğindeki geceye; iş, cemiyet ve sanat 
hayatından birçok ünlü isim katıldı. 


-SONER GÖMLEKSİZ 
ESRA TURANLI, KARDELEN ACAR 2 vr 
MA e e e > — « “ 
m © a NR 
2 
ww mr . 
Çi e B : (iş ) 
4 LA 1 
İl ei — 
Ğ # 
—» 
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REZİDANSA ÖZEL 
ÇAĞDAŞ SANAT SERGİSİ 


p 
« 


GÖKŞEN BUĞRA, OKTAY DURAN 


N 


kN 
# 


dl 
*. 


my > 
© SEVGİ TOPRAK, GÖKŞEN BUĞRA 


vd 


— 
—. 
— 


EREMCAN, ERDİNÇ, CEM, METE ACAR 


ACARBLU, ÇAĞDAŞ. , 
SANATA EV SAHIPLIGI 
YAPTIGI PROJELER 
ÇERCEVESİNDE BU 
KEZ ARTON ISTANBUL 
. SANAT GALERİSİNİ 
OZEL BIR KARMA SERGİ 
ILE AĞIRLADI. 


p) 


AYÇA ma 


ERTURAN 
pm ya 
yi 
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MEN - 
VAL İKÖRENS 


Sömestr tatilinde 


KİM, NEREDİ? 


CEMİYET HAYATININ ÜNLÜ 
İSİMLERİNE SÖMESTR TATİLİ 
PLANLARINI SORDUK. ÜNLÜ İSİMLER 
BU SENE DE ROTALARINI KAYAK 
YAPMAK İÇİN DÜNYACA ÜNLÜ KAYAK 
MERKEZLERİNE ÇEVİRDİ. AMA SICAK 
YERLERİ TERCİFI EDENLER DE VAR 


MELİH TÜRK, MEHMET ÜSTÜNDAĞ, SONER GÖMLEKSİZ 
& 


Iköğretim ve lise düzeyinde eğitim veren bütün okullar, 
20 Ocak Cuma günü, iki hafta sürecek sömestr tatiline 
girecekler. Sömestr, çocuklar için yorucu geçen ilk 
dönemin sonunda heyecanla bekledikleri bir tatil; aileler 
için ise işlerinden başlarını kaldırıp, soluk alabilecekleri 
bir fırsat. Cemiyet hayatının ünlü isimleri de çocuklarının 
uzun tatillerini fırsat bilerek, seyahat planlarını çoktan yaptılar 
bile! Kış mevsiminde olduğumuz için de tercih, ağırlıklı 
olarak kayak tatilinden yana oldu. Dünyanın en ünlü kayak 
merkezlerinden biri olan Courchevel, bu senenin en popüler tatil 
rotası oldu. Değişmez bir klasik olarak Londra'yı tercih edenler 
ve yaz tatili yapmak isteyenler de var. Peki, kimler sömestr tatilini 
nerede geçirecek? İşte cevabı... 
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İli 


ETEL 
BALER 


COURCHEVEL 
“BİZ SÖMESTRDE 
KAYAK TATİLİ 
YAPMAYI 
SEVİYORUZ. BU YIL 
DA ÇOCUKLARLA 
BERABER 
COURCHEVEL'E 
GİDECEĞİZ.” 


AHU ORAKÇIOGLU 
COURCHEVEL o ? 

“SÖMESTR TATİLİNDE AİLEMLE 
BİRLİKTE COURCHEVEL'E KAYAĞA 
GİDECEĞİZ.” 


İTULYA 
KALYONCU 
) COURCHEVEL 

“BU YIL KAYAK TATİLİ, 
YAPMAYI TERÇİH ETTİK. 
SÖMESTR TATİLİNİ 
COURCHEVEL'DE 
GEÇİRECEĞİZ.” 


SEBNEM 
DİNÇGÖR 
COURCHEVEL 
““OKULLARIN 

TATİL OLMASIYLA 
BİRLİKTE OĞLUM 
“KERİM, BABASI VE 
AĞABEYİYLE BİRLİKTE 
COURÇHEVEL'E 
GİDECEK.” 
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REVNA DEMİRÖREN 


COURCHEVEL 


“BU SÖMESTR TATİLİNDE DE AİLECE COURCHEVEL'DE 
OLUP, KEYİFLİ BİR TATİL YAPMAYI PLANLIYORUZ.” 


SİTARE 
KALYONCUOĞLU 


COURCHE VEL 


“KIZLARIMLA BİRLİKTE SÖMESTRDE 
COURCHEVEL'DE TATİL YAPACAĞIZ.” 


in bd vi İ ESRAOFLAZ 
İ | , GÜVENKAYA 
COURCHEVEL 


“TATİLİN İLK YARISINI COURCHEVEL'DE 
GEÇİRDİKTEN SONRA, İKİNCİ YARIŞINDA 
MAİDİVLER'DE YAZ TATİLİ YAPACAĞIZ.” 


IRMAK 
KÖSEOĞLU — 


COURCHEVEL 


“BİZ BU YIL şii 
SÖMESTR TATİLİNDE XX... 


ÇOCUKLARLA BİRLİKTE 


COURCHEVEL'DE 
OLACAĞIZ.” 
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EDA KOSİP 


MEGEVE 


“BU YIL DA SÖMESTRDE KAYAK TATİLİ YAPMAYI 
PLANLADIK. AİLECE, ÇOK SEVDİĞİMİZ 
MEGEVE'YE GİDECEĞİZ.” 


ASLI ÜSTÜNKAYA 
PARİS / LONDRA 


“OĞULLARIM RAUF ASLAN 

VE ÜSTÜN ATA, TATİLİN İLK 
YARIŞINI BABALARI İLE BİRLİKTE 
PARİS'TE GEÇİRECEKLER. BEN 
DE TATİLİN İKİNCİ YARISINDA 
ONLARI PARİS'TEN ALIP, TRENLE 
LONDRA'YI GÖTÜRMEYİ 
PLANLIYORUM.” 


AYLİN 
YILMAZ 


LONDRA 


“BU YIL SÖMESTR 
TATİLİNİ LONDRA'DA 
KIZLARIMLA BİRLİKTE 
GEÇİRECEĞİM..” 


MİLANO 

“BÜYÜK KIZIM 
MİLANO'DA SINAVA 
GİRECEK. BU SEBEPTEN 
BİZ DE ONUNLA 
BİRLİKTE MİLANO'DA 
OLACAĞIZ.” 


ZEYNEP 
YILMAZ 
MLAMI 

“KIZLARIMLA BİRLİKTE 
SÖMESTR TATİLİNİ 


MIAMI'DEKİ EVİMİZDE 
GEÇİRECEĞİZ.” 


YELDA GÜRAL NEYLAN VARDAR 
GÜNEY AFKİRA GÜNEY AFRİKA 
“SÖMESTR TATİLİNİN İLK "BU YIL SÖMESTR TATİLİNDE SICAK BİR YERE GİTMEYİ 
HAFTASINI İSTANBUL'DA İSTEDİK. GÜNEY AFRİKA'DA TATİL YAPACAĞIZ.” 


GEÇİRECEĞİZ. İKİNCİ HAFTA DA ii BUBKEN vw” 
GÜNEY AFRİKA SEYAHATİMİZ adi 
OLACAK.” 


AYŞE KUCUROGLU 
PALANDÖKEN 

“ÇOCUKLARIMLA BİRLİKTE BU SÖMESTR TATİLİNDE 
KAYAK YAPACAĞIZ BOL BOL. PALANDÖKEN 'DEKİ 
SWAY HOTEL'E GİDECEĞİZ.” 


NİL UYGUNER 
LIZUM 

“SÖMESTRDE KAYAK TATİLİ 
YAPACAĞIZ. BUNUN İÇİN 
AVUSTURYA'DAKİ LIZUM'A 
GİTMEYİ PLANLIYORUZ.” 


IPEK TOPLUSOY 
İSTANBUL 

“BU YIL SÖMESTR TATİLİNDE 
İSTANBUL'DA OLACAĞIZ. 
BURADA ÇOCUKLARI ÇEŞİTLİ 
AKTİVİTELERE GÖTÜRÜP KEYİFLİ 
ZAMAN GEÇİRECEĞİZ.” 


SERAP SARI 
SEYŞELLER 

“ÇOCUKLARIM FARKLI YAŞ 
GRUBUNDA OLDUĞU İÇİN, BİZ TATİL 
İÇİN BU SENE DE SİCAK ROTAYI 
TERCİH ETTİK. 15 GÜN SEYŞELLER'DE 
OLACAĞIZ.” 


ii Zn Si NAZLI 

i GOÖLDENBERG 
İSTANBUL 
“YENİ BİR İŞ KURMA TELAŞINDA 
| OLDUĞUMİÇİN, SANIRIM BU 
SÖMESTR TATİLİNİ İSTANBUL'DA 
GEÇİRECEĞİZ. HENÜZ BİR ŞEY 
PLANLAMADIK AMA BURADA DA 
KEYİFLİ VAKİT GEÇİRECEĞİMİZE 
EMİNİM.” 


MELTEM 
DEMİR 


MALDİVLER 


“SÖMESTR TATİLİNDE 
SICAK BİR YERDE 
OLMAYI İSTEDİK BU 
SENE... ÇOCUKLARLA 
BİRLİKTE MALDİVLER'E 
GİDECEĞİZ.” 


İDİL LÜLECİ 


MÜGE KARAMIZRAK AYŞE AZİZOĞLU, EBRU KARAÇAM, ARZU KUNT 


HEDİYE VERMEYİ SANATA 
DÖNÜŞTÜRDÜLER öç) 


TÜRKİYE'NİN KÜLTÜREL MİRASLARINI 
TASARIMLARINA TAŞIYAN LÜKS TASARIM 
MARKASI DÜZENLEDİĞİ DAVETLE YENİ 
KOLEKSİYONLARINI ÜNLÜ İSİMLERE TANITTI 


ürkiye'nin kültürel mirasını lüks ürünlerle 
günümüze taşıyan Armaggan, özgün tasarımlarla 
geleneksel teknikleri ustalıkla birleştirerek, el 
işçiliği ile üretilen seçkin koleksiyonlarını '2018'e 
Merhaba kokteyli ile zevk sahibi konuklarının 
beğenisine sundu. Türkçe'de hediye anlamına 
gelen Armağan sözcüğünden esinlenerek ortaya çıkan lüks 
tasarım markası, Nişantaşı'ndaki showroom'unda gerçekleşen 
kokteyle iş, sanat ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri 
katıldı. Şık ikramlar eşliğinde gerçekleşen davette konuklar, 
“hediye vermenin bir sanat olduğuna inanan vizyonu ile 
Armaggan atölyelerinde sınırlı sayıda üretilen ve nesilden nesile 
aktarılabilecek benzersiz koleksiyonlarından seçkileri yakından 
inceleme fırsatı buldu. Mücevher, sanatsal obje, doğal boya 
tekstil, eşarp, deri ve ev tekstil ürünlerinden oluşan Armaggan 
koleksiyonları konuklar tarafından beğeni ile karşılandı. 
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SÜMEN HİLAL MOCAN, PERİHAN AKI gi 
CEMİYET HAYATININ ÜNLÜ İSİMLERİNİN 
KATILDIĞI DAVETTE, KONUKLAR LÜKS 
MARKANIN ÖZEL KOLEKSİYONLARINI 
YAKINDAN İNCELEME ŞANSI YAKALADI. 


— 


LALE YAVUZ, — 
KERİM KUMLA /* 
m 
,. 
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ESEN ZİYAL ELİF İNCİ ARAS 
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GÖKHAN ÖZER, AHMET MİSBAH DEMİRCAN, MONİK İPEKEL, HALE BACAKOĞLU 
A ŞE 


ÇOCUKLAR İÇİN 
SERGİ AÇTILAR 


GÖRME ENGELLİ ÇOCUKLAR YARARINA 
DÜZENLENEN ANLAMLI SERGİYE, İŞ VE 
CEMİYET HAYATINDAN ÜNLÜ İSİMLER 

KATILARAK DESTEK OLDU 


arıltı Derneği 

(Görmeyen Çocuklara 

Destek Derneği) ve 

Türk ebru sanatçısı 

Ahmet Çoktan, 

görme engelli çocuklar 
yararına sergi açtı. Açılışını Beyoğlu 
Belediye Başkanı Ahmet Misbah 
Demircan ve Monik İpekel'in yaptığı 
serginin açılışına iş, sanat ve cemiyet 
hayatından bir çok isim katıldı. 31 
Ocak'a kadar görülebilecek sergi, 
ilham veren bir keşif yolculuğuna 
davet ediyor. Ahmet Çoktan'ın ebru 
sanatını ustalıkla sergilediği 130 
eserinden oluşan “Katre sergisinin 
geliri görme engelli çocukların eğitim 
masrafları için kullanılacak. Ünlü 
davetliler, anlamlı projeyle birlikte 
çocukların hayatına dokunacak 
olmanın mutluluğunu yaşadı. 
-MELİH TÜRK, 
SONER GÖMLEKSİZ 


NAZAN Ci KARİN FECİR ALPTEKİN, YASEMİN-HASAN BÜLENT KAHRAMAN, SİNAN ÖZENDİNCİK, EMRE ESER ALKİN, VITALY PISARENKO 


ÜNLÜ PİYANİSTEN 
ETKİLEYİCİ ŞOV 


SABAH VE DAILY SABAH'IN 
MEDYA SPONSORU OLDUĞU 
ISTANBUL RESITALLERENIN 
OCAK AYI KON UĞU 
ÜNLÜ PİYANİST VITALY 
PISARENKO OLDU 

ABAH ve Daily Sabah'ın 


medya sponsoru olduğu 
Istanbul Resitalleri'nin bu 
ayki konuğu, Franz Liszt 
Uluslararası Piyano Yarışması 
Birincisi Rus piyanist Vitaly 
Pisarenko oldu. New York Times'ın 
“Ustün Yetenekli Piyanist” sözleriyle 
övdüğü, Franz Liszt Uluslararası Piyano 
Yarışması Birincisi ve “Genç Liszt 
olarak gösterilen 31 yaşındaki piyanist 
> Sakıp Sabancı Müzesi Ihe Seed'de 
konser verdi. Bugüne kadar sahneye 
çıktığı yaklaşık 30 ülkenin ardından 
Istanbul Resitalleri kapsamında ilk kez 
Istanbul'a gelen sanatçı, yaklaşık iki 
saat süren konserde, Franz Schubert, 
Sergei Prokofiev, Sergei Rachmaninov 
ve Liszt'in eserlerini yorumladı. Vitaly 
Pisarenko konser sonrası Tarabya 
Kıyı Restaurant'ta SABAH Gazetesi 
yazarları ile yemek yedi. Keyifli geçen 
gecenin ardından SABAH yazarları 
ünlü sanatçıyla objektiflere poz verdi. 


-MEHMET ÜSTÜNDAĞ 


VITALY PISARENKO 


FECİR ALPTEKİN, SİNAN ÖZEDİNCİK, NAZAN CEYLAN 
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LETISYA BALUL TAPAN, SİMA BALUL,AYŞE AZİZOĞLU 
a mmm 


FRANSİZ GÜZELLİK KE > 
SIRRINI ÖĞRENDİLER * 


çoğ : FRANSA'NIN ÜNLÜ GÜZELLİK VE BAKIM 

| MARKASININ ÜRÜNLERİ, GEÇ TİĞİMİZ HAFTA 
DÜZENLENEN DAVET İLE CEMİYET HAYATININ 
ÜNLÜ İSİMLERİNE TANITILDI 


Ve 


İNCİ | | A ransa'da güzellik ve 
GAZİOĞLU bakım sektöründe lider 
da : marka olan Guinot 
ürünleri, geçtiğimiz hafta 
Etiler'deki lana Beauty 
Lounge'da düzenlenen 
bir davetle cemiyet hayatının ünlü 
isimlerine tanıtıldı. Türkiye Temsilcisi 
ENPA Dış Ticaret'in ev sahipliğinde 
gerçekleşen tanıtım daveti büyük ilgi 
gördü. Davet, keyifli bir sabah kahvesi 
ve sağlıklı ikramlar eşliğinde yapılan 


| £ sohbetle başladı. Ardından davetliler 
9 cilt bakımı yaptırarak, dünyanın 
| N AN b 

| x en önemli güzellik merkezlerinde 


kullanılan Guinot ürünlerini daha 
yakından tanıma fırsatı buldu. 
Unlü isimler aynı zamanda bakım 
ve güzellikle ilgili merak ettikleri 
konuları, uzmanlara sorma şansı da 


yakaladı. 


P 
. 
LANA PIZHURINA , 
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SELİN DENİZLİ-ABDULLAH, 
MUSTAFA CEM BURNAZ 


Aİ 1. 


..i ! NN E 
UMUT ELÇİOĞLU, MEHMET ERTEN, ERKAN UNAL 
-, ÜL A , 
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LAL DENİZLİ, ABDULLAH, 
MUSTAFA CEM BURNAZ 


KARTALKAYADA 
BULUŞTULAR 


CEMİYET HAYATININ TANINMIŞ İSİMLERİ, 
GEÇTİĞİMİZ HAFTA SONU YOĞUN TEMPOLARINA 
KAR TATİLİ Y. IPARAK ARA V ERDİ. KARTALKAYA'DA 
BULUŞAN ÜNLÜ İSİMLER KARIN TADINI ÇIKARDI 


emiyet hayatının ünlü isimleri hafta sonunu kayak 
yaparak geçirdi. Ünlü isimlerin kayak tatili için tercihi ise 
Kartalkaya'nın gözdesi Kaya Palazzo Ski & Mountain 
Resort oldu. Hafta sonunu Kaya Palazzo'da geçirenler 
arasında Vakko'nun patronu Cem Hakko, Selin Denizli- 
Abdullah Burnaz, Lal Denizli, Umut Elçioğlu ve 
Mehmet Erten gibi tanınmış isimler de vardı. Cemiyetin ünlü isimleri, 
Kaya Palazzo pistlerinde kayak keyfi yaptıktan sonra Drop Lounge 
Cafe'de arkadaşlarıyla yemek yedi ve sohbet etti. Mustafa Denizli'nin kızı 
Selin Denizli Burnaz, damadı Abdullah Burnaz ve torunu Mustafa Cem 
Burnaz ile küçük kızı Lal Denizli, karın tadını çıkarıp keyifli anlar yaşadı. 
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RÖPORTAJ 


KÜRŞAT BAŞAR 
“BİRKAC SENE SAHNEYE 
UTANARAK ÇIKTIM? 


Son yıllarda müzik ve sahne çalışmalarına ağrrlık veren ünlü yazar Kürşat Başar, 
şimdilerde 'müzisyen' kimliğinin tadını çıkartıyor. “Sahneve 1-2 sene gayet utanarak 
çıktım. Hatta, Inşallah bu akşam kimse gelmez" diyordum. Fakat seyirciyle diyalog 
kurduktan sonra rahatladım” diyen Başar'la buluştuk ve hem müzisyen hem de yazar 
kimliğini konuştuk 


RÖPORTAJ NAZAN ORTAÇ nazan.ortac&sabah.com.tr 
FOTOĞRAFLAR KUTUP DALGAKIRAN 


LL) HES 


ağ 
vi 


nlü yazar Kürşat Başar, bir süredir müzisyen kimliğiyle 

adından söz ettiriyor. Yıldız isimlerden oluşan 

orkestrasıyla, cazdan 70'ler Türkçe pop müziğine geniş 

bir repertuarla kendisini izlemeye gelenlere müzik ziyafeti 

yaşatıyor. Müzik çalışmalarına ağırlık veren Kürşat 

Başar'ın evine konuk olduk ve “Yazar Kürşat Başar'ın 
nerede olduğunu konuştuk... 


Son yıllarda sahne çalışmalarına ağırlık verdiniz... Peki, biraz anlatır mısınız, neler 
çalıyorsunuz? Orkestranızda kimler var? 

5-6 yıl oldu herhalde orkestrayı kuralı. Bizim repertuarımız biraz değişik. 
Caz parçası da var, 70'lerin, 80'lerin müzikleri de var, Türkçe parçalardan da 
var. Ajda Pekkan, Fikret Kızılok, Bülent Ortaçgil, İlhan Şeşen, Sezen Aksu 
gibi... Repertuar, benim seçtiğim şarkılar aslında. Her telden çalıyoruz ama 
onların bir bütünlüğü oluyor sonuçta. Orkestramız epey zamandır piyano, 
bas, davul, saksafondan oluşuyor. Bir de solistimiz oluyor; Jale ve Ayşen'le 
çalışıyoruz. Zaman zaman ona gitar ekleniyor. Bazen büyüyor, bir klavye 
daha geliyor... Ama genelde küçük orkestrayı tercih ediyorum ben, daha 
rahat ediyoruz. 


Memnun musunuz sahnede olmaktan? Nasıl hissettiriyor size? Mesela gergin olur 
musunuz ya da rahat mı olursunuz? 

Esasen, çıkarken genelde gergin oluyorum. Bir müddet sonra rahatlıyorum, 
o gerginliği atıyorum çalmaya başlayınca. Sahnede eğleniyoruz biz. Zaten 
kendimiz de istediğimiz gibi çalıyoruz parçaları çünkü. Eğer seyirci katılırsa 
daha keyifli olur, coşuyoruz. Yani biraz da böyle kendimize çalıyor gibiyiz; 
evde çalıyor gibi... 


Siz albüm de yaptınız iki tane; albüm yapmak kalıcı bir eylem, geriye bir şey 
bırakıyorsunuz... Peki, sizin için hangisi daha keyifli? Çalınan bir şeyin olduğu gibi 
geride kalması mı? Yoksa o an canlı olarak onun beslenip, büyümesi mi? 

Canlı olması daha güzel tabii ki, canlı müzik heyecan verici bir şey. Çünkü 
stüdyoda, ne olursa olsun, kurallara uymaya çalışıyorsunuz, daha net sesler 
üzerinde duruyorsunuz. Biraz daha kasılıyor insan ister istemez. Ama tabii 
albümün de şöyle bir şey özelliği oldu; hem o stüdyoya alışmak gerekiyor, 
onu öğrenmiş oldum biraz hem de orada, sahnede bize her 
zaman eşlik edemeyecek birçok insanla beraber çalışma 
imkanı buldum. İşte, Sezen Aksu, Erol Evgin, Candan 
Erçetin, Ferhat Göçer gibi birçok önemli değerli isimle 
çalıştık. Ee, onlarla sahne çalışması yapmak kolay değil. 
Bazılarıyla yaptık, mesela Nükhet Duru'yla yaptık. Yeşim 
Salkım'la yaptık. Soner Olgun'la yaptık. İlhan Şeşen'le hala 


yapıyoruz Zaman Zaman. 


Çocukluğunuzdan beri hep müzikle iç içesiniz, ders almış mıydınız? 
Ortaokulda piyano dersiyle başladım. Sonra bir rock müzik 
dönemim oldu, 14-15 yaşlarında, bu sefer davul çalmaya 

da heves etmiştim. Epey bir zaman davul çaldım, ders de 
aldım. Fakat sonra okul başlayınca, okuldan sonra gazetecilik 
yapmaya başlayınca, ara verdim mecburen. Sonra caza merak 
saldım. Cazın da tabii temel enstrümanları var; işte saksafon, 
trompet gibi. Benim de saksafon çok hoşuma gidiyordu. 
Saksafoncuları çok dinliyordum zaten. Biraz da tesadüf oldu. Bir gün Tünel'e 
gittim, davulla ilgili bir şey almaya. Orada bir tane saksafon satıyorlardı. 
Hadi, alayım şunu, evde kendi kendime çalışırım dedim. Aslında kendi 
kendime çalıştım, sonra biraz Çınar Apay'dan ders aldım. 


Şu sıralar müzisyen Kürşat Başar'sınız sanki. Yazar Kürşat Başar nerelerde? 
Yok tabii, evde oturduğu için görünmüyor (gülüyor). Onun işi daha zor, onun 


- SAFHİNEDE 
EGİLENİYORUZ 
BIZ. ZATEN 
KENDİMİZ DE 
ISTEDIGIMIZ 
GIBI ÇALIYORUZ 
PARÇALARI... 
EGER SEYİRCİ 

KATILIRSA | 
DAHA KEYİFLİ 
OLUYOR.” 


işi yalnız bir iş. Biraz da sıkıcı bir iş aslında. Kitap yazmak 
bir yandan güzel bir şey gibi görünüyor, ama bittiği zaman 


güzeldir. Yazarken çok güzel değil. 


Siz kitaplarınızda yalnızlık temasını çok işliyorsunuz, müzisyen 
yönünüzü bilmesek, yalnız bir adam olduğunuzu düşünürüz. 
Öte yandan müzik yapmak da çok sosyal bir şey. O iki insan 
hangi noktada bir araya geliyor? 

Ben televizyon da çok yaptım. Canlı yayınlarda seyirci 
alıyoruz, ama o sonuçta senin hakim olduğun bir ortam, 
her şeyi sen beliriyorsun. Tabii bu sahne olayı bana çok 
aykırı bir şey esasında! İlk başladığımda çok gergindim 
zaten. “Ben yapamayacağım bu işi” diyordum. Fakat orada 
da arkadaşlarınızla beraber olunca, onların da desteğiyle 
yavaş yavaş siz de alışıyorsunuz. Aslında zaman içinde 
alıştım, 1-2 sene gayet utanarak çalıyordum. Hatta, 
“İnşallah bu akşam kimse gelmez” diyordum. Sahnenin 
bir de şöyle bir durumu var, sadece çalıp söylemeniz yetmiyor insanlara. Bir 
şekilde diyalog da kurmanız gerekiyor. Özellikle Türkiye'de öyle bir durum 
var. Bir de konuşmanız gerekiyor. Fakat o konuşma kısmı bana daha yakın, 
çünkü yıllarca o işi yaptığım için, o diyaloğu daha rahat kurdum. O diyaloğu 


kurduktan sonra ben de rahatladım aslında. 


Ama solist değilsiniz ya, belki bir tık geri planda olma duygusu rahatlatıyordur? 
Ee tabii biraz daha rahat, solist gibi şarkı söylemek zor bir şey. 


Peki, yazı yazıyor musunuz hala? Sizin kitaplarınızın arası uzun oluyor genelde. 
Uzun tuttuğunuzu da söylüyorsunuz hep, değil mi? 

Üzerinde çok uğraştığım için; cümlelerimle uğraştığım için, tipler üzerinde 
uğraştığım için biraz uzun sürüyor. Yani her gün yazıyor muyum? Hemen 
hemen her gün yazmıyorum. Haftada birkaç gün herhalde yazıyorumdur 
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“BEN BİRKAÇ TANE DİZİ SENARYOSU 
DA YAZDIM, FAKAT ÇOK ZOR İŞ. 
BEN ÇOK TİTİZ BİR ADAMIM, BÖYLE 
ÇALAKALEM BİR ŞEY YAZAMIYORUM. 
O ÇOK VAKIT ALIYOR BU SEFER, 
EKİPLE ÇALIŞMAK GEREKİYOR. 
ÇÜNKÜ ÇOK UZUN DİZİLER” 

> 8d 


ama. En azından bir not alıyorum, karalıyorum, eskileri okuyorum, ona 
bakıyorum, buna bakıyorum. Öyle yavaş yavaş birike birike gidiyor. Bahar 
gibi yeni kitabım çıkar gibime geliyor. 


Çok uzun yıllar gazetecilik yaptınız, gazeteciliğin birçok branşında çalıştınız; 
özlüyor musunuz hiç o günleri? O tempoyu? 

Çılgın bir tempoydu! Aslında özlüyorum bazen, güzeldi bizim çalışma 
ortamımız, çok büyük bir heyecan ortamı vardı gazetecilikte. Şu anda onu 
yapabilir miyim bilmiyorum açıkçası. Ben pek heyecan da görmüyorum, yani 
gazetecilik kalmamış gibi görünüyor. Daha çok bülten yayınlama şekline 
dönmüş durumda. Özel haber olmayınca da, çok heyecanlı olmuyor gazete 
yapmak. Ama o zaman keyifliydi çok. 


Siz senaryo yazmanın dışında oyunculuk da yaptınız. Geliyor mu teklifler ve yine 
bir dizi projesinde yer almak ister misiniz? 

Geliyor. Ben birkaç tane de yazdım dizi senaryosu. Fakat çok zor iş. Bir 

de ben çok titiz bir adamım, böyle çalakalem bir şey yazamıyorum. O çok 
vakit alıyor bu sefer. Daha önce film senaryosu da yazdım, dizi senaryosu da. 
Senaryo dersleri de verdim ama dizi yazmak zor bir iş. Hakikaten ekiple de 
çalışmak gerekiyor. Çünkü uzun diziler. 


Çok farklı yeteneklerle donandığınızı düşünüyorum. Maymun iştahlı mısınız, yoksa 
titiz olduğunuz için bir şeyle çok uğraşınca sıkılıyor musunuz? O da yorucu bir 
durum... 

Aslında doğru, mesela şimdi oyunculuk da dedik. Ben oyuncu değilim. 
Zaten konuk oyuncu gibi oynadım şu zamana kadar 3-4 dizide. Onda bile 
birçok oyuncu sadece kendi bölümünü okuyup gidiyor mesela. Ben bütün 
senaryoyu okuyup gidiyorum. Zaten oynayacağın 3-4 dakika. Herkes 
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bana soruyor; başrol oyuncusu bile bana soruyor. “Kürşat Abi ne oluyor bu 
bölümün sonunda” falan diye (g5/iyor). Tabii hakikaten aynı işin 8 misli 
eforla yapmış oluyorsun böyle. Doğru dediğin gibi, biraz yorucu bir iş. Biraz 
yoruldum da açıkçası. Ama tabii ben hep bütün hayatım boyunca böyle 
yoğun bir tempoda çalıştığım için, alışığım o tempoya. Eskiden beri evinde 
oturan, sadece yazısını yazan bir adam olmadığım için zaten tek bir şey 
yapmak beni sıkıyor. 


Sizin kuşağınızdan birçok gazeteci farklı siyasi kutuplara ayrıldı. Siz sadece 
müziğinizle, edebiyatınızla gündemde kalmayı tercih ettiniz. Bu bilinçli bir tercih 
miydi, bu ortamı yıllar öncesinden öngördünüz mü? 

Bilinçli bir tercih, çünkü ben çok küçük yaşımda bu ortama girdiğim için, 
bizden büyük kuşakları da tanıyorum. Hep onlara da uzaktan baktım. 
Onların hayatlarına da baktım. Okudum da tabii aynı zamanda. Ve ben 
biraz daha insanın kendi yaptığı işte kalması gerektiğini düşünüyorum. 
Mesela köşe yazarlığında da öyle düşündüm. Tabii ki köşe yazarı da bir 
kamu hizmeti yapıyor, siyasete de karışacak mecburen. 

Ama memleketi idare etmeye kalkışacak kadar bence kendini kaybetmemeli 
insan. Yani senin de işin gazetecilik. Senin de bir işin var, politikacının da 
bir işi var, belediye başkanının da bir işi var. Şimdi onların yerine sen öyle 
bir havaya girersen bence garip oluyor. Birincisi o nedenle. Bana göre köşe 
yazarlığı tanımlarının içinde değil o. Bizde çok alışılmış bir tarz bu, nedense 
köşe yazarından bekleniyor. Hiçbir zaman çok beğendiğim bir tarz değildi. 
Zaten yazmadım. Bir de dediğim gibi ben biraz daha edebiyat, müzik, sanat 
bölümünde kalmak istedim. Yani bir dönem mecburen haber dergiciliği 
yaptığım için, daha fazla gazeteciliğin içine girdim. Fakat gazeteci! olarak 
kendimi çok gördüğümü söyleyemem. Ben yazar olarak görüyordum 
kendimi. 


Evet, çok bilinçli seçimlerle kendi yolunuzu erkenden çizmişsiniz... 

Mesela politik roman gibi, o tarz şeyler de yazmadım. Siz de sonuç olarak 

bir şey anlatıyorsunuz. Ve bu anlattığınız şey de politik bir şey. aslında Yani 

illede memleket meseli anlatmak zorunda değil yazar. Yani bambaşka bir 

şey anlatırken; bir aşkı da anlatırken, bir ölümü de anlatırken, bir anneyle 

çocuğun ilişkisini de anlatırken, aslında çok politik bir şey anlatıyorsunuz bir — İnsan ilişkilerini, kadınları en iyi anlatan yazarlardan birisiniz... Siz nasıl bir ailede 


yandan. Ben öyle düşündüm hep. Zaten sevdiğim yazarlar da o tür yazarlar. o büyüdünüz, nasıl gözlemlediniz o ilişkileri? 

Kadınların çok olduğu bir ailede büyüdüm. Belki ondan olmuş olabilir. 
Kimleri seviyorsunuz? Çocukluğumdan beri halam, yengem, anneannem, babaannem, annem, 
İnsan tiplemeleri açısından Türkiye'de Hüseyin Rahmi Gürpınar; dünyada teyzem, kuzenler, yeğenler falan; çok kadın olan bir ailedeydim. Belki 
Balzac, Dostoyevski ve Charles Dickens'ın tiplemeleri muhteşemdir. Daha onunla da ilgili olabilir tabii. Zaten erkekleri de nereden tanıyacağım? 
modern olanlardan ise Virginia Woolf ve Milan Kundera severim. Erkekler ya maç konuşur, ya hiçbir şey konuşmaz ya da memleket kurtarır! 


Kadınlarda biraz daha katmanlı bir durum var; yazarken onları işlemek 
daha güzel ama mesela benim erkek karakterim de çok derinliklidir. 
Üstünde çok durulmuyor nedense. Benim hep kadın okuyucum olduğu 
iddia edilir ama mesela gelin fuara bakın, çok da öyle değil aslında, erkek 
okuyucu da çok. 


Siz bir kere evlendiniz, değil mi? 
Evet, çok küçükken, 19 yaşındayken. 


Tekrar evlenmeyi hiç düşünmediniz mi? Mesela baba olmayı istemediniz mi? 
'Tabii zaman zaman insan düşünüyor belli yaşlarda. Ama benim olmadı, çok 
da çocuk sahibi olayım diye bir fikir yoktu kafamda. Ne bileyim, öyle bir 
şey düşünecek vakit olmadı belki de... Biraz hızlı geçti hayat. 


Peki, bizim bilmediğimiz yönleriniz var mı? Seyahat etmeyi sever misiniz mesela? 
Seyahat etmeyi sevmem. Mümkünse, ben buradan Kadıköy'e bile gitmek 
istemem. Hatta bazen işler oluyor, turneye gidiyorum, bir gün önceden 
onun stresi basar beni. Gençken çok gezdim. Şöyle garip bir huyum vardır 
benim; gitmek istemem. “Ne işimiz var oturuyoruz burada ne güzel” derim, 
sonra giderim, bu sefer geri gelmek istemem (gü/iyor). 


Zaten sizi yaz aylarında düşünemedim! Böyle uzun bir tatil, plajlar falan... 
Uç gün sürer en fazla! 


Kış insanısınız daha çok, hatta İstanbul insanısınız... 

Evet! Benim çok eski bir fotoğrafım var teknede çekilmiş. Böyle herkes 
denize girerken, ben kafamda şapkayla, elimde kitap okuyorum. Bunu 
çekmişler ve çok eğlenmişlerdi bu fotoğrafla. Ben de anlayamadım ne var 
bu fotoğrafta diye. Benim o durumumu komik bulmuşlardı. Hala da aynı 
durum devam ediyor. 


“SEYAHAT 
ETMEYİ 
SEVMEM, 
MÜMKÜNSE, 
BEN BURADAN 
KADIKÖYE 
BİLE GİTMEK 
İSTEMEM, |, 
SÖYLE GARİP 
BİR HUYUM 
VARDIR... 
GİTMEK 
İSTEMEM 
SONRA 
GİDERİM, BU 
SEFER DÖNMEK 
İSTEMEM? 
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ANLAMLI DOĞUM 
GÜNÜ PARTİSİ 


CEMİYETİN ÜNLÜ İSİMLERİNDEN SERAP SARI, 
DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASINI BİR SOSYAL 
SORUMLULUK PROJESİNE ÇEVİRDİ 


BEGÜM > emiyet hayatının ünlü 
OZER ; isimlerinden biri olan 
> - | Serap Sarı doğum 
gününü düzenlediği 
şık bir davetle kutladı. 
i Kuruçeşme Hugga'da 


düzenlenen doğum gününe Serap 
Sarı'nın cemiyet hayatından ünlü 
arkadaşları katıldı. Serap Sarı bu 
özel günü bir sosyal sorumluluk 
projesine çevirerek doğum günü için 
kendisine hediye yerine köy okullarına 
gönderilmek üzere bere, atkı, mont ve 
bot gibi oralardaki çocukların ihtiyacı 
olan eşyalar alınmasını rica etti. Katılan 
konuklar da bu şık harekete uyarak 
hediye yerine bu ürünleri alarak doğum 
gününe katıldılar. Oldukça samimi 
| bir ortamda gerçekleşen doğum günü 
j > , davetinde konuklar bol bol sohbet 
ederken doğum günü pastasının gelmesi 
ile birlikte hep birlikte pastayı kestiler. 
-MELİH TURK 
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ARZU KUNT 


TARİHİ 
DOKUDA 
DAVET VERDİ 


BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'NİN SANAT VE 
KÜLTÜR DANIŞMANLIĞINI YÜRÜTEN 
FERYAL GÜLMAN, KETHÜDA'NIN 
TARİHİ DOKUSUNDA ETKİLEYİCİ BİR 
DAVETE EV SAHİPLİĞİ YAPTI 


eşiktaş Belediyesi'nin sanat ve kültür 

danışmanlığını yürütmekte olan cemiyet 

hayatının ünlü ismi Feryal Gülman, 

Beşiktaş Belediyesi'nin sanatseverlerin 

hizmetine açtığı Kethüda'yı halkla ilişkiler, 

düğün ve organizasyon firmalarına tanıttı. 
Her türlü kültürel etkinlik, sergi, basın toplantısı, yemek 
daveti ve diğer özel kutlama etkinlikleri için alternatif 
mekan olacak olan Kethüda'yı gezen davetlilere, hem 
Feryal Gülman hem de Beltaş AŞ Genel Müdürü Dilek 
Akyürek detaylı bilgi verdi. Konuklar, etkileyici atmosfer 
eşliğinde keyifli zaman geçirdi. 
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DİLEK 
AKYÜREK 


İTİBARINI EN ii 8 
ÇOK ARTIRAN, Bine 
AJANS SEÇİLDİ 


arketing Türkiye ile 

Akademetre'nin birlikte 

gerçekleştirdiği “Ihe 

i. ONE Awards Bütünleşik 

Pazarlama Ödülleri” sonuçları açıklandı. 
Lobby İletişim ve Etkinlik Danışmanlığı; 
PR hizmeti verdiği, Beko, Amerikan 
Hastanesi ve Doğuş Grubu'na takdim 
edilen dört ödülle, “Yılın İtibarını En Çok 
Artıran Ajansı seçildi. Lobby İletişim 
ve Etkinlik Danışmanlığı Yönetim 
Kurulu Başkanı Unal Uzun, “Oncelikle, 
ülke çapında gerçekleştirilen bu değerli 
araştırma nedeniyle Marketing Türkiye 
ile Akademetre'yi içtenlikle kutluyorum. r 
Yılın itibarını en çok arttıran iletişim m gl a anlik, Mike md e — 4 
ajansı seçilmiş olmamızdan dolayı büyük / ) we ip. vam Ayr . 
gurur duyuyorum” dedi. yi J Mo İ 


ii. e 


Mendi ik “8 
Üreme ahi alin. hi 


. — YATIRIMCI OLDULAR 


iş Hekimi Emek Külür'ün, Türkiye'nin Ağız ve Diş 
Sağlığı” haritasını çıkaran literatür çalışması, iş hayatının 
iki başarılı kadınını nano teknolojik diş fırçası yatırımcısı 
yaptı. Uzun yıllar, medyada habercilik alanında başarılı 
işlere imza atan ve üst düzey yöneticiliğin ardından anne olarak iş 
i hayatına kısa bir ara veren Ilkin Kavukcu ve başarılı Diş Hekimi 
Emek Külür, macunsuz diş temizleyen Misoka'yı Türkiye'yi getirdi. 
İlk etapta, www.misoka.com.tr adresi ile e-ticaret platformunda 
ve Türkiye genelinde eczanelerde satışa sunulacak olan Misoka, 
lansmanı yapıldığı andan itibaren dünya genelinde büyük ilgi gördü 
ve Türkiye'den ulaşmak isteyenler ancak internet üzerinden sipariş 
verebiliyordu. 


| 
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SES TONU TASARIMA 
İLHAM KAYNAĞI OLDU 


ew Balance, oyuncu Barış Arduç ile gerçekleştirdiği 

“Barış Arduç X NB” koleksiyonu işbirliğini, özel bir 

kutlama ile duyurdu. New Balance ve Barış Arduç 
- V işbirliği kutlaması Vepa Group Yönetim Kurulu Başkanı 
Önder Öztarhan ev sahipliğinde, Barış Arduç katılımıyla, Nişantaşı 
Must'da gerçekleşti. Koleksiyona Barış Arduç'un ses dalgaları ilham 
veriyor. Parmak izi gibi benzersiz olan ses tonu, Barış Arduç X NB 
koleksiyonunda ses dalgalarına dönüşerek Barış Arduç'un sporcu 
yönünü ifade ediyor. 
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sana STUDİO 


Fashion * Red Carpet # Celebrities # Travel * Gusto $# Health 
* Beauty # Movies # Music # Art # Auto # Mr. Tech # Shopping 


II'İğZK rr 


FASHION / Kime daha çok yakışmış? 
BADE ÇAKAR bade.cakar©sabah.com.tr 


ADRIANA LIMA FRANZUSKA KNUPPE VE ANGELA 
SARAFYAN, ELISABETTA FRANCHLIİMZ. ASI 
LAS 


TAŞIYAN PAYETLİ TASARIMI TERCİH 

EDEN İKİ İSİMDİ... TEK BAŞINA BÜTÜN 
DİKKATİ ÇEKEN ELBİSEYİ, SARAFYAN NUDE 
AKSESUARLARLA TAMAMLAYARAK DOĞRU 
BİR TERCİH YAPMIŞ. KNUPPE'NİN İSE BORDO 
AYAKKABISINI VE FAZLA BÜYÜK OLAN 

VIC CLUTCHTNI BEGENMEDİK. 


FRANZUSKA —. MEN OF 
KNUPPE : o; 2 
-— 


Bi BOS n ANGELA 


..0 a — m "uno oss 


JOSEPHINE 


SKRIVER SARAFYAN 


VICT 
SE 


y ya 


ii Sİ, Bü ii 


VICTORLAS, | 
SECRET'IN İKİ GÜZEL 
MELEĞİ, MARKANIN 
TASLARLA ŞÜSLÜ 
BÜĞTİYERİ İLE 

PİŞTİ OLDU. İDDİALI 
BÜSTİYERİ ADRIANA 
LIMA DA, JOSEPHINE 
SKRIVER DA BLAZER 
CEKET VE PANTOLON 
İLE KOMBİNLEMİS, 
ANCAK LIMA'NIN 
YIRTMAÇLI BOL 
PANTOLONU 
MAALESEF TAM BİR 
FİYASKO. 
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LOLA FRUCHTMANN 


LACMA HOLLYWOOD'UN 
- GÜZELİKİ OYUNCUSU 
SELMA BLAİR VE KATE 
WALSEL,CEHRISTLAN 
SIRTANO'NUN KABARIK 
KESİM ELBİSESİ İLE PİŞTİ 
OLDU. METALİK DESENLİ 
ELBİSEYİ İKİ İSİM DE COK 
GÜZEL KOMBİNLEMİS, 
ZARİF AYAKKABI SECİNİİ 
VE ARKADAN TOPLADIĞI 
SACLARINI DAHA ÇOK 
BEĞENDİĞİMİZ İÇİN 
BİZİM BİRİNCİMİZ 

KATE WALSH 

OLUYOR, 


:) 


KATE WALSH 


BAŞARILI YÖNETMEN 
GRİTA GERMWİG, OLA 
FRUCHTMANN GİBİ 
GUCCİ'NİN DANTEL 
DETAYLI ELBİSESİNİ 
KIRMIZI HALI 
STİLİNDE TERCİH 
ETMİS. FRUCHTMANN, 
ELBİSENİN, GÖĞÜS 
DEKOLTESİNİ 
KAPATARAK, BÜTÜN 
HAVASINI YOK 

ETMİŞ, AYRICA SAÇ 

VE MAKYAJI DA ÇOK 
BAŞARISIZ OLMUŞ, 


GRETA 
GERWİG 


FASHİON 


FERYAL GÜLMAN 
i ETOLE 

ISABEL 

MARANT 


HER 


DETAYLARLA HAREKET KATIYOR 
CEMİYET HAYATININ ZARIF ISIMLERINDEN 
FERYAL GULMAN, MODAYI TAKIP EDIYOR VE 
ŞIK STİLİNE BAŞARIYLA UYARLIYOR. ABARTILI 
STİLLERDEN HOŞLANMAYAN GÜLMAN, 
ISABEL MARANT ELBİSESİNİ SEZONUN HİT 
PARÇASI BEYAZ BOTLARLA TAMAMLAYARAK 
TRENDLERE UYGUN BIR STIL ELDE ETMİŞ. 
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a 
BEGUM ŞEN 


BALMAIN 


STELLA 
MCCARTNEY 


ONLARIN SEÇİMİ 


MEVSİM 


BEYAZ 6 


li bevaz re 
kali Kİ. Özell 
botlar, stillere 


yilmez” sözü bu sezon rafa 
le bu kış beyaz gyakkabiye 


romantik bir hava katıyor 
w 


© 


ESMERSOY 


TRENDLERİ YAKINDAN 

, TAKİP EDİYOR 
GÜZEL SUNUCU BURCU ESMERSOY, 
TRENDLER! YAKINDAN TAKIP EDEN 

BİR İSİM. BU STİLİYLE DE MODAYI 
YAKINDAN TAKİP ETTİĞİNİ VE 
BAŞARIYLA UYGULADIĞINI ORTAYA 
KOYUYOR. KURK DETAYLI DERI MONTU 
VE BEYAZ BOTLARI İLE SPOR AMA FARKLI 
BİR GÖRÜNÜM ORTAYA KOYMUŞ. 


SAINT LAURENT 


HER ZAMAN ZARIF 

CEMİYET HAYATININ BİR DİĞER GÜZEL İSMİ 
BEGÜM ŞEN, HER ZAMANKİ GİBİ TARZ BİR STİL İLE 
KARŞIMIZDA... YILAN DERİSİ PANTOLONU, BEYAZ 
YELEK VE BLAZER'ININ ALTINA GİYDİĞİ BEYAZ 
AYAKKABILARIYLA ŞEN, SEZONUN POPÜLER 
GÖRÜNÜMLERİNDEN BİRİNİ UYGULAMIŞ. 


ALEXANDER 


ROKSANDA MCGÜEEN 


STELLA 
MCCARTNEY 


STİL ÖNERİSİ 


İSTER DAR İSTER BOL 
MİDİ BOY ETEKLERLE 
| KULLANABİLECEĞİNİZ 
/ | j OVERSİZE KAZAKLAR, 
MASKÜLEN 

— PANTOLONLARIN 
— ÜSTÜNDE DE ÇOK 

| KLAS BİR DURUŞ 
SERGİLİYOR. 


KAZAKLAR 
BÜYÜYOR 


VETSİZ xazaklar, bu sez SİZİ 

Oversize model kazaklar, bu sezon hem sizi 
soğuktan koruyacak hem de stilinize cool bir 

görünüm katacak. Şık ama aynı zamanda da salaş 

bir duruş sergileyen oversize kazakları doğru 

K stediğiniz tarzda kullanabilirsiniz 

kombinle istediğiniz tarzda kullanabilirsini 


DIANE VON 
FURSTENBERG 


VETEMENTS 


JOSEPH 


TORY BURCH 


JIL SANDER 


ANTONIO 
BERARDI 
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FASHİON 


AYŞE KUCUROĞLU 
KOMBINLOLMAMIŞ 
FARKLI STİLLERİYLE HER 
ZAMAN DİKKAT ÇEKEN 
AYŞE KUCUROĞLU, BU 
SEFER GÖZ YORAN VE 
UYUMSUZ BİR KOMBİN 
YARATMIŞ. ÖNCELİKLE 
DESENLİ, OMUZ 
KISIMLARI GEOMETRİK 
KESİM ELBİSESİNİ 
BEĞENMEDİK. DÜZGÜN 
VÜCUT HATLARINI KÖTÜ 
GÖSTERMİŞ. ALTINA 
GİYDİĞİ OPAK SİYAH 
ÇORABI DA ELBİSENİN 
HAVASINA UYMAMIŞ. 
ONUN YERİNE PRADA 
SANDALETLERİYLE | 
KOMBİNLEYECEĞİ, MİDİ 
BOY, YİNE ÇİÇEK DESENLİ 
DAHA ZARİF BİR TASARIM 
TERCİH EDEBİLİRDİ. 


WICKSTEAD 


K il 
o CEMİYET HAYATININ ZARİF 
İSİMLERİNDEN BERRİN ZORLU, SPOR, 
ŞIK BİR STİL YARATMAYA ÇALIŞMIŞ 
ANCAK SALOPET ELBİSE GİBİ DURAN 
TASARIMI HİÇ BEĞENMEDİK. STİLİNDE 
YEŞİL KULLANMAK İSTEMESİNİ 
ANLAYABİLİYORUZ, NİTEKİM BU RENK 
KENDİSİNE VE SAÇ RENGİNE ÇOK 
YAKIŞIYOR. ANCAK TİŞÖRTÜNÜN 

. ÜZERİNE GİYDİĞİ SİYAH ASKILI Jİ 

VÜCUT PROPORSİYONUNU ÇOK KÖT 
GÖSTERMİŞ. ONUN YERİNE SİYAHI HİÇ 
KATMADAN, GÜZEL BİR YEŞİL ELBİSE 
KENDİSİNE ÇOK YAKIŞIRDI. 


OTİL 
SPOR 
KULTUR 
SANAT 
UTOMOE 
YEME IÇ 
TEKNO! 
BAKİM 
EKON 


85 yıldır 
erkeklerin 
aklında 
ne Varsa... 


£ © esguire.com.ir 
OÇUUTE. EY esguireturkiye 


TÜRKİYE 


BEİ 


NAZLI 
KEÇİLİ'NİN 
MAKYAJ 
GÜNCESİ 


Cemivet hayatının doğal 
güzelliğiyle, kendine € özeü 
stiliv les sevilen isimler inden 
biri olan Nazlı Keçili'nin 
makyaj dünyasını araladık. 
Keçili le Beautv Re Touch'da 
buluşar ak Erkan Uluç'un 
yaptığı makyajı görüntüledik 


YAZI GÜLÇİN İŞLER FIRAT gulcin.firat©sabah.com.ir 
FOTOĞRAFLAR ŞEREF YILMAZ 


emiyet hayatının doğallığı 
ile dikkat çeken isimlerinden 
biri olan Nazlı Keçili ile 
makyaj dünyasını aralamak 
için Beauty Re Touch'da 
buluştuk. Keçili'nin 14 yıldır 
makyajını emanet ettiği isim, ünlü make- 
up sanatçısı Erkan Uluç. Uluç'un Keçili'ye 
yaptığı makyajı görüntülerken diğer taraftan 
da merak ettiklerimizi de kendisine sorduk. 
Nazlı Hanım'ın gündüz ve gece makyajı 
arasında belirgin fark olmadığını, abartılı 
makyajdan hiçbir zaman hoşlanmadığını, 
ifadesini değiştirmeyen ufak dokunuşlu 
makyajı sevdiğini ve genellikle göz 
makyajına ağırlık verdiğini öğrendik. 
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NAZLI KEÇİLİ, YAKLAŞIK 14 YILDIR MAKYAJINI ÜNLÜ MAKE-UP SANATÇISI ERKAN ULUÇA 
EMANET EDİYOR. KEÇİLİ “ONDAN BAŞKASINA GÜVENEMEM” DEDİĞİ ULUÇ'A ÖZEL BİR 
YERE GİDECEĞİ ZAMAN MUTLAKA MAKYAJINI YAPTIRIYOR. 


PEMBE TONLARINI 
SEVIYOR 


“Ten makyajında simli, kalıp 
gibi duran ve parlak görüntüleri 
sevmem ama doğal bir ışıltı 
veren highlighter uygulamasını 
seviyorum. İnce yapılı fondöten 
kullanıyorum, Nars Tinted 
Moisturizer ve Shiseido BB 
Cream favorim. Allık olarak da 
soğuk pembe tonlarını seviyorum, 
Nars Orgasm favorim. Islak allık 
görünümünü sevdiğim için bazen 
rujumu bile yanaklarıma hafifçe 
dokundurduğum oluyor.” 


SHISEIDO 
Ğ BB CREAM 


MAKYOÖZU 
ANLATIYOR: 


"NAZLI HANIM'IN KEMİKLİ | 

BİR YÜZ YAPISI OLDUĞU İÇİN 

TEN MAKYAJINDA ÇOK FAZLA 
GÖLGELENDİRME YAPMIYORUM. 
CİLDİNDE İNCE YAPILI ÜRÜNLER 
KULLANIRIZ, ABARTILI GÖRÜNÜMÜ 
SEVMEZ. MAKYAJ HİLESİ HİÇ 
YAPMIYORUM ÇÜNKÜ ZATEN 
ELMACIK KEMİKLERİ BELİRGİN, 

ÇENE VE BURUN YAPISI DA ÇOK 
GÜZEL. GÖZ MAKYAJINDA UFAK 
DOKUNUŞLAR BİLE ABARTILI 
DURABİLİYOR GÖZ YAPISINDAN 
DOLAYI. VOLÜMLÜ KİRPİK SEVİYOR VE 
DUDAKLARINDA DA NUDE TONLARI.” 


— 


LANCOME 
ASKARA 


KİRPİK DİPLERİNİ 


BOYUYOR 

“Göz makyajı yaparken 

her zaman gözaltımı, kirpik 
diplerini boyarım. Kalem 

ve eyeliner kullanmıyorum, 
farı fırça ile gözaltına 
sürüyorum. Mac'in Carbon 
farı favori ürünüm. Nars'ın 
kahve tonlarındaki far 
paletini uzun süre kullandım. 
Eyeliner'ı asla bütün çekmem 
sadece bazen gözlerimin 
ucuna kuyruk gibi sürerim. 
Rimel olarak da Lancome'un 
ürünlerini seviyorum.” 


İMACI 
(CARBON FAR 


DOĞAL TONLAR VAZGEÇİLMEZİ 
“Dudak makyajında senelerdir aynı tonu kullanırım, açık beni. 
Nars Dolce Vita favorim. Mac'in rujlarını da beğeniyorum. 


Dudak kalemini de ve dışarı çıkarsam kullanıyorum, bazen de 
sadece dudak kalemiyle dudak makyajımı tamamlıyorum.” 


TRAVEL 


ORTA AMERİKA'NIN 
EN KÜÇÜK ÜLKESİ 


Belize 


Mayaların yaşadığı yerlerden biri olan Orta 
Amerika'nın küçük ülkesi Belize, gizemli tarihi, 


muhteşem doğası ve turkuvaz rengi denizi ile yaz 


tatilini özley enleri bekliyor. 
ŞERİF ERCAN serif.ercan©sabah.com.tr 


rta Amerika'nın en küçük ülkesi olan Belize, kışın en 
soğuk günlerini geçirdiğimiz bugünlerde içinizi ısıtacak 
bir tatil cenneti. Ülkede tropikal bir iklim hakim ve 
yılın en sıcak ayları, şubat ve mart... İlk zamanlar Maya 
topraklarının bir parçası olan Belize'ye, Amerika'nın 
keşfinden sonra 1500'lerde ilk yerleşenler İspanyollar 
olmuş. 1600'lü yılların ortasında İngilizler adaya yerleşmiş. 1973 yılına kadar 
İngiliz Honduras'ı olarak bilinen ülke 1981'de bağımsızlığını ilan etmiş. 
19. yüzyıldan kalma binaların çoğunlukta olduğu Belize City'nin en 
çok gezilen yeri, Orta Amerika'daki ilk Anglikan yapısı olan St. John 
Katedrali. Eski kent merkezinde polis ve posta idaresi gibi restore edilmiş 
İngiliz binaları ile sıradan dükkanlar iç içe bulunur. Buradaki Belize Şehir 
Müzesi'ni de mutlaka gezin. Belize'deki Maya kalıntılarından eserlerin yer 
aldığı müzede, Maya uygarlıklarına ait çeşitli eşyalar da yer alıyor. 
Nüfusu yaklaşık 300 bin olan Belize'nin okyanus ortasındaki mercan 
adalarının çevrelediği “Blue Hole'da bu ülke sınırları içinde yer alıyor. 
Blue Hole tekne ile en az 2.5 saat uzaklıkta, en güzel görüntü de havadan 
alınabiliyor. Karayip Denizi'ndeki Belize'ye ait 200 civarındaki adadan 
en büyük ikincisi olan Caye Caulker adasını da görmenizi öneririm. 
Adanın kıyısında renkli ahşap evler, dükkanlar, restoranlar ve küçük oteller 
bulunuyor. Bu ve diğer adalar, beyaz kumun ve turkuvaz denizin tadını 
çıkarmak için birebir. 
Çok kültürlü bir ülke olan Belize'nin mutfağı da çeşitlilikler gösteriyor. 
Maya'dan Afrika yemeklerine, Avrupa'dan Meksika yemeklerine kadar, 
oldukça zengin bir mutfağa sahip. 
New York, Miami, Chicago gibi ABD kentlerinden ulaşılabilen ülkede, 
ayrıca İspanya ve Meksika üzerinden de bağlantılı uçuş alternatifleri var. Bu 
arada Belize'de, Türk vatandaşlarına vize uygulanmıyor. 


o. yılını 
bü üverek 
kutladı 


Katar'ın bayrak taşıyıcı havayolu 
şirketi Oatar Airways, 20. yılını 
kutladığı 2017'yi, büyük bir 
başarıyla geride bıraktı. Şirket, 
geçen yıl yeni rotalar açarak, 
seferlerini iki katına çıkardı ve 
ödüllü yeni birinci sınıf koltuğu 
Oşsuite'i lanse etti. Pek çok 
havayolunun kısıntılara gittiği 
bir dönemde, Oatar Airways, 
sınıfında en iyi kabinleri, ikram 
servisi, uçuş eğlenceleri ve 
salonları ile yolcularını ağırladı. 
Ayrıca Skytrax'in “Yılın Havayolu 
Şirketi dahil olmak üzere 50'den 
fazla ödül aldı. Oatar Airways, 
20. yılında önemli bir sponsorluk 
anlaşması da imzalayıp 2022'ye 
kadar FIFA'nın Resmi Ortağı ve 
Havayolu Şirketi oldu. Anlaşma, 
Rusya'daki 2018 FIFA Dünya 
Kupası, FIFA Kadınlar Dünya 
Kupası ve 2022'de Katar'daki 
FIFA Dünya Kupası'nı kapsıyor. 


ÇOCUKLARA ÖZEL 
TATİL PROGRAMI 


TÜRKİYE'DE KAYAK TATİLİ İÇİN EN İYİ ADRESLERDEN 
BİRİ OLAN SWAY HOTELS, SÖMESTR TATİLİNDE, 
KAYAK HOCALARIYLA BİRLİKTE ÇOCUKLARA ÖZEL BİR 
PROGRAM HAZIRLAMIŞ. BU PROGRAMA GÖRE, SABAH 
EĞİTMENLER EŞLİĞİNDE İKİ SAAT KAYAK YAPACAK 
OLAN ÇOCUKLAR, SONRASINDA EĞİTMENLERİYLE 
BİRLİKTE EN SEVDİKLERİ YİYECEKLERLE DOLU AÇIK 
BÜFEDEN ÖĞLE YEMEKLERİNİ YİYECEK. YEMEĞİN 
ARDINDAN İKİ SAAT DAHA KAYAK YAPACAK OLAN 
ÇOCUKLAR, SONRASINDA DİLERLERSE OTELİN 

BİRİNCİ KATINDA BULUNAN OYUN ODASINDA VAKİT 
GEÇİREBİLECEK. AİLELERİ DE DÜŞÜNEN SWAY HOTELS, 
SAUNA, BUHAR ODASI VE SPA HİZMETİYLE AİLELERİN 
DE KEYİFLİ BİR TATİL GEÇİRMESİNİ SAĞLAYACAK. 


SÖMESTR İÇİN CAZİP PAKET 


ISTANBUL'UN MERKEZİNDE YER ALAN 
HILTON ISTANBUL BOSPHORUS, 
SOMESTRDE ÇOK CAZIP EĞLENCE VE 
KONAKLAMA FIRSATLARI SUNUYOR. 
AİLE KONSEPTİNDEKİ 50 AYRI ÇOCUK 
ÜRÜNÜ VE KONFORLU ODALARIYLA 
SIRA DIŞI BİR KONAKLAMA DENEYİMİ 
VADEDEN OTEL, SÖMESTR TATİLİNİ 
İSTANBUL'DA GEÇİRMEK İSTEYEN 
AİLELERİ CAZİP FİYAT AVANTAJLARI 

İLE AĞIRLAYACAK. OTEL AYRICA 
TÜRKİYE'NİN İLK ÇOCUK ŞEHRİ OLAN 
KIDZMONDO'YA YÜZDE 20 İNDİRİMLİ 
GİRİŞ İMKANI DA SAĞLAYACAK. 

AİLE KONSEPTİ'NDE, ÇOCUK VE 
BEBEK ŞAHİBİ AİLELERİN KONFORLU 
BİR TATİL GEÇİRMELERİ İÇİN HER 
AYRINTI DÜŞÜNÜLMÜŞ. YATAK 
BARİYERİ, MAMA SANDALYESİ, OYUN 
PARKLARI, BLENDER, MEYVE PÜRESİ, 
ÖNLÜK, SCOOTER, DİŞ FIRÇASI VE 
MACUNU, OYUNCAKLAR VE BEBEK 
KÜVETİ ÇOCUKLAR İÇİN OLUŞTURULAN 
AYRINTILARDAN SADECE BİRKAÇI. 


Yeni yıla ödüllerle girdi 


Dünyanın hızla büyüyen otel zincirlerinden Rixos Hotels, 


Avrupa'nın önde gelen otel değerlendirme platformu 


HolidayCheck'in düzenlediği ödül töreninde birçok ödül 
aldı. Rixos Sharm El Sheikh, en prestijli HolidayCheck 


Gold Award ile ödüllendirilirken bu ödülü beşinci kez 
aldı. Rixos Seagate Sharm ise ikinci yılında “2018'in En 
İyi Otelleri” listesine girmeyi başardı. Rixos'un Birleşik 


Arap Emirlikleri'nde otelleri de “2018'in En Lüks Otelleri” 
listesine girdi. Rixos Hotels, üçüncü kez düzenlenen World 


Spa Awards'tan da dört ödülle döndü. 


3“ ANN 


DS 


GURME LEZZETLER, KABARE ! 
ŞOVLAR VE CANLI MÜZİK 


Gurme lezzetleri, kabare şovları ve “Dinner Party” 
konseptli kaliteli eğlence anlayışıyla Levent Hyatt 
Hotel'de hizmet veren Uassiette Restoran İstanbul 
gece hayatında fark yaratmaya devam ediyor 


SİNAN ÖZEDİNCİK sinan.ozedincik©sabah.com.tr 


oğaz'daki mekanıyla yaz boyunca adından sıkça bahsettiren 
Uassiette kışlık mekanında ilgi görmeye devam ediyor. 
Levent Büyükdere Caddesi'ndeki Hyatt Centric Hotel'in 
giriş katında konumlanan Uassiette, yazın olduğu gibi artık 
kışın da İstanbul'un favori restoran ve eğlence mekanlarından 
olmaya aday. 
Paylaşımlık gurme lezzetler sunan Uassiette'te mönü ise Türk ve dünya 
mutfağından modern örnekler sunuyor. Alıştığımız Türk lezzetlerine 
ve dünya mutfağının popüler tatlarına füzyon dokunuşların yapıldığı 
mönüde her kesime hitap edecek seçenekler bulunuyor. Yenilebilir toprak 
üzerinde lakerda ve baklava hamurunda levrek gibi orijinal lezzetlerin 
yanında kuzu incik, etli humus ve meşe odununda közlenmiş patlıcan 
gibi geleneksel lezzetler Uassiette'de sizleri bekliyor. Tatlılardan ise bakır 
sahanda yenilebilir çiçeklerle sunulan mangolu panna cotta, mekanın öne 
çıkan lezzeti. Uassiette'te tasarım tatlı tabaklarının yanında aynı zamanda 
Fauchon markasına ait renkli macaron'lar, çikolatalı ekler ve çeşitli taze pasta 
seçeneklerini de tatmanız mümkün. 
Tamamen organik ürünlerin ve günlük etlerin kullanıldığı Uassiette'nin 
executive şefliğini ise Ayvaz Akbacak üstleniyor. Paylaşım mantığında 
tasarım tabaklarda sunulan lezzetlerin mönüdeki esprili isimleri ise 
misafirler için hoş birer sürpriz niteliğinde. 
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Uassiette'in ziyaretçileri için sürprizleri de mevcut. Las Vegas'taki 
restoranların bir benzeri olarak masaları dolaşan ünlü illüzyonist Doruk 
Sayar misafirlere şaşırtıcı anlar yaşatıyor. 

“Dinner Party konseptinde hizmet veren Uassiette özel kostümlerle 
hazırlanan dans şovları ise mekanı İstanbul gece hayatında farklı kıran en 
önemli noktalardan biri. Kabare şov mantığında yabancı dansçıların özel 
tasarım kostümlerle yaptıkları şovlar zamanda yolculuğa çıkartıyor. 
Kabare şovları sonrasında ise Uassiette sahnesini canlı müziği bırakıyor. 
Cuma akşamı Berrak Çetinkaya, cumartesi akşamları ise Mehtap Meral'in 
sahne aldığı Hassiette'in sahnesinde 80'ler ve 90'ların Amerikan klasikleri 
yanında, unutulmaz Türk pop müziği eserleri de seslendiriliyor. 

Alp Franko ve Julien Martin'in işlettiği Uassiette, hizmet mottosunu üç 
kelimeyle tanımlıyor; kalite, lezzet ve eğlence... 


— a 


İM A. 


Arnavutköy'de 
Jabbar ile 
Özel bir gece 


Arnavutköy'de lezzetli yemek, kokteyl ve iyi 
müziği corner pub anlayışıyla aynı çatı altında 
birleştiren Any İstanbul, #walktoBLACK 
etkinlikleri kapsamında 17 Ocak Çarşamba 
akşamı Jabbar'ın sevilen yorumuyla 
seslendirdiği harika parçalarla ve sonrasında 


DJ Ekim Baykara ile müziğin nabzını tutacak. 


Modern-klasik mimarisi eşliğinde, sabah 
kahvaltısıyla güne sıcacık başlangıç 
yapabileceğiniz, lezzetli yemekleri ve 

nefis kokteylleriyle akşam yemeklerinize, 
toplantılarınıza, kutlamalarınıza ve keyifli 
partilere ev sahipliği yapan Any Istanbul; 
eğlence tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor. 
Türkçe deep house müziğin başarılı 
temsilcilerinden Jabbar, #walktoBLACK 
etkinlikleri kapsamında 17 Ocak Çarşamba 
akşamı saat 21.30'da bir kez daha Any 
Istanbul sahnesinde dinleyicisiyle buluşuyor. 
Jabbar'ın müthiş performansından hemen 
sonra DJ Ekim Baykara'nın özenle seçtiği 
müzikler ile eğlence hız kesmeden devam 
edecek. 

Keyifli bir partiyle eğlenceye dahil olmak için 
#walktoBLACK etkinlikleri kapsamında 17 
Ocak Çarşamba akşamını kaçırmayın derim! 


SUSHI'NİN 
YENİ ADRESİ 


UZAKDOĞU MUTFAĞINA YAPTIĞI 
ÇAĞDAŞ YORUMLAR VE SICAK 
ATMOSFERİYLE AÇILDIĞI GÜNDEN 
BU YANA ŞEHRİN EN İYİ SUSHI'SİNİ 
SEVENLERİYLE BULUŞTURAN 

»  SUŞHIMOTO'NUN YENİ 
MÖNÜSÜNÜ KEŞFETMEYE HAZIR 
MISINIZ? ŞEF SUJIT LAMLUN İMZALI 
ÖZEL LEZZETLERLE DOLU YENİ 
MÖNÜSÜNDE KILL BILL, SAMURAJ, 
SPICY SALMON GİBİ ROLL'LAR ÖNE 
ÇIKARKEN; KARABİBERLİ DANA 

ETİ VE SEBZELİ BEEF NOODLE'A 
BAYILACAKSINIZ. /MOTOSTYLE' 
BÖLÜMÜNDE YER ALAN TRÜF 
YAĞLI LEVREK CARPACCIO, 
SEARED SCALLOP VE TIGER 
PRAWN ŞPECLAL İSE MUTLAKA 
DENEMESİ GEREKEN LEZZETLER 
ARASINDA. ETİLER ARMUTLU'DA 
BULUNAN, SUSHİ KÜLTÜRÜNÜ 
KENDİNE ÖZGÜ YORUMLARIYLA 
FARKLILAŞTIRAN SUŞHIMOTO'YU 
MUTLAKA ZİYARET EDİN. 


Ezberleri bozan 
bir steakhouse 


Kalıplaşmış steak restoranlarından farklı olarak sofistike 
Avrupai bir restoran deneyimi sunan ve Ataşehir 
Watergarden'da yer alan Grill Branche, başlangıçlardan 
ana yemeğe, salatalardan tatlılara dünya mutfağının en 
seçkin lezzetlerini usta şeflerin yorumuyla misafirlerine 
sunuyor. Irakya ve Balıkesir yörelerinde yetişen dana ve 
kuzuların her biri tek tek özenle restoran için seçiliyor ve 
burada özel dry age dolaplarında dinlendiriliyor. Etteki 
ideal yağ dağılım oranının bir göstergesi olan mermerimsi 
dokuyu misafirlerin bizzat görebilmesi için tüm etler 
açık mutfak önünde bulunan özel dolabında sergileniyor. 
Mekan, somon, deniztarağı ve karidesten oluşan 
mönüsüyle deniz ürünleri tutkunlarına da hitap ediyor. 


ÇİNDEN GELEN LEZZET 


Shangri-La Hotels and Resorts'un kendi markası olan 
Shang Palace, Executive Chinese Şef Bing Li ve ekibiyle 
dünyanın en egzotik mutfaklarından biri olarak kabul 
edilen Kanton mutfağının en güzel örnekleriyle misafirler- 
ine sıradışı bir lezzet deneyimi yaşatıyor. Mönüde Çin'den 
özel olarak getirtilen fırınlarda pişirilen Pekin ördeklerinin 
yanı sıra ballı sos ile marine edilmiş tavuğu, Hainan 
tarzıyla poşe edilmiş piliç dilimleri, marine edilerek 
dilimlenmiş karabiberli dana kuşbaşı ve wok'ta kızartılarak 
marula sarılmış ördek eti gibi özel tatlar yer alıyor. 
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BEİ 


SAÇLARINIZIN E Se 


HACMİ ARTSIN 


Saçtaki hacim, sağlıklı bir görünüm verir. Saçınızın 
sönük duruşundan sıkıldıysanız, size uygun doğru 
ürünü daha bulamamışsınız demektir © 
BADE ÇAKAR bade.cakar©sabah.com.tr 


tkileyici ve sağlıklı duran saçlar için en başta hacimli bir 
duruşa ihtiyacınız var. Saçlarınızın her zaman hacimli bir 
görüme sahip olmasını sağlamak ise maalesef kolay değildir. 
Saç tipi değişlik gösterir ve özellikle ince telli saçlarda sönük 
duruş daha çok görünür ancak saçtaki hacim sadece kalın 
saç derisi ve yoğunlukla da alakalı değil. Yetersiz beslenme, 
yanlış şampuan ve ürün kullanımı, sık yıkama, yanlış kesim ve aşırı işlem 
de saçınızın hacimli duruşunu etkileyen faktörlerdir. Saç bakımı dipten uca 
doğru bir şekilde yapılmalıdır. Bu sayede ışıltısını koruyan, hacimli saçlara 
kavuşabilirsiniz. Küçük taktikler de hacimli duruş sağlayacaktır. Saçlarınıza 
vereceğiniz katlar, saçınızı kuruturken havalandırmanız, dalgalı saç modelleri 
bunlardan birkaçı... En büyük yardımcınız ise hacim veren ürünler olacak; 
hacim veren şampuanlar, maskeler, spreyler dolgun saçları size sunacak. 


1. PHYTO PHYTOBAUME VOLUME SAÇ KREMİ 
2. OGX, BIOTIN & COLLAGEN ŞAMPUAN 
3. KIEHL'S, PİRİNÇ VE BUĞDAY ÖZLÜ ŞAMPUAN 
4. JOHN FRIEDA, KÖKLERE HACİM VEREN SPREY 
5. AVEDA VOLUMIZING TONIC | 
6. TONI&GUY, HACIM VEREN KÖPÜK 
7. URBAN CARE, STYLE GUİDE 

HIGH VOLUME SAÇ SPREYİ 
8. KLORANE, KETEN ÖZLÜ BAKIM SPREYİ 
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EZBER BOZAN 
TEKNOLOJİ 
PLASM 


Daha önceden alışık olmadığımız 
ancak bundan sonra adını sık sık 
duyacağımız mucizevi bir yöntem: 
Plazma Enerjisi! Bu yepveni 
teknolojinin tüm detaylarını Güzellik 
Uzmanı Belgin Yumrukaş'tan dinledik 


adın erkek, genç yaşlı herkes, güzelleşmek, daha iyi 

hissetmek, olduğundan genç görünmek için çeşitli yöntemlere 

başvurur. Yoğun çalışma hayatı, çevre kirliliği, stres, çöküntü, 

hormonal rahatsızlıklar gibi sebeplerden yıpranan ve 

olduğundan yaşlı görünen ciltler için çeşitli yollar aranır. 

Bireyler; güzellik merkezlerine gider, evde maskeler yapar, 
farklı kaynaklara başvurur ancak istenen sonuç tam olarak elde edilemez, 
bazen bu yöntemlerin hiçbiri yeterli gelmez. Bu noktada devreye 'PlasM” 
giriyor. Almanya'dan Türkiye'ye getirilen PlasM teknolojisi tüm sorunları 
ortadan kaldırmayı hedefliyor. Alman mühendisleri tarafından geliştirilen 
yeni nesil PlasM teknolojisi, cerrahisiz güzelliği 
mümkün kılıyor. Avrupa'da kullanımı giderek artan 
PlasM teknolojisini, çalışmalarına Almanya'da 
devam eden Güzellik Eğitmeni ve Güzellik Uzmanı 
Belgin Yumrukaş Türkiye'ye getirdi. 


İSTANBUL 

26127128 OCAK 2018 
27X28129 NİSAN 2018 
14X15N16 EYLÜL 2018 
09X10)X11 KASIM 2018 


PLASM HAKKINDA 23124125126 ARALIK 2018 


Günümüzde neredeyse herkes genç, zinde ve 
sağlıklı görünmek istiyor. Modern insan için; 
güzellik tedavilerinin mümkünse hızlı ve fazla 
zaman almayacak biçimde olması gerekiyor. 
Durum böyle olunca hem işlem uygulatacak olan 
birey hem de işlemi uygulayacak olan uzman 

için durumu kolaylaştıran bir araç PlasM. Alman menşeili bir ürün olan 
PlasM, PlasMPen adı verilen bir kalem ile işlem görecek bölgeye uygulanır. 
Uygulandığı bölgede ortamda gaz halinde bulunan azot ve su buharını 
yüksek enerji ile plazma ve su buharı haline dönüştürerek etki eder. 

PlasM tedavilerinde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta; uygulanacak 
işlemin uzman ekip, bilirkişilerce gerçekleştirilmesidir. Güzellik 
uygulamalarında dikkat edilecek en önemli iki husus; güvenlik ve kalite. 
Çin'den gelen test edilmemiş cihazlar ve onları uygulayan bireyler çözümü 
olmayacak problemlere sebebiyet verebiliyor. Bu sebepten PlasM'yi 


uygulatmadan kalite ölçütlerinizi yerine getirip getirmediğini sorgulayın. 


İZMİR 

09X10X11 ŞUBAT 2018 
15N16X17 HAZİRAN 2018 
12113114 EKİM 2018 
07108109 ARALIK2018 


HERKESE DEĞİL İŞ BİLENE! 

PlasM Türkiye Distirbütörü Belgin Yumrukaş, cihazın; hekimler, alternatif 
tedavi uzmanları ve estetik alanına yoğunlaşmış kozmetik uzmanları yaklaşık 
bir yıllık mesleki tecrübeye sahip kalıcı makyaj artistleri ve Microblade 
uzmanları gibi seçili meslek gruplarının kullanımına sunulduğunu 
vurguluyor. Uygulamanın en büyük artılarından biri eğitimiyle beraber satışa 
sunulması. 


PLASM'Yİ FARKLI KILAN NEDİR? 
PlasM, cihazla cilt arasındaki potansiyel farkını kullanarak havadaki 


TÜRKİYE GENELİ WORKSHOP TAKVİMİ 


gazı plazma enerjisine dönüştürerek ortadan 
kaldırılmak istenen lezyona değmeden bir ark 
oluşturmak suretiyle dokuyu süblimleştirerek 
(buharlaştırarak) etki eden bir sistem. Yani bir 
nevi gücünü havadan alıyor. Hastayı enerjinin 4. 
hali olan plazma enerjisi ile tedavi ediyor. Onu 
diğer bütün cihazlardan ayrıştıran da bu vasfa 
sahip olması oluyor. 


ANKARA 

16X17NX18 ŞUBAT 2018 
08X09N10 HAZİRAN 2018 
28129130 EYLUL 2018 
23124125 KASIM 2018 


BURSA 
TIN2N13 MAYIS 2018 


MERSİN 
1345 NİSAN 2018 
26127128 EKİM 2018 


ÇALIŞMA PRENSİBİ 

PlasM, müdahale etmeden çalışma prensibine 
sahip. Bir ışık arkı sayesinde istenmeyen cilt 
kalıntılarını buharlaştırılıyor. Sıkılaştırma etkisi tedaviden sonra da etkili 
kalmaya devam ediyor. 


KULLANIM ALANLARI 

* Üst ve alt göz kapağı sıkılaştırma 

. İyi huylu benlerin alınması (doktora onayından sonra) 

» Kırışık tedavileri 

* Küçük kalıcı makyaj izlerinin düzeltilmesi (Pigment Killer adlı ürünümüz 
ile birlikte çok iyi sonuçlar) 

* Microneedling ile birlikte yara ve sivilce izlerinin tedavisi 

* Çatlak tedavisi 


BU FUARDA PLAZMA ENERJİSİ VAR! 

Belgin Yumrukaş ve ekibi, 22-25 Mart 2018 tarihleri arasında Beauty Expo 
Fuarı'nda olacak. 

Ürünle ilgili aklınıza takılan tüm soruların yanıtlarını; web sitemiz ve sosyal 
medya adreslerimizden adresinden öğrenebilirsiniz. 


WEB SİTESİ: www.plasma-cosmetics.cu 
INSTAGRAM: plasma cosmetics 
FACEBOOK: plasma-cosmetics 
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TANITIM 


HEALTH 


OLGUN 
ERKEKLER IÇIN 


SAGLİK 
ÖNERİLERİ 


Dünya sağlık örgütü yaş dilimlerini 
yeniledi yenilemesine de, yaş aldıkça 
vücudumuzun değiştiği bir sır 

değil! Yaşları ilerledikçe erkekleri 
etkileyebilecek sağlık koşullarıyla nasıl 
mücadele edileceğini yazdım 


BANU KAZANÇ Beslenme ve Diyet Uzmanı www.banukazanc.com.ir 


ilo sorunu, hatırı sayılır bir göbeği olan, hipertansiyonu, 
insülin direnci, karaciğer yağlanması ve kolesterol 
dengesizliği olan bir erkekseniz, sorun yaşamamak 

için bazı noktalara dikkat etmeniz gerekir. 
Öncelikle tansiyonunuzu kontrol altında 
tutmalı, bir an önce kilo vermeli ve 


UNUTMAYIN! 


PROSTAT SORUNLARI 
Erkeklerin en sık karşılaştıkları sağlık problemleri arasında yer alan prostat 
büyümesi, özellikle 50 yaşından sonra hormonal değişiklikler nedeniyle 
görülüyor. Beslenme ve bazı yaşam tarzı değişiklikleriyle prostat 
kanseri gelişim ve ilerleme riskini azaltmak mümkün olur. 
Fazla kilolu erkekler yaşam tarzlarını değiştirip kilo vererek 


sağlıklı bir beslenme programı uygulamalısınız. iK KAYBININ hastalığın gelişmesinin önüne geçebiliyor. Antioksidan 

Stresinizi azaltıp, sigarayı bırakıp, düzenli egzersiz KEMİK K 40LI özellikleri de bulunan sebze ve meyveleri tüketmek prostat 

yapmaya başlamalısınız. GENELLİKLE NRA kanseri riskini düşürmeye de yardımcı oluyor. Daha çok 
YAŞLARDAN SO ÖNÜNE balık ve cevizde bulunan omega-3 yağ asitlerinin, kanser 

KALP VE YAŞAM TARZI B AŞLADIĞINI GÖZ Rİ hücrelerinin oluşumunu geciktirebileceği yönünde pek 

Yüksek tempoda bir yaşam sürüyor ve aşırı stres ALIRSAK, ÖNLEMLE K çok araştırma bulunuyor. 

altındaysanız, sigara ve alkol kullanıyor, egzersiz ÇOK ÖNCEDEN ALMA — el — 

yapmıyor ve beslenmenize yeteri özeni göstermiyorsanız, GEREKİR. GUT VE URIK ASIT YUKSEKLİĞİ 


kilolu ve ailenizde yüksek tansiyon hastası ve koroner kalp 

hastalığına yakalanmış kişiler varsa, yani genetik bir yatkınlık 

söz konusuysa, kalp hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olmak 

için aşağıdakileri yapın... 

© Haftada 2 gün balık yemeği hedefleyin. Omega-3 yağ asitleri, kalp için 
faydalı olan yağ asit formudur ve en çok balıklarda bulunur. 

e Lifli beslenmelisiniz. Lifli beslenmenin yararları; kalın bağırsağın yerine 
getirdiği işlevlerde iyileşme, kandaki kolesterol seviyesini düşürme, tokluk 
kan glukoz ve insülini azaltma şeklinde sıralanabilir. 50 yaş üstündeki 
erkekler için günlük alınması gereken lif miktarı kabaca 30 gram kadardır. 
»e Doymuş yağlar, işlenmiş gıdalara veda etmenin tam zamanıdır. Hayvansal 
yağları azaltmalısınız, zeytinyağı gibi daha sağlıklı yağlar tercihiniz 
olmalıdır. 

© Tuzu ve şeker alımını sınırlandırmalısınız. Günlük 1 tatlı kaşığı tuzdan 
fazlasına ihtiyacınız yok. Şekeri kesinlikle kontrol altında tutmalı şeker 
içeren içecekleri, yiyecekleri hayatınızdan çıkarmalısınız. 

© Haftanın beş günü 30-60 dakika arasında yürüyüş yapmalısınız. 
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Kilo sorunu olan ve bilhassa göbekten yağlanan erkeklerde 
ürik asit yüksekliği saptanıyor. Kandaki ürik asit yüksekliği 
gut hastalığına (eklemlerde iltihaplanma) ve böbrek taşı, böbrek 
yetmezliği gibi böbrek hastalıklarına sebep olabilir. Aşırı alkol tüketimi, 
et ve sakatat ağırlıklı beslenmek bu hastalığın gelişmesi için önemli bir 
nedendir. Kırmızı et tüketimini haftada 1-2 ile sınırlamalısınız. Bol bol su 
içmelisiniz, Böbrekleriniz düzgün şekilde çalışması için bol miktarda suya 
ihtiyaç duyar. Alkollü içecekler, yüksek fruktozlu mısır şurubu, beyaz ekmek 
ve kekler gibi işlenmiş karbonhidratlardan uzak durmalısınız. 


KEMİK ERİMESİ 

Osteoporoz, kadınlarda daha çok görülmekle birlikte ileri yaşlarda 
erkeklerde de sık karşılaşılan bir hastalıktır. Dengeli beslenme ile kemik 
sağlığı için gerekli olan kalsiyum, fosfor, protein, K vitaminini almalısınız. 
Aynı zamanda vücudun D vitamini gereksinimi için yeterli ve uygun zaman 
dilimlerinde güneşlenerek, aşırı tuz ve kafein alımını sınırlamalı, fiziksel 
aktiviteyi bir yaşam tarzı haline getirerek osteoporoz riskini azaltmalısınız. 


DİJİTALDE PUSULAMIZ 2 
NAVİGASYONLU 


İMPLANT 


Diş kayıplarının giderilmesini sağlayan implant 
tekniği artık dijital planlama sayesinde imkansız 
denilerek uygulama yapılmayan bölgelere de 
uygulanabiliyor. Detayları Estetik Diş Hekimi 
Aslı Ercanlıdan dinledik 


gız sağlığı! Güzel gülüş! Hoş koku! 

Yüzümüzde ilk dikkati çeken 

yerlerden biri dişler. Hal böyle 

olunca onların görünümü büyük 

önem arz ediyor. Günümüzde 

en büyük sorunlardan biri olarak 
karşımıza çıkan ağız sağlığı tedavi edilmezse kayıplarla 
sonuçlanıyor. Diş kayıpları ise implantlarla gideriliyor. 
Özellikle dijital planlama sayesinde imkânsız denilerek 
uygulama yapılmayan bölgelere de implantlar 
mümkün. Detayları Estetik Diş Hekimi Aslı Ercanlı'dan dinledik. 


ÖNCE İMPLANT 

İmplanlatla, eksik olan dişlerin fonksiyon ve estetiğini tekrar sağlamak 
amacıyla çene kemiğine yerleştirilen ve uygun malzemeden yapılan yapay 
diş köküdür. Geleneksel kaplama, köprü ve damak protezlerine göre çok 
daha güvenli, fonksiyonel alternatif tedavi şeklidir. Implant tedavisinin 
klinik ortamlarında yapılması hastanın sağlığı için son derece önemlidir. 
Eğer “cerrahi operasyonlardan endişe duyuyorum” diyorsanız uygulama 
lokal anestezi kullanılarak yapılabiliyor. Anestezi işleminden sonra cerrahi 
operasyonla diş eti açılarak çene kemiği ortaya çıkarılıyor. 


DİŞE ÇİVİ ÇAKILMIYOR 

Bu noktada en sık aldığım soruların başında “dişe çivi mi çakıyorsunuz” 
sorusu geliyor. Hayır. Dişe çivi çakmıyoruz. Daha sonra ortaya çıkan çene 
kemiğine öncelikle küçük çaplı rehber deliği açılıyor ardından da rehber delik 
yavaşça genişletilerek implantın yerleştirileceği forma uygun hale getiriliyor. 
Çene kemiğindeki deliğin aşamalı olarak genişletilmesi sayesinde kemik 
üzerinde oluşacak travmatik etki de azaltılmış oluyor. Daha sonra çene 
kemiğinde açılan boşluğa implant vidalanarak yerleştiriliyor. İmplant vidasının 
yerleştirilmesinden implantın kemikleşmesi ve implant yapılan bölgenin 
iyileşmesine kadar beklenileceği için implantın üzerine koruyucu bir kapak 
vida yerleştiriliyor. Açılan dişeti dikilerek kapatılıyor ve birkaç aylık bekleme 
sürecine geçiliyor. Birkaç ay sonra, koruyucu vida çıkartılarak implantın 
üzerine geçici bir kuron yerleştiriliyor. Geçici kuron, dişetinin doğal olarak 
kendini şekillendirebildiği ve etrafında büyüyebildiği bir şablon olarak görev 
yapıyor. Dişeti şekillendikten sonra geçici kuron, kalıcı kuronla değiştirilerek 


,zö 


DİJİTAL PLANLAMA DA NE? 


— 


tedavi tamamlanıyor. Uzun uzun anlatmama takılmayın 
oldukça problemsiz bir tedavi süreci geçiriliyor. Elbette 
başvurduğunuz doktorun uzmanlığı son derece önemli. 


Gelelim asıl konumuz dijital planlamaya. Dijital 
planlama, bilgisayarlı tomografi çekilip implantın 
yerleştirileceği bölgenin sanal ortamda belirlenmesi 
işlemidir. Sanal ortamda implantların yerleştirilmesinin 


belirlenmesinin ardından implant hastanın ağzına 
cerrahi operasyonla yerleştiriliyor. İmplantların yerleştirileceği bölgenin 
sanal ortamda belirlenerek hasta ağzına yerleştirildiği için hata payı ortadan 
kalkıyor. Herhangi bir hata ya da kaymanın yaşanmadığı bu yöntem sayesinde 
imkansız denilen bölgelere dahi implantın yapılması avantajı sağlanıyor. 
Öncelikle doğru ve yeterli ağız bakımı aynı zamanda düzenli olarak uzmana 
başvurmanız sayesinde hem ağız sağlığınızı hem de genel sağlığınızı 
koruyabilirsiniz. Diş kaybının yalandığı durumlarda ise dijital planlama 
sayesinde imkansız bölgelere yerleştirilebilen implantlarla mükemmel uyum 
sağlanıyor. En büyük avantajları; ağrısız acısız olması, imkânsız bölgelere bile 


uygulanması ve çok kısa sürede iyileşmesi. 


NAVİGASYONLU İMPLANT TEKNOLOJİSİNİN AVANTAJLARI 
e Bu teknoloji sayesinde implant uygulamaları esnasında karşılaşılabilecek 
sorunlar önceden belirlenir, analiz edilir ve ameliyat esnasında sürpriz 


yaşanmaz. 


© Doğru açı ve konumda implant yerleştilmesini sağlar. Modern teknoloji 
desteği alt çene bölgesinde üç boyutlu görüntüleme teknolojisine rağmen 
implant uygulaması için sınırlıdır. Bu, kesin olmayan ve uygun yerde 
olmayan detaysız delmeye sebep olur ve bu durum yavaş ve yetersiz 


iyileşmeye neden olur. 


e Operasyon sonrasında ise ameliyat kesiği, kanama ve dikiş olmadığı için çok 


hızlı iyileşme sağlanır. 


© Hastadan alınan çok detaylı dijital tomografi bilgisi ile cerrahi planlama 


yapılması, panaromik röntgene göre büyük avantaj sağlar. 


© Implant (diş ekme) tedavisinde karşılaşılan başarısız sonuçlar ve sinir 


zedelenmelerini ortadan kaldırır. 
Instagram: drasliercanli 


ŞAMDAN PLUS e 89 


TANITIM 


a 


HÜMEYRA'NIN 
KADINLARI 


Şarkıları ve canlandırdığı rolleriyle bilinen ünlü sanatçı Hümeyra, 
bu kez sovut figüratif tablo larıy Ta sanatseverlerin karşısına çıktı! 
Hobi Sanat Galerisi'ndeki sergi, 27 Ocak'a kadar ziyaret edilebilir 


NAZAN ORTAÇ nazan.ortac©sabah.com.tr 


ördüğüm, “Sessiz Gemi gibi 
şarkıları ve “Babam ve Oğlum”, 
“Avrupa Yakası”, Unutursam 
Fısılda gibi '1'V ve sinema 
yapımlarında gösterdiği başrol 
performansıyla 1970'lerden bu 
yana kuşaklararası bir sanatçı olan Hümeyra, 
bu kez yıllardır üzerine çalıştığı bir yeteneğiyle 
sanatseverlerin karşısına çıktı. 
1969 yılından başlayarak, 70'li yıllarda Melodi 
Plak ve Yonca Plak'ta hem kendisinin hem 
dönemin başka popüler şarkıcılarının plak 
kapaklarını tasarlayan Hümeyra için resim ve 
grafik, amatör bir hobi olarak kalmamış. Lise 
yıllarında ağırlıklı olarak grafik dersleri alan 


sanatçı, 1999-2001 yılları arasında Berkeley'de 
çeşitli resim ve sanat atölyelerinde eğitim gördü. 
2001 yılında "Türkiye'ye dönüşünün ardından 
ünlü ressam Yusuf Taktak'ın atölyesinde 

resim çalışmalarına başladı. 2011 yılında ise 

2 yıl boyunca Ersan Ataser'le atölye paylaştı. 
2014 ve 2015 yıllarında ise başarılı ressam 
Orhan Taylan'ın atölyesinde çalıştı ve resim 
çalışmalarına devam etti. 

Müzik ve oyunculuğun ardından sanatını, 
emeğini ve tutkusunu yarım asırlık hayali olan 
resim dalında da göstermek isteyen sanatçının 
ilk sergisi, geçtiğimiz hafta Nişantaşı'ndaki Hobi 


Sanat Galerisi'nde açıldı. “Hümeyra'nın Kadınları 


isimli sergi, 27 Ocak'a kadar ziyaret edilebilir. 


17 OCAK 
ÇARŞAMBA 
YÜNDEN MASALLAR 
ANTALYA 

MİGROS AVM 
ANTALYA MİGROS 
AVM, YENİ YILDA 
ZİYARETÇİLERİNE İLGİ 
ÇEKECEK BİR ETKİNLİK 
HAZIRLADI. 16 
OÇAK'TA BAŞLAYAN 
"YÜNDEN MASALLAR” 
SERGİSİNDE 
SIMSICAK BİR ORTAM 
SİZİ BEKLİYOR. BİR 
SOKAK SANATI 
OLARAK 2004 
YILINDA HOLLANDA'DA ORTAYA ÇIKAN “YARN 
BOMBING/ (YÜN BOMBASI), TÜM OBJELERİN 
YÜNDEN MOTİFLERLE KAPLANDIĞI, GRAFİTİ 
SANATININ BİR TÜRÜ OLARAK BİLİNİYOR. 
DÜNYADA YAYILAN BU TRENDİN ÇOK ÖZEL 

BİR UYGULAMASI, 4 ŞUBAT'A KADAR ANTALYA 
MİGROS AVM'DE GÖRÜLEBİLİR. SERGİ, HER BİR 
OBJENİN EL EMEĞİ ÖRGÜYE BEZENDİĞİ BİR 
SOKAK VE YÜNDEN EVLE, AVM İÇİNDE MASALSI 
BİR ATMOSFER SUNUYOR. 


23 OCAK SALI 

ÇOCUK İÇİN SANAT TARİHİ 

AÇIK DİYALOG 

SANATÇI VE DENEYİMLİ EĞİTMEN ELÇİN EKİNCİ 
İLE SANAT TARİHİ ATÖLYELERİ, BİRBİRİNİ TAKİP 
EDEN ATÖLYELER OLARAK, KATILIMCILARA 
SANAT TARİHİNDE YER ALAN ÖNEMLİ AKIMLAR, 
SANATÇILAR VE ÇALIŞMALARI HAKKINDA 

BİLGİ VERMEK VE DENEYİMLEMEK ÜZERE 
KURGULANMIŞ. SANAT AKIMLARININ RESİM . 
VE HEYKEL SANATI ÜZERİNDEN İNCELENECEĞİ 
ATÖLYELERDE, ÇOCUKLAR SANATÇI EĞİTMEN 
EŞLİĞİNDE AKIMLARI ETKİLEYEN KAVRAMLAR 
ÜZERİNE BİRLİKTE DÜŞÜNECEK, ARDINDAN BU 
DÜŞÜNME SÜRECİNİ İKİ VE ÜÇ BOYUTLU İFADE 
ETME İMKANINA SAHİP OLACAK. 


RADYO TURKUVAZ YENİDEN KARASAL YAYINDA! 


TÜRKİYE'NİN RADYOSU RADYO TURKUVAZ TÜM TÜRKİYE'DE 
YENİDEN YAYINDA. DENEYİMLİ KADROSU, GENİŞ YAYIN AĞI 

İLE RADYO TURKUVAZ, 1 OCAK İTİBARİYLE DİNLEYİCİSİYLE 
BULUŞTU. 4 YIL ÖNCE KARASAL YAYIN HAYATINA ARA VERİP 
DUITAL RADYO OLARAK YAYIN YAPAN RADYO TURKUVAZ, 

TEKRAR KARASAL YAYIN HAYATINA GERİ DÖNDÜ. BAŞARILI 
RADYOCU FÜSUN ALKAN, RADYO TURKUVAZ'IN YAYIN VE MÜZİK 
KOORDİNATÖRLÜĞÜ GÖREVİNİ ÜSTLENİRKEN, AYNI ZAMANDA 
'GÖNÜL DOSTU FÜSUN' PROGRAMIYLA DA DİNLEYİCİLERİNE 
SESLENECEK. KADROSUNDA ŞOV PROGRAMIYLA YILLARDIR 
YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜREN DENEYİMLİ RADYOCU AYHAN GÜNGÖR'Ü 


NAM-I DİĞER *HOPDEDİK AYHAN/I 
DA BARINDIRAN RADYO TURKUVAZ; 
AYRICA UTKU ERDOĞAN, FERHAT 
HAKAN, UĞUR ERACİL VE ERDEM 
DURMUŞ GİBİ TECRÜBELİ İSİMLERİN YAYINLARIYLA SEKTÖRE 
GÜÇLÜ BİR SES GETİRMEYE HAZIRLANIYOR. YAYINLARINA 

DİJİTAL ORTAMDA DA DEVAM EDECEK OLAN RADYO TURKUVAZ, 
İSTANBUL'DA 93.5, ANKARA'DA 90.2, İZMİR'DE 101.0 
FREKANSLARINDA YAYIN YAPACAK. TÜM FREKANS BİLGİLERİNİ 
ÖĞRENMEK İÇİN 

WWW.TURKUVAZRADYOLAR.COM SİTESİNİ ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ. 


OSCAR ÖDÜLLÜ İSİMLER 
BİR ARAYA GELİYOR 


Gerçek bir hikayeden yola çıkan “The Post, Oscar ödüllü üç dev ismi 
bir araya getiriyor: Steven Spielberg, Mer yl Stı cep ve Tom Hanks... 
SADİ ÇİLİNGİR sadicilmgirgeadibeyişüm / www.sadibey.com 


he Washington Post'un ilk kadın 
yayımcısı Katharine Graham ve 
azimli genel yayın yönetmeni 
Ben Bradlee'nin, Ihe New York 
'Times'la arayı kapatmak için 
alışılmadık bir ortaklık kurmasını 
konu alan, Meryl Streep ve 'Tom Hanks'in 
oynadığı gerilim-dram filmi “Ihe Post'un 
yönetmenliğini Steven Spielberg yapıyor. 
Amerikan tarihi boyunca, sıradan vatandaşların 


anayasayı ve Amerikan özgürlüğünü korumak 
için geçim kaynaklarını, namlarını, statülerini 
ve hatta özgürlüklerini bile riske atıp doğru ve 
gerekli olduğuna inandıkları şeyleri yapmaya 
karar vermek zorunda kaldıkları önemli anlar 
olmuştur.'Ihe Post'ta, Oscar ödülü yönetmen 
Steven Spielberg böyle bir anı ele alıyor. Ortaya, 
The New York Times'ın “Pentagon Belgeleri” 
olarak bilenen çalışmayı ortaya çıkaran, gerçek 
olayların anlatıldığı gerilimli bir dram çıkıyor. 


DVD SEPETİ 


KINGSMAN: ALTIN ÇEMBER 
MATTHEW VAUGHN'IN YÖNETTİĞİ FİLMİ, GÖREVİ 
DÜNYA GÜVENLİĞİNİ EN 
ÜST SEVİYEDE TUTMAK OLAN 
BAĞIMSIZ VE ULUSLARARASI 
BİR İSTİHBARAT AJANSI 
OLAN KINGSMANİ 
DÜNYAYI TANITMIŞTI. İKİNCİ 
FİLMDE KAHRAMANLARIMIZ 
YENİ VE ZORLU BİR 
GÖREVLE KARŞI KARŞIYA 
KALIRLAR. KARARGAHLARI 
YIKILDIĞINDA YOLCULUKLARI 
ONLARI, YENİ BİR KEŞFE 
GÖTÜRÜR. 


JOHN WICK ,,,, | 

CHAD STAHELSK'NİN YÖNETTİĞİ FİLMİN KONUSU 
ŞÖYLE: ÇOK SEVDİĞİ EŞİNİN ÖLÜMÜNDEN SONRA 
JOHN WICK ONDAN SON BİR HEDİYE ALIR, 

'DAJSYI İSMİNDE YAVRU BİR AV KÖPEĞİ, FAKAT 
JOHN'UN YASI, 1969 MODEL BOSS MUSTANGİ'İ 
İOSEF TARASOV'UN DİKKATİNİ ÇEKİNCE 
BÖLÜNÜR. JOHN ARABASINI 
SATMAYI REDDEDİNCE 
IOSEF VE ADAMLARI 
ARABASINI ÇALARLAR. 

BU SIRADA JOHN'U 
BİLİNCİNİ KAYBEDENE 
KADAR DÖVERLER VE 
DAISY'İ ÖLDÜRÜRLER. 
BİLMEDEN YERALTI 
DÜNYASININ EN ACIMASIZ 
SUİKASTÇILARINDAN 

BİRİNİ TEKRAR HAREKETE 
GEÇİRİRLER. 


CEAMA tteyiş 


ZIRVE e 

SANTIAGO MITRE'NİN YÖNETTİĞİ VE RICARDO | 
DARIN İLE DOLORES FONZI'NİN OYNADIĞI FİLMİN 
KONUSU ŞÖYLE: ARJANTİN'İN BAŞKANI HERNAN 


BLANCO, LATİN AMERİKA SİYASİ ZİRVESİNE KATILIR. 


ZİRVEYE YÖN VERMEYE 'ÇALIŞAN GÜÇLERİN 
HERNAN'DAN BEKLENTİLERİ VARDIR. ZİRVEDE, KIZI 
MARINA DA ONA EŞLİK ETMEKTEDİR. GEÇMİŞİ 


KURCALADIKÇA KIZIYLA ARASINDAKİ HUZURSUZLUK 


DA ARTACAKTIR. ÜLKESİ İÇİN OLDUKÇA ÖNEMLİ 
KARARLAR ALMASI GEREKEN BU KRİTİK DÖNEMDE 
BİR DE AİLE SIRLARIYLA UĞRAŞMAK ZORUNDA 
KALAN HERNAN İÇİN HAYAT ZORLAŞMIŞTIR. 


DAHA 

ONUR SAYLAK'IN YÖNETTİĞİ VE AHMET,MÜMTAZ 
TAYLAN, HAYAT VAN ECK, TUBA BÜYÜKÜSTÜN, 
UĞUR ASLAN, TURGUT TUNÇALP İLE TANKUT 
YILDIZ'IN OYNADIĞI FİLMDE; 14 YAŞINDAKİ 
GAZA, YAŞADIĞI KÜÇÜK ŞAHİL KASABASINDAN 
AYRILARAK BÜYÜK ŞEHİRDE LİSEYİ OKUMAYI HAYAL 
EDERKEN, BABASININ ONU İNŞAN KAÇAKÇILIĞI 
ŞEBEKESİNİN BİR PARÇASI HALİNE GETİRMESİYLE 
SUÇLA TANIŞIR. GAZA'NIN ERGENLİĞİ, 
BABASININ BASKICI KARAKTERİ VE GÖZLEMLEDİĞİ 
GÖÇMENLERLE GEÇMEYE BAŞLAR. GAZA, BABASI 
GİBİ ŞİDDET VE BASKI ÜZERİNE BİR HAYAT MI 
SÜRDÜRECEKTİR, YOKSA O DA BİR GÖÇMEN Mİ 
OLACAKTIR? 


HANGİ FİLM 
NE KADAR 
İZLENDİ? 


AİLE ARASINDA 
6 HAFTADA 
4.011.623 
ARİF V 216 
1 HAFTADA 
1.331.691 


MAİDE'NİN ALTIN GÜNÜ 
5 HAFTADA 
770.043 


STAR WARS: SON JEDİ 
4 HAFTADA 
596.384 


ACI TATLI EKŞİ 
3 HAFTADA 
507.559 


2 
3 
A 
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“MERAKLA BEKLENEN PICK-UP 
YOLA ÇIKTI 


Pick-up pazarının değişen ihtiyaçlarına göre 
tasarlanan Mercedes-Benz X-Class, modem 
tasarımı, dayanıklılığı ve iddialı off-road özellikleri 
ile geçen ay Türkiye'de satışa sunuldu 

ŞERİF ERCAN serif.ercan&sabah.com.ir 


ercedes-Benz'in pick-up sınıfındaki ilk aracı X-Class, 
geçen ay Türkiye pazarına giriş yaptı. Merakla 
beklenen araç, çift çıtalı heybetli ön ızgarası, aracın 
güçlü duruşunu destekleyen uzun motor kaputu 

ve LED teknolojisi seçeneğine sahip çarpıcı far 


. tasarımıyla oldukça baskın bir görünüme sahip. Pick. o HERGEDESBENZ XCLASS, KAZA ANINDA ÇARPIŞMANIN ETKİSİNİ AZALTAN ÖN VE ARKA 
up dünyasının yıldızı olmaya aday Mercedes-Benz X-Class, dört ve altı BURULMA NOKTALARI, YEDİ ADET HAVA YASTIĞI, AKTİF FREN ASİSTANI VE ŞERİT TAKİP 
silindirli motor seçenekleriyle kullanıcılarına özel bir sürüş keyfi sunuyor. ASİSTANI GİBİ ZENGİN GÜVENLİK DONANIMLARINA SAHİP. 


Mercedes-Benz, X-Class'ı X 220 d (163 BG) ve X 250 d (190 BG) olmak 
üzere iki farklı motor alternatifi ile sunarken, 2018 yılı ortasında ürün 
gamına V6 dizel (258 BG) motor seçeneğini de ekleyecek. 

Mercedes-Benz X-Class, konfor odaklı süspansiyon geometrisi ve 

hava kanallı ön ve arka diskleri sayesinde off-road dışında kullanıcısına 
mükemmel asfalt sürüş performansını da sunan ilk pick-up. Aynı zamanda 
X-Class, 12 tuşlu multifonksiyonel direksiyon simidinin ayarlanabilir 
özelliği sayesinde ergonomik vücut duruşunu iyileştiriyor ve rahat bir 
pozisyonda sürüş sağlıyor. X-Class, tüm zeminler için dört tekerlekli çekiş 
sistemi sunuyor. Araç, Low Mod (Düşük hızda 4x4) ve 4AMATIC kilitli aks 
diferansiyeli ile her türlü yol ve zemin koşulunun üstesinden gelebiliyor. 
Zarif çizgileriyle dikkat çeken X-Class, sunduğu üç farklı donanım 
seçeneği ile iş ve yaşam tarzlarının beklentilerini karşılıyor. Klasik dayanıklı 
kullanım için olan baz versiyon X-Class PURE, sağlamlık ve fonksiyonellik 
gerektiren işlerde idealliği sunuyor. X-Class PROGRESSİVE; güçlü 
karakteriyle iş amaçlı kullanıma uygun olmasının yanı sıra hem tarzı, hem 
konforu ile kişisel kullanımda beklentilere cevap veriyor. Şehir yaşamı için 
sunduğu yüksek donanım paketi ile dikkat çeken X-Class POWER ise, tarz, 


performans ve konfora önem verenler için ideal. 
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KISA... KISA... 


120 BİN 
DOLARLIK KULAKLIK 


CES FUARI, SES SİSTEMLERİ 
KONUSUNDA OLDUKÇA SEÇİCİ 
BİR ZİYARETÇİ KİTLESİNE SAHİP. 
ANCAK SINIRSIZ HARCAMA 
YETENEĞİNE SAHİP İNSANLAR 
İÇİN 120 BİN DOLARLIK 
DEĞERLİ BİR MÜCEVHER GİBİ 
SUNULAN FOCAL UTOPIA BY 
TOURNAIR FUARIN EN DEGERLİ 
KULAKLIĞI, FUARDA TAVŞAN 
KULAĞI GİBİ HAŞSAŞ BİR 
MÜZİK DİNLEYİCİLERİNE HER 
TÜR KULAKLIK SUNULUYOR. 
KABLOSUZ BLUETOOTH 
KULAKLIK CİDDİ BİR MÜZİK 
TUTKUNU OLMAK ŞART. 


KEDİLERİ COŞTURAN 
ROBOT FARE 


EVCİL HAYVANLAR ARASINDA EN DEĞERLİSİ 
KUŞKUSUZ KEDİ VE KÖPEKLER, FRANSIZ 
PETRONICS TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN ROBOT 
FARE MOUSR, KEDİLERİN BELLİ ARALIKLARLA 
HAREKET ETMESİNE SEBEP 
OLUYOR. DAHA ÖNCEDEN 
PROGRAMLANAN MİNİ 
ROBOTLAR KENDİLERİNE 
ENGEL ÇIKSA DA YOLUNA 
DEVAM EDİYOR. KEDİNİZİN 
AGRESİF VEYA SAKİN RUH 
HALİNE GÖRE ROBOT FARE TARZINI 
BELİRLİYORSUNUZ. BİR KICKSTARTER 
PROJESİ OLAN MOUSR, 149 DOLARA 
SATILIYOR. 


EVİNİZİN BİR. 
DUVARINI DÜNYA 
KUPASINA AYIRIN 


TV ür İN şimdiden 2018 Dünya Kupası heyecanı sardı. 

OLEDile OLED v arışına MicroL Eb, 4K projeksiyon TV ve lazer 
TV eklendi. Yapay zekanın kullanım alışkanlıklarımızı keşfettiği © 
televizyonlar ise evin duvarını kaplayara ak < 254 ekranın üstüne çıktı 


wı 


Grand View Research araştırmasına göre, 2025 
yılında 4K TV pazarının 380.9 milyar doları 
olması bekleniyor. Akıllı teleziyonlarda içerik 
servisleri konusunda rekabet kızışıyor. Sadece 
Kuzey Amerika'da içerik hizmetleri gelirlerinin 
yüzde 35 artması, pek çok internet devinin 
iştahını kabartıyor. Güney Koreli LG, Samsung 


elevizyon üreticilerinin ardı 
ardına tanıttığı ürünler duvar 
kadar büyük dev ekranlarla, 
yapay zeka ve içerik servisleriyle 
dikkat çekti. 

Bu yıl 2018 Dünya Kupası 


maçlarının olması, TV üreticilerini de 


GÜZEL KOKULARLA 
UYANMAK 


KULLANICILARINI GÜZEL 
KOKULARLA UYUTUP, SONRA 
GÜZEL MELODİLERLE UYANDIRAN 


TTER 


heyecanlandırıyor. Bu yüzden televizyonların 254 
ekranın üstünde boyuta taşındığını görüyoruz. 
Üstelik televizyonlar, akıllı telefondan tabletlere 
pek çok farklı ürünlerle birlikte kullanılıyor. 4K 
televizyonlarda en çok 132 ve 165 ekran boyutu 
tercih ediliyor. Henüz 8K tartışmaları yapılsa 

da, şimdilik 4K içerik artık standart hale gelmiş 
durumda. 


ve Çinli Hisense, CES fuarında tanıttıkları dev 


ekranlarla rekabetin içinde farklılaşmaya çalışıyor. 


LG 4K OLED ekranlarını bir ileri seviyeye 
taşıyor. Yapay zeka desteki yeni nesil, 

Türk Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası 
finallerine kalmayı başaramasa da, Arçelik 

ve Vestel gibi yerli '1'V üreticileri etkinlikten 
faydalanarak ihracatını yukarı çekmeye çalışıyor. 


SENSORWAKE AKILLI VE GÜZEL 
KOKULU BİR SAAT. SİZ SAATİ 
KURDUĞUNUZ ZAMANA GÖRE 
SEÇTİĞİMİZ KOKU BİRKAÇ 
DAKİKA ÖNCE DURUYOR VE 
SEÇTİĞİNİZ GÜZEL BİR MELODİ 
İLE UYANIYORSUNUZ. SENSOR 
WAKE 99 DOLARA SATILIYOR. 
KOKU KAPSÜLLERİ İSE 5 DOLAR. 


ie 


RUYALAR GERÇEK OLUYOR 


CES FUARINDA SERGİLENEN DÜNYANIN İLK BAĞIMSIZ DAYDREAM VR GÖZLÜĞÜ OLAN 


LENOVO MIRAGE SOLO, BUGÜNE KADAR OLAN SANAL GERÇEKLİK DENEYİMLERİNİ 
KEŞFETMENİN EN YENİ YOLLARINDAN BİRİNİ SUNUYOR. LENOVO MIRAGE'IN CEP 
BOYUTUNDAKİ 'KONUMLANDIR VE ÇEK' ÖZELLİKLİ, ÇİFT 13 MP BALIKGÖZÜ VE 180 X 180 
GÖRÜŞ ALANIYLA 3 BOYUTLU FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKMEK İÇİN KULLANILAN KAMERASI 

İLE HAYATINIZIN EN DEĞERLİ ANLARINI YAKALAYABİLİR VE BU O ANLARI 3 BOYUTLU 

OLARAK CANLANDIRABİLİYORSUNUZ. ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARI VE VİDEOLARI İZLEMEK VEYA 
PAYLAŞMAK İÇİN GOOGLE PHOTOŞ VE YOUTUBE HESAPLARINIZA YÜKLEYEBİLİR VE MIRAGE 
SOLO VR GÖZLÜĞÜ İLE İZLEYEBİLİRSİNİZ. ÜRÜN, YÜKSEK KALİTELİ ÇİFT KAMERA, YERLEŞİK WLFI 
VE LTE SÜRÜMÜNDE X9 LTE HÜCRESEL MODEM İÇEREN GUALCOMM CONNECTED CAMERA© 
PLATFORM İLE BİRLİKTE GELİYOR. 
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ABONELİK 
avantajlarını keşfedin! 


HEIDİ 
KLUM 


SIKLIĞIYLA 
TÖRENİN 

GÖZDESİ 
OLDU 


12 HAFTALIK ABONELİK 
496 466 


HEMEN ARAYIN 


021235436 04/02123543611/ 02123543627 
WhatsApp Bilgi Hattı: 0552 357 0000 www.turkuvazabone.com 


» Derginiz kargo ile iş veya ev adresinize imza karşılığı teslim edilsin. e Aboneliğiniz boyunca fiyat artışlarından etkilenmeyin. Bengi VAZ | 


imami 


SHOPPİNG 


NAZAN ORTAÇ nazan.ortac&sabah.com.tr 


Iİ Kampanya sürüyor 
Işıltısıyla göz kamaştıran Atasay One&Only'den 
kaçırılmayacak eşsiz bir fırsat! Pırlantanın özgün 
tasarımlarla yorumlandığı One&Only üçtaş, 
dörttaş, beştaş ve yeditaş pırlanta yüzükler, 31 
Ocak'a kadar kampanyalı fiyatlarıyla pırlanta 


severlerle buluşuyor. 


Pİ Tasarımın yeni adı 
Tasarımlarında doğa, farklı coğrafya ve iklimlerin 
yaşamımıza etkisini vurgulayan Good Things, 
siyah ve mavi renklerin hakim olduğu yeni 
koleksiyonu Deep Blue ile aslında yazları 

en çok kullandığımız renk olan maviyi kış 
koleksiyonunun ana rengi olarak seçerek iklim 


değişikliğine farkındalık yaratmayı hedefliyor. 
Kl Zarif bir yolculuk 


Ilıman iklimin hakimiyetindeki geçiş sezonunda A İçinizi ısıtıyor 
doğal renklerle kusursuzca dengelenen çiçek Türk perakendesinin yükselen markası Love My 
desenleri işleme ve nakışlarla zenginleşerek ğ Body, kış sezonunda yer alan birbirinden renkli 


palto ve kaban modelleriyle sıcaklık ve şıklığı bir 


sizi lIpekyol'un modern dünyasına davet ediyor. 
arada sunuyor. 


Doğanın en canlı tonlarında hayat bulan 
modern ve zamansız siluetler, 2018 ilkbahar 
koleksiyonuyla Ipekyol kadınına zarafet dolu bir 
şıklık vaat ediyor. 


H Yeni koleksiyon 

Moda tasarımcısı Gülnur Güneş, gigiis.com 

için özel bir koleksiyon hazırladı. Ulaşılabilir 
şıklık hedefiyle ortaya çıkan tasarımlarda renk ve 
kumaş detayları parıltılarla ve incilerle birlikte 
kullanılıyor. Kırmızının ve bordonun ön plana 
çıktığı koleksiyonda, siyah ve metaliğin yansıması 
da oldukça başarılı bir şekilde kullanılmış. 


74 Eğlenceli bir tatil 

Muzipo Kids, sömestr tatiline özel farklı 
programlarıyla çocukların tatillerini doyasıya 
yaşamalarına ve özgürce muziplik yapmalarına 
olanak sağlıyor. Çocukların bedensel, ruhsal ve 
sosyal yönden gelişimlerini desteklemek için 
gerekli olan tüm aktivitelerin sunulduğu program, 
hafta içi 5 gün devam edecek. 


Birlikte rol aldılar 


Türkiye'nin leke çıkarmada en iyi sıvı deterjanı 
Persil Jel'in yeni reklam filmi, yine hoş bir 
sürprizle ekranlarda... Persil'in sevilen yüzü ve 
başarılı oyuncu Pınar Altuğ Atacan, markanın 


yeni reklam filmi için kamera karşısına geçti, ünlü 
oyuncuya bu kez eşi Yağmur Atacan da eşlik etti. 


Fİ Kastamonu lezzetleri 

İksirli Çiftlik; Kastamonu'nun doğal lezzetlerini 
ve bölgenin binlerce yıllık mutfak kültürü 
zenginliğini Eataly'ye getiriyor. 13 Şubat'a kadar 
Eataly Pop-up Mutfak'ta Şef Evren Deniz'in usta 
ellerinden çıkacak Banduma, Simit 'Tiridi, Cincile 
Mantarı Çorbası ve Kaşık Helva gibi birçok 
yöresel Kastamonu lezzeti Istanbullu yemek 
tutkunları ve gastronomi meraklıları ile buluşacak. 


Çi Huzurlu bir mola 

İş yaşamının temposundan ve stresinden uzak, 
evde geçirilecek konforlu zamanların değeri 
giderek önem kazanıyor. Buka Sofa günümüzün 
hızlı yaşam koşullarına ayak uyduran Golf ve Uno 
koltukları ile hayatın tüm karmaşasından uzak, 
huzur dolu bir mola vaat ediyor. 


il) Sağlıklı günler 

Freşa C Plus Limon Aromalı Doğal Maden Suyu, 
içeriğindeki vitamin ve mineraller aynı zamanda 

C vitamini ilavesi ile kış hastalıklarına karşı 
önlem almanızı sağlıyor. 1 şişesi ise günlük tüm C 
vitamini ihtiyacınızı karşılıyor. 


IKİ Karne hediyesi 


Toyzz Shop, çocukların yarıyıl tatili coşkusuna 
ortak oluyor. Evolution Robot'tan oyuncak 
bebeklere, Mickey ve Minnie'nin peluş 

oyuncaklarından Elsa ve Spiderman kostümlerine, 
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yapbozlardan uzaktan kumandalı arabalara kadar 
her yaş ve zevke uygun pek çok hediye seçeneği 
Toyzz Shop mağazalarında ve www.toyzzshop. 
com web sitesini sizleri bekliyor. 


İİ Sınırsız suşi keyfi 


Shangri-La Bosphorus İstanbul, sınırsız suşi 
mönüsü ile şehre Uzak Doğu esintileri getiriyor. 
Lezzet tutkunlarını uluslararası gurme kültürlerin 
farklı tatları ile buluşturan Ist'Too bu kez de 
sizleri taptaze ürünleriyle köklü Japon mutfağının 
en lezzetli üyelerinden biri olan suşileriyle 
unutulmaz bir deneyime davet ediyor. 


İKJ İkonik tasarım 


Rimowa'nın ikonik “Topas' serisinden ilham 
alarak üretilen, lüks “Topas Titanium serisi, bavul 
hazırlama sürecini büyük bir keyfe dönüştürüyor. 
“Topas' serisinin tüm özelliklerini sunan “Topas 
Titanium”; zahmetsiz sürüş, yenilikçi bir TSA 
kilidi sunuyor. 


IK! Kirlerden arındırıyor 
Çevresel faktörler ve makyaj malzemeleri ile 
kirlenen cildin derinlemesine temizlenmesi için 
Dermokozmetik grubu öncü markalarından 
Fransız Dermaceutic Laboratuvarları'nın 
geliştirdiği Arındırıcı Yüz Temizleme Köpüğü 
Advanced Cleanser, en hassas ciltler için bile 
mükemmel kullanım sağlıyor. 


ELANCYL 


EMT MYORATANI 
ENERGİSANT 


——. 0... 


IE 24 saat nemlendirme 

Elaneyl Lait Hydratant Energisant nem ve enerji 
veren vücut losyonu; kış aylarında soğuktan, 
rüzgardan kuruyan cildinize canlılık ve nem 
sağlıyor. İçeriğindeki sabun ağacıgillerden guarana 
özünün uyarıcı etkisi sayesinde cildinizin gün 
içinde ihtiyaç duyduğu enerjiyi kazanır ve ışıldar. 


Nİ Kış rüyası başlıyor 

Soğuk kış günlerinin buluşma noktası olmaya 
hazırlanan İstanbul Winter Dream, çok yakında 
Ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak. Sektörünün 
her alanında yaratıcı projelere imza atan A46 
imzalı “İstanbul Winter Dream”, Zubizu iletişim 
sponsorluğunda 7'den 70'e herkese kışın en 
eğlenceli geçen rüyasını yaşatacak. Istanbul 
Winter Dream, 18 Ocak'tan itibaren Seyrantepe 
Vadi İstanbul'da kurulacak ve 40 gün 40 gecelik 
bir rüyayı yaşatacak. 


Sıcak bir kampanya 


Kullanılmayan dış giyim ürünleri tüm 
Vakkorama'larda Give'n Get kampanyası ile 
toplanarak ihtiyacı olan kişilere ulaştırılacak. 
Kampanya kapsamında Give'n Get sepetlerinde 
toplanacak tüm kullanılmayan dış giyim 
ürünleri dağıtıma hazır hale getirilerek ihtiyacı 
olan kişilere ulaştırılacak. Bağış yapanlara 
Vakkorama'lardan benzeri ürün alışverişlerinde 
mevcut indirime ek yüzde 10 indirim hediye... 
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HOROSCOPES 


ŞANSIMIZ 
YAVER 
GİDİYOR 


Bu hafta şans bizden vana... 
Birçok işi, şansımız savesinde 


kolaylıkla çözebiliri iz. Ancak sıkıntı 


yaratan ortamlardan uzak durun 


FİLİZ ÖZKOL filizozkol&hotmail.com 


HAFTANIN YORUMU: Katılacağımız toplantılarda kendi 


düşüncelerimiz konusunda ısrarcı bir tutum ekl iie 


Duygusal konularda derinlik söz konusu. Kıskançlı 


sosyal olaylar ortaya çıkabilir. Eski duy 
aşklarımızla ilgili özlemlerimiz gündem 
yardımıyla farklı konulara ilgi di 

duygusal kişilerle 


nd 


lara bağlı 


ular ve geçmişteki 
e. Güçlü dostların 


genişlemesine neden olacak. Bazılarımız bulunduğumuz 
mekanlardan uzaklaşma ihtiyacı içindeyiz. Unuttuğumuz 
isteklerimizin yeniden gündem kazanması, eski hataların 


tekrarlanmaması o 
getirecek. Şansımızın 


uyacağız. Çevremizde akıllı ve 
apacağımız ortak çalışmalar, ufkumuzun 


, daha da güzel olayları beraberinde 
ize yardım edeceği bir hafta. Enerjimizi 


doğru kullanmalı ve sorumluluk duygumuzu arttırıcı ve psikolojik 
anlamda bizi sıkıntıya sokacak çalışmalardan uzak kalmalıyız. 
BU HAFTA DOĞANLAR: Oldukça yumuşak ve saygılı kişilerdir. 
İnsanları yargılamadan dinlerler. Karşısındaki kişinin du 

yönleri ile ilgilenmekten hoşlanırlar. Kibar, ince ve zarif Ki 
ile topluluklarda dikkat çekmeyi i D bilirler. Tartışmalardan 


çekindikleri için, gürültülü yerler: 


nefret ederler. Sistemli yapıları ve güvenli kişilikleri, iş 
yaşantılarına başarı getirir. İşlerine hiç kimseyi karıştırmak 
istemezler. Derinden işleyen bir felsefe yetenekleri vardır. Kinci 
değildirler, fakat kendilerini inciten olayları asla unutmazlar. 
Birlikte çalıştığı kişilerle psikolojik bağlantıları vardır. 
KADINLAR: Zarif ve sevimli kanlarıyla toplumda kendilerini 
sevdirmeyi başarırlar. Aşk onlar için yaşanılması gereken güzel 
bir duygudur ve yaşamda birçok şeyi, duygular dahil mantık 


çerçevesi içinde çözerler. 


gusal 
işilikleri 


dolaşmaktan ve bulunmaktan 


ERKEKLER: Çok yönlü ve kendilerine güvenen kişilerdir. Ses tonu 
ve konuşmaları ile karşısındaki kişiyi çok çabuk etkiler. Kaba 

hareket etmekten ve çevrelerini kırmaktan son derece çekinirler. 
Dingin ve zor kullanmayan bir yapıları vardır. Her şeyin zorunu 


seçerler. Hiçbir şeyden korkmazlar. 


ÇOCUKLAR: Daha küçük yaşlarda, maceracı bir ruh taşırlar ve 
gelecek ile ilgili planlar yaparlar. Yemek seçtikleri için, oldukça 


çok güçlüdür. Çabuk öfkelenirler. 
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rn çocuklardır. Mide ve bağırsakları hassastır. Bellekleri 


KOÇ 


21 MART-20 NİSAN 


Fırsatlardan faydalanmasını 
bilen işlek bir zekanız var. 
Her olayı anında ve hızlı bir 
şekilde değerlendiriyorsunuz. 
Duygusal ilişkilerinizde maddesel 
olaylar gündeme gelebilir ve 
zevkleriniz için harcamalarınızı 
arttırabilirsiniz. Beraberliklerinizi 
kişisel kazançlarınızla birlikte 
değerlendirmeniz gerekecek. 
Arkadaşlarınızın bile kariyerli 
kişilerden olmasına dikkat 
edeceksiniz. Yeni oluşumlar için 
mükemmel bir dönem. 


BOĞA 
21 NISAN-20 MAYIS 
Bu hafta sosyal enerjiniz oldukça 


yüksek. Çevrenizle barışık 
olmanıza rağmen, şartlarınızı 
zorlayacak koşullarla karşınıza 
çıkacak insanlara karşı dikkatli 
olmalısınız. Arkadaşlarınızla bir 
arada olanaklarınızı birleştirme 
isteği içinde olacaksınız. Uzun 
yolculuklar ve ruhsal değişimler 
söz konusu. Bol bol seyahat etme 
imkanınız olacak. Yaşamdan 
ne beklediğinizi sorgulayarak, 
isteklerinizin yön değiştirmesine 
izin vermelisiniz. 


İKİZLER 


21 MAYIS-21 HAZİRAN 


Çevrenize karşı sevecen ve 
anaç duygular içindesiniz. 
Arkadaşlarınızın her türlü 
sorunlarına çare bulma çabası 
içinde olacaksınız. Dostlar arası 
kırgınlıklara aracılık yapabilirsiniz. 
Uzun sürecek yakınlıklara tanık 
olacaksınız. Mantıkla duygu 
karmaşası yaşayacağınız bir dönem 
başlıyor. Sosyal bağlantılarınız ve 
becerileriniz hareket kazanacak. 
Cesur ve radikal kararlarınıza 
arkadaşlarınız destek verecekler. 
Çekici ve aktif bir tavır içindesiniz. 


YENGEÇ 


22 HAZİRAN-22 TEMMUZ 
Denetleme huyundan 


vazgeçmelisiniz. Temeli sağlam 
kurallarınızı çevrenize kabul 
ettireceksiniz. Geçmişte yapılan 
hatalarınızı yeniden gözden 
geçirmelisiniz. Bulunduğunuz 
ortamlarda ön plana çıkma 
olasılığınız yüksek. Kendinizden 
emin tavırlarınızla çevrenizi 
etkiliyorsunuz. İçinizden 
geçirdiğiniz dileklerinizin kabul 
görmesinden mutlu olacaksınız. İş 
arkadaşlarınızla aynı zamanda sıkı 


dostluklar kurmak size iyi gelecek. 


ASLAN 


23 TEMMUZ-23 AĞUSTOS 


Çalışma hayatınız aksiyon üzerine 
kurulu. Devamlı araştırma 
peşindesiniz. Başkalarının 

fikirlerinden çok, kendi 
düşüncelerinizin daha önem 
kazandığının farkındasınız. 
Etrafınızda iyi niyetli kişilerin 
olduğu gibi, size olumsuz 
gelebilecek kötü kişilerin varlığını 
da unutmamalısınız. Boş konuşan 
ve her şeyi abartan insanlardan 
uzak kalmalısınız. Sosyal yaşantı 
sizin için önemli. Fakat çevrenize 
hakim olmak isteyebilirsiniz. 


BAŞAK 


24 AĞUSTOS-23 EYLÜL 


Çevrenizde size yardım 
edecek ve enerjinizi sizin için 
kullanacak arkadaşlarınız var. 

Güzel konuşmalarıyla karşı 
cinsin sizi etkilemeye çalışmaları 
geçici aşkları da gündeme 
getirebilir. Vaktinizin tümünü 
yakın dostlarınızla ortak 
çalışmalar içinde kullanacaksınız. 
Akılcı olmaktan bir türlü 
vazgeçemediğiniz bir gerçek. 
Duygusal kontrolü elden 
bırakmıyorsunuz. Bazılarının 


birliktelikleri kimlik kazanacak. 


TERAZİ 


24 EYLÜL-23 EKİM 


Cesaret ve atılganlık isteyen 
tüm işlerde başarılı olacaksınız. 
Yaşantınızdaki koşulların 
sizi zorladığını, kararlarınızı 
verirken çevresel şartların ve içsel 
duygularınızın tezat oluşturduğunu 
göreceksiniz. Çocukluktan kalma 
alışkanlıklarınızla ilgili sınırlarınızı 
ve yeni durumunuzu esnetmek 
zorunda kalabilirsiniz. Bu arada 
bazı küçük kaçamaklar söz konusu 
olabilir. İş takiplerinde sinirli 
olmamalı ve ani olaylar karşısında 
tepkilerinizi frenlemelisiniz. 


AKREP 


24 EKİM-22 KASIM 


Düşüncelerinden 
yararlanabileceğiniz dostluklar 
kuracak ve bu konuda müthiş 
bir iletişim içinde olacaksınız. 
Başkalarına çılgın gelen işler, 
size son derece kolay gelecek. 
Çalışma yaşantınızla ilgili olumlu 
değişimler içinde olacaksınız. 
Sessizce işinizi yapmaktan 
hoşlandığınız için, bu dönemde 
rahatsız edilmek istemeyebilirsiniz. 
Her konuda yoğun duygular 
içindesiniz. Bitmesi gereken 
durumlar gündeme gelecek. 


YAY 


23 KASIM-21 ARALIK 
Hayallerinizin peşinde koşmanız 
gerekecek. Aileniz bu konuda 
destek vermek yerine zorlayıcı 
kurallarla karşınıza çıkacak. 
Onların geleneksel davranışları 
sizde sorun yaratacak. İlginç 
kişileri sevdiğiniz için rahatsız 
olacaksınız. Bu dönemde enerji 
sarf etmeniz gerekecek. Fanatik 
düşünceler içinde sıkışabilir ve 
kendinizi kalıplaşmış duygular 
içinde bulabilirsiniz. Etkin 
grup arkadaşlıkları iyi sonuç 


vermeyebilir. 


OĞLAK 


22 ARALIK-20 OCAK 
Meraklı yönleriniz belirgin bir 
hal alacak ve idealleriniz için 
savaş vereceksiniz. Öğrenme 
merakınız artarken, şimdiye 
kadar denemediğiniz konular 
üzerinde yoğunlaşabilirsiniz. Yeni 
dostluklara ve işbirliğine hazır 
bir dönemdesiniz. Tanışacağınız 
kişilerin geleceğiniz üzerinde 
büyük bir etkisi olacak. Sürpriz 
fakat olumlu ilişkilerin ortaya 
çıkacağını bilmelisiniz. Böyle 
anlarda, içinizde çılgın bir enerji 
duyacaksınız. 


KOVA 


21 OCAK-19 ŞUBAT 


Gözünüzü korkutmak istemiyoruz 
fakat ani değişimlere hazır 
olun. Karşılaştığınız kişilerin 
sözlerinden ve beden dilinden 
çok etkileneceksiniz. Yine 
dostluklarınızda spekülatif olaylara 
karşı temkinli olmalısınız. Ani 
aşkların başlangıcı ve bitişi de 
bu dönemde karşınıza çıkabilir. 
Özellikle sizi sevindirecek 
duygusal anlar yaşayabilirsiniz. Bu 
dönemde kendinizi herkesten daha 
çok seveceksiniz. Yaşam hırsınız 
tavan yapacak. 


BALIK 


20 ŞUBAT-20 MART 
Kendinizi baskı altında 
hissedebilirsiniz. Değerinizin 
anlaşılmadığı duygusuna 
kapılabilirsiniz. Aile ortamını 
etkileyecek özel durumlar söz 
konusu olabilir. Sorunlarınızı 
çözme yönünde yol gösterici bir 
rol alacak, ortak düşünceleriniz 
doğrultusunda kenetlenerek 
problemlerinizin üzerine 
gideceksiniz. İlişkilerinizi gözden 
geçirerek, aksayan yönlerini açığa 
çıkarın. Proje ürettiğiniz konularda 
büyüme söz konusu olacak. 


OXYDO 


WEARABLE SCULPTURES 


